LLUE 


TÜRKİYE 


£ ae 


ADAMAKILLI DERGİ 


BÜYÜTEÇ ÇAĞI 


Abartılı, Beklenmedik 
ve Gösterişli! Modanın 
Bize Tarif Ettikleri 
Üzerinden Son 18 Yılda 
Ortaya Çıkan Gerçekler 


TEOMAN 
Memleketin En Sıkı 
Rock Şairiyle “Koyu' Bir 
Sohbete Daldık 


DAMANHUR 


İtalya'da Kendi Kurallarıyla 
Yaşayan, Sanat ve Doğayla İç İçe 
Bir Toplulukla İlk Temas 


FATİHERKOÇ 
HAYATTAN NEL 
ÖĞRENDİ? 


SEYAHAT 


DİNAMİK / 
BAŞKENTİ 


Nejat İşler 


v Bir Hikâye Anlatıcısının 
i Kaybedecek Neyi Olabilir ki? 
N Elbette... Samimiyeti. 

Onu Hiç, Bir Saniye Bile! 


ABDULLAH 
CHRISTOPHER 
PLUMMER 
RYAN COOGLER 


A 1s 
| 
7 
K 
lee 
< 
>» 
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Türünün “X” örneği. 
Yeni X-Class. 


Pick-up dünyasının sınırlarının ötesine hiç kimse geçmemişti. Ta ki o keşfedilene kadar... 
Konforuyla zarif, gücüyle agresif. Zıtlıklardan doğan bir başyapıt. 


WWWw.turununxornegi.com 


Gi xclass tr 


Mercedes-Benz 


Aracın özellikleri, ilandaki görselden farklılık gösterebilir. 


Facgulnte 


KAPAK 

NEJAT İŞLER 
'Aliye'dizisinin Deniz!i, 
“Kaybedenler Kulübü” 
filminin Kaan Çaydamlı'sı 
ekranların başına buyruk, 
asi ruhlu oyuncusu Nejat 
İşler ile bir araya geldik. 
Yaklaşık 2,5 saate süren 
röportajımız sonunda 
hakkında neler mi 
öğrendik? 


syf 716 


INFO 

syf 13 

Akustik solo performanslarıyla 
dikkatleri üzerine çeken 
Evrencan Gündüz'le müzik 
hayatından YouTube'a kadar 


birçok konu hakkında konuştuk. 


KÜLTÜR SANAT 

syf 16 

Mart ayında öne çıkan kitap, 
çizgi roman, müzik ve DVD'ler 
bu sayfalarda. 


SAAT 

syf 24 

Yüksek saatçilik fuarı SIHH'ı 
geçtiğimiz ay bu sayfalarda 
işlemiştik. Bu ay ise fuardaki 
bağımsız saat markalarının 
sunduğu yeniliklere 
değiniyoruz. 


İÇİNDEKİLER 


MART 2018 


bar 


TEKNOLOJİ 

syf 28 

Teknoloji dünyasının en 
önemli etkinliklerinden CES 
2018'de tanıtılan yeni ürün ve 
teknolojiler bu sayfalarda. 


LİSTE 

syf. 40 

IBS Genel Müdürü Murat 
Çiftçi'nin en sevdiği yazar Adam 
Fawer. Cüzdanının markası mı 
ne? 


EKONOMİ 

syf 42 

Yatırım yapmak istiyor fakat 

bu tehlikeli dönemde karar 
veremiyor musunuz? O zaman 
sizi ekonomi sayfalarıma alalım. 


CHECK-IN 

syf 45 

Son günlerin yükselen ismi 
Cardi B, “Tamirat Tadilat” isimli 
programla TV dünyasındaki 19. 
yıllarını deviren Mike Brewer ve 
Ant Anstead ile yaptığımız özel 
röportaj ve çok daha fazlası! 


SEYAHAT 
BÜKREŞ 
syf 30 


Görkemli binaların 
çevrelediği 
caddeleriyle 
dinamik ve enerjik 
bir ruhu yansıtan 
Romanya'nın 
başkenti Bükreş 
bu ayki seyahat 
rotamız. Bir 
zamanların içe 
kapalı ve vakur 
kenti Bükreş, artık 
bambaşka. 


YEMEK 
syf 34 


Aykırı, rahat ve kendine 
özgü duruşuyla dikkat 
çeken Snob Street 
Food'a konuk olduk. 
Mekân metrekare olarak 
küçük olsa da sunduğu 
lezzetlerle son derece 
“büyük iddialara sahip. 


Facgulinte 


İÇİNDEKİLER 


MART 2018 


OTOMOBİL 
syf 53 


Ayın öne çıkan 
araçlarını inceledik. 
Mercedes-Benz 
A-Serisi, Lexus LF-I 
Limitless, Hyundai 
Veloster, Land 
Cruiser Prado'yu bu 
ay sizler için seçip 
Mererlndk ik 


A a 
BÜYÜTEÇ ÇAĞI 
sy£.72 
Sizdedaha önce 
kıyafetlerimizde belli 
belirsiz yer alan logoların 
son günlerde yaşadığı 
büyük değişimin farkında 
mısınız? Peki, bu abartı 
kültürünün aslında 


hayatımızın daha birçok 
alanını da kapsadığının? 
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STİL 
sy£ 59 
Sokak modası, erkek giyimi için 
hazırladığı koleksiyonla son 
günlerin gündemdeki ismi 
Stella McCartney ve daha 
fazlası... 


DOSYA 

DAMANHUR 

sy£ 88 

Damanhur'u “Yeryüzündeki 
Ütopya! olarak tanımlasak da 
burayı anlatan daha birçok farklı 
tamlama var. 


TEOMAN 

syf 104 

Yeni albümü “Koyu' ile bir nevi 
kendini 'cover'layan Teoman'la 
23 yıllık sanat hayatını ve 
yayımlamayı düşündüğü 
kitabını konuştuk. 


HAYATTAN NE ÖĞRENDİM? 
FATİHERKOÇ 

syf: 108 

64 yaşına giren müzisyen 
Fatih Erkoç, bugüne kadar 
yaşadıklarının ona neler 
kattığını anlattı. 


FUTBOL 

sy£ 114 

İngiliz futbolunun alt 
liglerinde adeta bir fenomene 
dönüşen Nijerya asıllı golcü 
Adebayo Akinfenwa futbol 
sayfalarımızda! 


MODA 

syf 118 

Bahar aylarına girerken yeni 
tasarımlarla tanışmanın, boyut 
ve renklerde değişime açık 
olmanın vakti geldi de geçiyor 
bile! 


EKRANIN 
PARLAYANLARI 
Sinema ya da TV'de 


birbirinden farklı rollerde 
rk EE 


pp” 
Mercedes-Benz 
Fashion Week 


ISTANBUL 


Moda kaçamağı. 


Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul, 11. sezonuyla 
27-30 Mart tarihleri arasında Zorlu PSM'de. 


/mbfwi #mbfwi 


Mercedes-Benz 
The best or nothing. 


Reebok 


Be more human. 


FAST LEE WE vey 
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Reebok.com.tr 


Ffagulnte 


iğ 


TURKUVAZ 


SAHİBİ 
Turkuvaz Haberleşme ve Yayıncılık A.Ş. 


TÜZEL KİŞİ TEMSİLCİSİ VE GENEL MÜDÜR 
Yasemin Gebeş 


GENEL YAYIN YÖNETMENİ 
Togan Noyan 
togan.noyan(desguire.com.ir 


YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ GÖRSEL YÖNETMEN 
Seda Karan Samet Günüç 
seda.karan©esguire.com.ir samet.gunucdesguire.com.ir 
KONULAR EDİTÖRÜ EDİTÖR MUHABİR 
Özge Dinç Türkan Doğan Kaan Sancar 
ozge.dinc©esguire.com.ir turkan.dogandesguire.com.tr kaan.sancaresguire.com.tr 
KATKIDA BULUNANLAR 


Duygu Altıparmak (Moda Editörü), Serhat Şengül, Ege Görgün, Gökhan İlker, 
Onur Akçay, Emrah Saka, Arda Güldoğan, Gökçecan Yürekli, Adil Uçar, Baran Alışkan, 
Rahmetullah Müftüoğlu, Göksan Göktaş, Dilara İpek Şatır, Kutup Dalgakıran, Gökay Çatak 


SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ VE İNTERNET YAYIN SORUMLUSU Şefik Çalık 
FOTOĞRAF EDİTÖRÜ Canan Yetişti Satkın 
GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Yonca Ertürk Özeren 
PAZARLAMA VE İŞ GELİŞTİRME MÜDÜRÜ Derya Canan Süter 
ÜRETİM TAKIP MÜDÜRÜ Eyüp Çurlu 
PAZARLAMA VE İŞ GELİŞTİRME UZMANI Zeynep Doğan 
GRAFİKER Filiz Moray 


REKLAM SATIŞ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Sema Teker 
REKLAM SATIŞ GRUP KOORDİNATÖRLERİ Sinem Atak, Emel Özen, Filiz Özkan, Ebru Kaçar Girgiç, Mehmet Pehlivan 
REKLAM SATIŞ KOORDİNATÖRÜ Gökçe Barmanbek Altınbaş 
REKLAM REZERVASYON TLF (212) 354 4118 / 354 33 95 FAKS (212) 354 33 50-75 


ABONE OPERASYON MÜDÜRÜ 


BÖLGE EKLERİ Ufuk Kocaoğlu 
BÖLGELER SATIŞ GRUP KOORDİNATÖRÜ Aynur Gükcan TURKUVAZ GRUBU HİZMETLERİ aboneturkuvazabone.com - www.turkuvazabone.com 
ANKARA REKLAM SATIŞ GRUP KOORDİNATÖRÜ Ayşe Altun MARKA VE PAZARLAMA GRUP BAŞKANI Sinan Köksal http://www.facebook.com/TurkuvazMedyaAboneHizmetleri 
EGE REKLAM SATIŞ MÜDÜRÜ Şebnem Akdeniz http://twitter.com/#!/TurkuvazAbone 
ADANA REKLAM SATIŞ KOORDİNATÖRÜ Güney Yılmaz Çağrı Merkezi 444 88 81 


Yazı ve fotoğrafların tüm hakları Erkeğin Ağırlık Merkezi Esguire dergisine, yayımlanan ilanların sorumluluğu ilan sahiplerine aittir. 
YAZIŞMA Barbaros Bulvarı Cam Han No:153 Balmumcu 34349 Beşiktaş / İST. Tel: (212) 354 30 00 
YÖNETİM YERİ Barbaros Bulvarı Cam Han No:153 34349 Beşiktaş / İST. 
MATBAA GENEL MÜDÜRÜ Mehmet Kamiloğlu 
YAYINCI Turkuvaz Haberleşme ve Yayıncılık A.Ş. 
BASIMCI Turkuvaz Haberleşme ve Yayıncılık A.Ş. 
BASILDIĞI YER Akpınar Mah. Hasan Basri Cad. No: 4 Sancaktepe / İST. Tel: (216) 585 90 00 
DERGİ İŞLETME MÜDÜRÜ Hakan Demirci 
DAĞITIM Turkuvaz Dağıtım Pazarlama A.Ş. 


ESOU|RE dergisinin isim hakkı HEARST CORPORATION' a âittir. 
Erkeğin Ağırlık Merkezi Esguire, basın meslek ilkelerine uymaya söz verir. 
YAYININ TÜRÜ Yerel Süreli, (9D Üyesidir. 


MART 2018 


HEARST MAGAZINES INTERNATIONAL 
SVP, GENERAL MANAGER & MANAGING DIRECTOR ASIA & RUSSIA: Simon Horne, DİRECTOR OF INTERNATIONAL LICENSİNG & BUSİNESS DEVELOPMENT: 
Richard Bean, SVP/EDITORIAL & BRAND DİRECTOR: Kim St. Clair Bodden, DEPUTY BRANDS DİRECTOR: Chloe O'Brien, FASHION/ENTERTAINMENT 
DIRECTOR: Kristen Ingersoll, SENIOR INTERNATIONAL EDİT!ONS EDİTOR: Luis Veronese 


ESGUİRE ULUSLARARASI EDİSYONLAR 
Jay Fielden AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, Alex Bilmes BİRLEŞİK KRALLIK, Jiri Roth ÇEK CUMHURİYETİ, Li Haipeng ÇİN HALK CUMHURİYETİ, Arno Kantelberg HOLLANDA, Kwong Lung 
Kit HONG KONG, Jorge Alcalde İSPANYA, Ildar Khaibullin KAZAKİSTAN, Heesik Min KORE, Alberto Sanchez Montiel LATİN AMERİKA, Simon Burgess MALEZYA, Matthew Baxter-Priest ORTA 
DOĞU, Alberto Sanchez Montiel KOLOMBİYA, Igor Sadreev RUSYA, SİNGAPUR, TAYLAND, Steve Chen TAYVAN, Nguyen Thanh Nhan VİETNAM, Kostas N. Tsitsas YUNANİSTAN, Filip Niedenthal 
POLONYA, Hristo Zapryanov BULGARİSTAN 


TURKUVAZ DERGİ ABONE HATTI 
TLF: (216) 6515 651 E-POSTA: abone©&turkuvazdergi.comir, www.turkuvazabone.com 
(Haftanın 7 günü 09.00 - 18.00 arasında hizmet verilmektedir.) 
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Yatırımlarınızı değerlendirirken 
ilham aldığımız çok özel biri var. 


iğ | ağ 1 


Değer verdiklerinize karşı ttiğiniz 
koruma içgüdüsü, onlara güzel bir 
gelecek hazırlamak için gösterdiğiniz 
sonsuz ilgi ve özen... 

Biz de stratejilerimizi geliştirirken 
daima sizden ilham alıyoruz. 

Sahip olduğumuz teknik birikim ve 
deneyimle en uygun yatırım seçeneklerini 
sunarken ve fırsatları değerlendirirken 
öncelikle sizi düşünüyoruz. 

İşte, birlikte yıllar boyu süren 

sıkı ortaklıklar kurmamızın sırrı bu... 


İk 


GR bi 
TÜRKİYE $ BANKASI 


ÖZEL 


BANKACILIK 


EDİTÖRÜN 


NOTU 


Ffagubnte 


Büyük, Çok Büyük, 


En Büyük! 


AŞIRILIKTAN HOŞLANMIYORUZ DEĞİL Mİ? ABARTMAYI DA AYNI ŞEKİLDE, HİÇ SEVMEYİZ. 
KARARINDA OLANIN PEŞİNDEN GİTMEYİ TERCİH EDEN, BASİTLİĞİN 'AVAM' OLAN 
KARŞILIĞINDAN BAĞIMSIZ, ÖRNEĞİN TASARIMDA MİNİMALİZME YAKIN DURAN VE BELKİ 
DE EN KESTİRME İFADEYLE KANAATKÂR İNSANLARIZ BİZ. YOK, KAFANIZ KARIŞMASIN; BİZ, 


TAM OLARAK ÖYLE DEĞİLİZ. ŞÖYLE Kİ... 


İlerleyen sayfalarda denk gelecek, keyifle okuyacaksınız neyi anlatmaya çalıştığımı 
ama aşırılıkla ilgili insanoğlunun son dönemde ciddi bir sınavdan geçtiğinin altını ben de 
çizmekistedim. 

Ne derece doğru bir tanımlama olur bilmiyorum, ancak yakın geçmişe kadar naifliğin 
yüceltildiğini; özelliklede moda dünyasındalogoların veya koleksiyonların minimallige gönderme yaptığını hatırlıyoruz. Hatta bir 
dönem vardı ki bazı markaların ürünlerinde 
logoyu seçebilmek için büyüteç gerekiyordu. 
Kaldı ki çoğu marka da logo kullanımından 
birkaç sezonluğuna vazgeçmiş ya da logosunu 
hem küçültmüş hem de rengini ürününkiyle 
aynı yapıp belirginliğini azaltmıştı. 

Aslına bakarsanız, kadın-erkek ilişkilerin- 
de de benzer bir anlayış hâkimdi. Şimdilerde 
daha çok sosyal medya üzerinden tarif edilen 
“sevginin /aşkın büyüklüğü”, sıklıkla aşırılıklaifade edilebilen boyutlara ulaşabiliyor. Zira eskiden iki kişi arasında daha naif yaşanan, 
belki de ulaşılabilir yaygın bir mecra olmadığından “duyurusu” geniş kitlelere yapılamayan 
“aşk-sevgi” meselesi (Ki bana göre o dönemde bugünkü gibi çevrimiçi fırsatlar olsaydı da 
ilişkiler bu derece “abartılı yansıtılmayabilirdi.), bugün sosyal medyanın dört bir mecrasından dosta düşmana anlatılabilir durumda. 
Hatta bir, iki, üç değil; aynı sevgi sözcüğü veyafotoğrafı, işin içine tbtler de girince onlarca defa önümüze koyulabiliyor. Sevgilisini en 
çok “© seviyor konusunda konsensüse varamazsak, bu anlamdaki aşırılığın sonu gelmeyecek sanki. 

Tüketim dünyasına geri dönersek, şu sıra- 


 Etogannoyan 


(7 E©toganno 
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lar pek çoğumuz, tişört veya trikolarına reklam aldı, almaya devam ediyor. Koca koca logolarla kaplı kıyafetlerimizle markaların bir 
yandan pazarlama iletişimine katkıda bulunuyor bir yandan da marka tercihlerimizi çevremizdekilerle alenen paylaşıyoruz. Öyle demeyin, bir ara göğsündeki timsahın ağzına 
kafamızı dayayıp fotoğraf çektirdiğimiz arkadaşlarımız vardı. Komik değil, biliyorum. 

Anlaşılan o ki salt modadan bahsedersek, 
trenddir der geçeriz. Kısa vadede köklü değişiklikleri görebileceğimiz ender sektörlerden 
biri sonuçta. Bir diğeri de teknoloji... Dün çakmak cebine sığan telefonlara tonla para döküp 
hava atarken bugün konuşurken yüzümüzün 
görünmediği modellere yöneliyoruz. Normal! 

Eniyisi, doğru sayfalara geldiğinizde, başlığı Büyüteç Çağr olan yazıyı okuyun, sonra 
da meseleyi bir de kendi ortamınızda tartışın. 
Zira ben, bu sayfayla sınırlı kalmayıp birkaç 
farklı ortamda bu konuyu masaya yatırmayı 
planlıyorum. 

Nejat İşler... Uzun bir aradan sonra bir araya gelmek, kapakta onu yeniden görmek güzeldi. Bu arada, “Bizim Adamlar” diye bir liste 
yaparsak, en başlarda onun isminin olacağından kimsenin şüphesi yok sanrım. 


Görüşmek üzere. 


TOGAN NOYAN 


/ 


ROTAP 


Montegrappa Boutigue, Zorlu Center Avm TEL: 490 212 353 68 15 


İstanbul, ZORLU Center, Raffles Arcade, Levent TEL: 490 212 353 65 25 rotapzorluğrotapsaat.com.tr 
Ankara, Arjantin Caddesi; 16/A Çankaya , TEL: *90 312 466 11 08 baskentrotap&rotapsaat.com.ir 
İzmir, Plevne Bulvarı No: 15/C Alsancak, TEL: 490 232 501 18 19 izmirrotap&rotapsaat.com.tr 

Wwww.rotapsaat.com 


Facguine 


BAŞLAMADAN 
ONCE 


Dünya kruvaziyer 


yolcularının “En Mutlu Gemi” 


seçtiği uluslararası cruise 
markası Celestyal Cruises, 
2018'de de vizesiz Yunan 
Adaları turlarıyla Türk 
gezginlerin hizmetinde... 31 
Mart'ta başlayacak turlar 
ile Mikonos, Santorini, Girit, 
Patmos, Rodos ve Atina'yı 
gezebilirsiniz. 


VİZESİZ YUNAN ADALARI TURLARI! 


Celestyal Cruises; vizesiz Yunan Adalarıturlarıyla bu sezon da seyahat severleringönlünü fethetmeye hazır. Celestyal 
Cruises, bu yıl Iconic Aegean ve 'Idyllic 
Aegean adlı iki tur programı düzenledi. 

31 Mart'ta başlayacak olan “Iconic Aegean adlı 3 gecelik turda beş; 4 gecelik 
turda altıliman olmak üzere Atina, Mikonos, Patmos, Girit, Santorini ve Rodos*u 
görebilirsiniz. Kuşadası'ndan kalkacak 
olan gemilerle çıkacağınız turun fiyatla- 
1249 avrodan başlıyor ve her şey dahil 


fiyatlara bir de kara turu hediye ediliyor. 
Yunan Adaları deneyimini gecesiyle 
gündüzüyle yaşamak isteyenlerin tercih 
edeceği Tdyllic Aegean turu ise 7 gece 8 
gün sürüyor. 6 Mayıs'ta başlayacak olan 
turlar Atina, Mikonos, Milos, Santorini 
ve Girit'i doya doya gezip görme fırsatı sunuyor. 499 avrodan başlayan fiyatlarla Atina'yı gezip görmek de mümkün 
olacak. Bu turda iki kara turu da hediye. 
www.celestyalcruises.com.tr 


TAZEÇİIKTİ: FAR CRY 5 


Uzun bir aradan sonra yeniden bir araya 
geleceğimiz Far Cry serisi yeni oyunuyla 
konsolumuzdaki yerini almak için gün 
sayıyor. Mart ayının son günlerinde satışa 
sunulacak oyunda, bu kez tropik bir ada 
yerine Montana'nın Hope kasabasında 

bir maceraya atılacağız ve hikâyede ele 
geçirilmiş bu kasabayı kurtarmak için 
savaş vereceğiz. Bunun tek başına çok 
zor olacağını düşünenler için yapımcıların, 
arkadaşlarınızla birlikte oynayabileceğiniz 
bir ortak hikâye modu! yarattıklarını 

da belirtelim. Oyunda tamamen 
özelleştirilebileceğiniz bir karakterle yer 
almanız da mümkün. Bol şans! 
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SOKAK HAYVANLARINI DÜŞ 


ÜNEN BİR RESTORAN 


Eylül ayından bu yana Mecidiyeköy'de hizmet veren Et-X Steak House, mevsim 
sebzeleriyle hazırlanan zeytinyağlıları, Balıkesir, Çanakkale, Gönen ve Trakya'dan 
yöresinden hayvanların 28 gün dinlendirilmiş etleriyle yapılan ana yemekleri, Antep 
yöresine özgü tatlıları ve diğer lezzetleriyle dikkat çeken bir restoran. Bunun yanında, 
Et-X Steak House'un sokak hayvanlarına olan yaklaşımıyla da konuşulmaya değer 
bir mekân olduğunu belirtelim. Zira, burada yediğiniz yemekler tabağınızda kalırsa, 
artıklar çöpe atılmıyor, sokak hayvanlarına veriliyor. 


www.etxsteakhouse.com 
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TEKFEN 
FİLARMONİ'DEN 
BİR BAHAR KLASİĞİ 
6 Mart / Ankara, 

7 Mart/İstanbul, 

8 Mart / Eskişehir 


Tekfen Filarmoni, Şef 
Aziz Shokhakimov yönetiminde düzenlenecek İlkbahar Klasikleri” 
konserleriyle kulakların pasını silmeye hazırlanıyor. Saygun, Elgar, 
Ravel ve Gounod'un 
eserlerinden oluşan 
zengin bir repertuvarın 
sergileneceği gecede 
günümüzün 'En İyi çellistlerinden olarak kabul edilen Alban Gerhardt'ı da viyolonselde 
dinleyeceğiz. 


ŞEN MAKAS 
Mart ayı boyunca / 
İstanbul, Ankara, 
İzmir, Kayseri 


Tiyatrokare tarafından 
daha önce de 
sahnelenen Şen Makas' 
yeniden izleyicisiyle 
buluşuyor. Amerikan 
tiyatro tarihine 'En Uzun 
Süre Oynanan Oyun” 
olarak ismini yazdıran 
“Shear Madness” 
Türkiye uyarlamasıyla 
ay boyunca farklı illerde 
sahne alacak. Katil 
zanlılarının oylamayla 
seçildiği bu oyunu 
kaçırmamanızı tavsiye 
ederiz. Sizce katil kim? 
www.senmakas.com 


IWEEN 


18 SPRING-SUMMER 


WwWww.damattween.com 
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BAŞLAMADAN 
ONCE 


im... 


ÖZGE ZEKİ, SİMGE YÜCEPUR, BAHAR SAHİNBAŞ, EBRU GÜLCEK, REYHAN GÜNEŞ, İREM ALTINALEV, DAMLA DURAK, ÖZLEM KOTAN 


PALANDÖKEN'DE EĞLENCE DORUKTAYDI! 


#CosmoWinterFling2018 


Cosmopolitan'ın her kış düzenlediği ve birbirinden keyifli etkinliklerle eğlenmeyi 
vadettiği “Cosmopolitan Winter Fling 2018' bu yıl da, ünlü isimleri Erzurum- 


Palandöken'de bir araya getirdi. 


Kışsezonunun favori kayak merkezlerinden biri olan Palandöken'deki Sway Hotels, çok keyifli bir etkinliğe ev sahipliği 
yaptı. Cosmopolitan'ın bu yıl düzenledigi etkinliğe; ünlü isimler de katıldı. “Cosmopolitan Winter Fling 2018 etkinliğin- 
de hafta sonu boyunca kayak keyfi yapan 
konuklar arasında; Nihat Odabaşı, Larissa-Burak Gacemer, Nilgün Bodur, Tayfun 
Duygulu, Mert Öcal, Yunus Günçe, Giselle 
Tavilson, Sinem Yıldırım, Aslıhan Güner, 
Mert Kılıç, Tuğçe Zeynep Bayat, Damla 
Kalaycık, Burak Arslan, Faik Ergin, Aslı 
Özdel, Hakan Mengüç, Duygu Şenyürek, 
Aşkım İrem Aktulga, Onur Erol, Cem Karakuş, Ahmet Faik Karanis, Emre Ertürk 
ve Yunus Emre Akkor vardı. 

Davetliler Mercedes-Benz yeni serisi X-Class ile havaalanından alındıktan 
sonra, Cosmopolitan dergisinin etkinliği 
Thermomix'in “hoş geldiniz? kokteyliyle 
başladı. Konuklar daha sonra Mercedes- 
Benz'in yeni X-Class serisi ile karlı yollarda test sürüşüne çıktı. Akşam üstüne 
doğru, Mercedes-Benz X-Class'ın Happy 
Hour partisi ile eğlencenin ritmi artma- 
ya başladı. Soğuğa aldırmadan dans eden 
konukların keyfi General Mobile'ın yarışmasıyla daha da arttı. Cosmopolitan Genel Yayın Yönetmeni Özlem Kotan, General Mobile'ın Google işbirliği ile en iyi 
Android deneyimini sunan GM5 Plus telefonunu kazanan beş konuğu açıkladı. 
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Cosmopolitan Winter Fling 2018'in hız 
kesmeyen eğlencesi akşam, Atasay'ın “Tak 
Sana Yakışanı” temasıyla hazırladığı “Takma Kafana” buluşması iledevam etti. Konuklar ünlü elektro keman sanatçısı Giselle Tavilson'ın verdiği konser ile partinin 
tadını çıkardı. Favori şarkıları elektro keman eşliğinde yorumlayan sanatçı, danslarıyla da renklendirdiği şovu davetlileri 
coşturdu. Eğlencenin ardından misafirler odalarına çıktıklarında onları; General 
Mobile, Atasay, Avusturya Turizm Ofisi, 
MAC Cosmetics, Biscolata, Boombastic, 
Nova Vera'nın sürprizleri ve Arestetik'in 
hediye çeki karşıladı. 

Dopdolu geçen hafta sonu davetinin 
ikinci günü Braun FaceSpa ve Braun Series 5 ile cilt bakım keyfiyle devam etti. 
Bu güzel bakımın ardından tadım uzmanı Atakan Aya ile gerçekleşen atölyeye geçildi. Ardından Avusturya Turizm Ofisi etkinliğinde bir araya gelinerek Viyana'nın 
dışında Salzburg, Ischgl, Graz, Lech gibi 
kayak merkezleri ve cazibe noktaları özel 
bir sunumla keşfedildi. 

Hız kesmeden devam eden davetin 
ikinci akşamı; kayak eğitmenlerinin meşalelerle zirveden iniş şovu ile başladı ve 
DJ Hakan Kabil'in muhteşem performansıyla devam etti. Eğlencenin doruğa 
çıktığı partinin sürprizi ise 9O'ların efsanevi sanatçısı Tayfun Duygulu'nun performansı oldu. 


YUNUS GÜNÇE 


ASLIHAN GÜNER, MERT KILIÇ 


Ffadguine 


Evrencan Gündüz'ün Instagram Hesabı: instagram.com/evrencangunduz 


GENÇ 
YETENEK 


EVRENCAN 
GÜNDÜZ 


AKUSTİK SOLO PERFORMANSLARIYLA 
DİKKAT ÇEKEN EVRENCAN 

GÜNDÜZ (22), SON DÖNEMİN GENÇ 
YETENEKLERİNDEN BİRİ. ÜNLÜ 
MÜZİSYEN ASIM CAN GÜNDÜZ'ÜN 

DE OĞLU OLAN MÜZİSYEN İLE 
YOUTUBE'DAKİ POPÜLERLİĞİNDEN 
YENİ PROJELERİNE KADAR PEK ÇOK 
ŞEYİ KONUŞTUK. 


RÖPORTAJ TÜRKAN DOĞAN 
FOTOĞRAF ARDA GÜLDOĞAN 


ESGUİRE: Müziğe ilgin nasıl başladı, 
hatırlıyor musun? 

İlkokul beşinci sınıftayken müziğe ilgi duymaya başladım. 
Sınıfarkadaşım piyano çalıyordu, ben de 
çalmak istedim. Böylece piyano eğitimi 
almaya başladım. Aslında evde babamın 
(Asım Can Gündüz) bana aldığı bir gitar 
vardı, ama o dönemde gitar çalmak istemiyordum. Bir de annemin iyi bir müzik 
zevki vardır. Nat King Cole, Frank Sinatra ve Craig David dinlenen bir evde büyüdüm. Okul yıllarında müzik benim için 
sadece hobiydi, müzisyen olacağımı düşünmemiştim. Ta ki sokakta şarkı söyleyene kadar. 
ESG: İstanbul Üniversitesi, Su Ürünleri Mühendisliği Fakültesi'nde ikinci sınıf öğrencisisin. Neden konservatuarı 
tercih etmedin? 

Denedim aslında ama başarılı olamadım. Nedeni de daha önce müzik eğitimimin olmamasıydı. Odönemde, solfej 
okumak gibi teknik bilgiler konusunda zayıftım. Anladığım kadarıyla konservatuarlar, uğraşmamak için hazır öğrenci istiyor. 
Ama bazen bazı başarısızlıklar beraberin- 
de başka kapıları da açabiliyor. 


ESG: Uzun yıllar sokakta müzik yapmışsın. Sokakta çaldığın ilk günü hatırlıyor 
musun? 


Hatırlıyorum, 15 yaşında, yaşadığım semt 
Moda'da, ana cadde üzerinde çalmıştım. Hattaüşümeyeyim diye annem minder vermişti. 
Bir saatte 40 TL kazanmıştım. Hem sevdiğim 
bir şey yapıyorum hem de para kazanıyorum, 
neden olmasın, demiştim. 

ESG: İyi bir sokak müzisyenini diğerlerinden ayıran bir özellik var mı? 

Bana kalırsa bir sokak müzisyenini diğerinden ayıran şey, o sokakta kimse yokken de 
çalması. Bir sokak müzisyeni, çevresinde dinleyen herhangi biri olmadığında da çalıyorsa, işini seviyordur. Sadece insanlar geçerken 
hareketleniyorsa ve insanlar geçtikten sonra 
şarkı söylemeyi bırakıyorsa para kazanmak 
için şarkı söylüyor olabilir. Tamam, bir süre 
sonra herkes yoruluyordur ama yine de kendin için, mutlu olmak için çalıyorsan iyi sokak müzisyenisindir. 

ESG: Sokaktan ne öğrendin? 

Performans sanatını ve gösteri yapmayı... 
En önemlisi de yaşadığıntoplumu daha iyi tanıyabiliyorsun. Neyi nasıl paylaşman gerektiğini ve hangi şarkılardan nasıl bir reaksiyon 
alabileceğini öğreniyorsun. Bilmediğin şeyleriçalmak zorunda kaldığın için repertuarını 
sürekli genişletmek durumunda kalıyorsun. 
O şarkıyı kendi biçiminde söylediğin için aslında farkında olmadan şarkılara aranje yapmış oluyorsun. Aslında haberin olmadan 17-18 
yaşında küçük bir aranjör oluyorsun. 

ESG: YouTube kanalında (OO bini aşan bir 
takipçi kitlen var. Oradaki başarının sırrıne? 

Youtube aslında bir platform ve herkes 
için bir fırsat. Çok dengeli. Beğenirsen izliyorsun ve like'lıyorsun, beğenmezsen izlemiyorsun ve “dislike'lıyorsun. Doğru konsep- 


14 ESO 03:18 


tiyaratman ve o konseptüzerinden ilerlemen 
gerekiyor. Şöyle düşünmek lazım: Çok sevdigimiz bir müzisyenin konserine her hafta gideriz, ama her hafta o müzisyenden yeni bir 
şeyler, en azından aynı şarkıyı farklı bir biçim- 
de söylemesini bekleriz. Aynı şarkıları süreklifarklı bir şekilde uyarlarsa ve eğlenmemizi 
sağlarsa o konsere devamlı gideriz. Konsept 
bu olmalı. Konsept senin kendini geliştirmeni istiyor, çünkü izleyici, her zaman daha fazlasını istiyor. Ve bunu düzenli olarak istiyor. 
Ya da belli tarihlerde istiyor. Aslında düzen 
ve disiplin gerektiriyor. 

ESG: İlk videonu çekerken de bu kadar bilinçli miydin? 

YouTuber olacağım diye düşünmemiştim. Belli mekânlara çıkarken nasıl çaldığı- 
mı göstermek için video çekmiştim. Bir çeşit 
portfolyo olsun istemiştim. İlk videom, iki haftaiçerisinde 500 kişi tarafından izlendi. Sonra bu sayı 800'e çıktı. İlk zamanlar bir videonun 2- 3 bin kişi tarafından izlenmesi beni 
çok mutlu ediyordu. 100 bin kişinin izlediği 
ilk videom ise “Yiğidim Aslanım” şarkısıydı. 
Yaptığım farklı caz düzenlemesi insanların 
hoşuna gitti. Herhalde ilk o zaman insanların sevgisini kazandım. 

ESG: Seni kendi kuşağında öne çıkaran 
faktörler neler oldu? 

Performansçıyım. İstediğin zaman istediğin yerde söyleyebilirim. Sabah kalktığımda 
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konsere gidebilirim. Bir şekilde sokakta idare 
etmeyi öğrendim. Kendimi ve yapabileceklerimi biliyorum. Ya da hata yaparken de hatanı nasıl düzelteceğini öğreniyorsun. Kolayca 
hata yaptım, diyebiliyorsun. Öne çıkaran şey, 
bunlar olsa gerek. 

ESG: Günlük hayatta nelerden 
besleniyorsun? 

3: Basit olan bütün müzikleri ilham verici 
buluyorum. Şu sıralar özellikle Moğollar, Cem 
Karaca ve Fikret Kızılok'un sentezlerinden 
ve sadeliğinden çok etkileniyorum. Araştırmak ve onların ulaştığı noktaya gitmek lazım. 
Aslında sadece sözleri ya da çalınan enstrümanları değil de onların temaları kullanma 
biçimlerini de çok beğeniyorum. Yaptıkları 
sentezler çok yüce. 

ESG: “Evrencan ve Uzaylılar? albümün nasıl oluştu? Galiba bu ay içerisinde yeni albümün piyasada olacak? 

3: Her şeyi hızla tüketip hızla sıkıldığımız 
birdönemdeyiz. Bu nedenle 10 parçalık bir albüm yapmak yerine tüm albümü konseptine 
göre ikiye bölüp Evrencan ve Uzaylılar olarak 
beşşarkılık bir mini albüm hazırlamıştık. Evrencan ve Uzaylılar, romantik, duygusal ve derin şarkılardan oluşuyor. Sözlerin ucu açık. Bu 
ayınsonunda çıkacak ikinci mini albümde ise 
her şey daha belirgin. Öğrendiğim şeyleri uygulama fırsatı buldum. Daha olgun bir albüm, 
diyebilirim. Bunun dışında bu yılın sonunda bir türkü albümü de yapmayı planlıyoruz. 
ESG: Baban Asım Can Gündüz önemli bir 
müzisyendi. Müzisyen olmanı ister miydi? 

Babamla gerçekten tanıştığımda ortaokuldaydım. Hep vardı ama uzakta olduğu için 
derinlemesine tanımıyordum. Lise yıllarında 
dost olup birbirimizi tanıma fırsatı bulduk. 
Sonra beraber beste yaptık. Bana gitar hediye 
etti. Müzisyen olmam için beni zorlamadı ama 
her zaman elinde müzisyenlik gibi bir altın bileziğin olsun, en azından aç kalmazsın, derdi. 
ESG: Babanın Asım Can Gündüz olduğunun farkında mıydın? 

5: Baştan beri farkındaydım ama 17 yaşındayken bir gün babamı arayıp seni tebrik ederim, dedim. Çünkü öncesinde ona müzisyen 
olarak bakmamıştım. Bir gün oturup albümünü dinledim. Babam inanılmazdı. Çok güzel 
bir albümdü, çok güzel şarkılar yapmıştı. Şu 
an hiçbir yerde bulamazlar belki ama günün 
birinde onları tekrar gün yüzüne çıkartacagım. O şarkıların hak ettiği yere gelmesini 
istiyorum. 

ESG: Evrencan Gündüz deyince insanlarınne düşünmesini istiyorsun? 

5: Herkesin yüzünün gülmesini... Konserine gittim, çok eğlendik, demelerini istiyorum. Anılarında olmak ve yaşamlarına dokunmak istiyorum. Ve her zaman sürdürülebilir 
bir şeyler yapmak istiyorum. © 
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Her Kitabı Bir 
Hayat Dersi 


Karanlığın Sol Eli, Yerdeniz serisi, 
Mülksüzler gibi unutulmaz eserlerin 
yaratıcısı, ünlü edebiyatçı Ursula 

K. Le Guin, geçtiğimiz aylarda 88 
yaşında hayata veda etti. 


debiyat dünyası, önemli 
bir kalemi kaybetmenin 
üzüntüsünü yaşadı; çünkü yazar ve çevirmen olarak katkıda bulunduğu pek 
çok çocuk kitabı, deneme, novella, öykü ve tiyatro oyununu ardında bırakan Le Guin, fantastik edebiyatın en 
önde gelen yazarlarından biriydi. 
ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Berkeley'de 1929 yılında dünyaya 
gelen Ursula Kroeber, Alfred Kroeber adlı antropolog bir baba ile psikolog ve yazar anne Theodore Kroeber'in kızıydı. Adını, doğum tarihi 
olan Azize Ursula Günü'nden alan 
Ursula, ebeveyni tarafından üç erkek 
kardeşi ile beraber kültürel farklılıkların saygı gördüğü, kadın ve erkeğin 
eşit olduğu bir ev ortamında yetiştirildi. Babası ona yazar olmak istiyorsa 
başka bir işten yeterli ücret kazanmasını ya da iyi kazanan birisiyle evlenmesini öğütledi. Çok değerli buldugu bu öğüdü sonraları kendisi detüm 
genç yazarlara salık verecekti. 
Massachusetts-Radeliffe College” 
ve Columbia Üniversitesi'ni bitirdi; 
yüksek lisansını da “Fransa ve İtalya'da Orta Çağ ve Rönesans Dönemi 
Edebiyatı konulu teziyletamamladı. 
1957'de tarihçi Charles A. Le Guinile 
evlendi. Üç çocuk ve dörttorun sahibi oldu. Neredeyse bir asra yaklaşan 
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yaşamı boyunca ne ailesinden ne de yazmaktan 
vazgeçti. Farklı evrenler yarattı; toplumu, iktidarı sorguladı. İlk öyküsü 1962'de, ilk romanı 
Rocannon'ın Dünyası 1966'da yayımlandı. Karanlığın Sol Eli ile Hugo ve Nebula ödüllerini 
kazandı; Mülksüzler ile bu ödülleri bir kez daha 
almayı başardı. Yerdeniz serisinin üçüncü kitabı 
En Uzak SahiPle 1973'te Ulusal Kitap Ödülü'nü, 
Tehanu ilede 1990'datekrar Nebula'yı kazandı. 

Derinlikli, çok yönlü ve yetenekli bir kalemdi Le Guin. Öyle ki, eserlerinde ortaya koyduklarıyla Salman Rüşdi'den Neil Gaiman'a kadar 
birçok farklı yazara esin kaynağı oldu. Margaret Atwood ve Kazuo Ishiguro gibi yazarlarla 
tartıştı. Ne ilginç bir tesadüftür ki, Atwood Nobele aday oldu; Ishiguro da Nobehin sahibi oldu. 

Yine de aralarında yaşanan sürtüşmeye rağmen Margaret Atwood'un onun hakkında sarf 
ettiği şu sözler ölümünün insanlığın da kaybı 
olduğunu gayet güzel anlatıyor: “Ursula K. Le 
Guin'in ölüm haberi beni çok üzdü. Sadece ki- 


rr tapları çok okunan ve sevilen, çoktan hak ettiği 
tanımak için birçok ödülü kazanmış, 20. yüzyılın en önemli 
Kadınlar, edebiyat ustalarından birini kaybettiğimiz için 
Rüyalar ve iş ai ” 
Ejderhalar değil; onun makul, kendini adamış, rahatsız edi- 
ile Carl ci, nükteli, bilge ve her zaman zekâ fışkıran se- 
Freedman'ın , ie di diğ 
derlediği Ursula sine bugün daha çok ihtiyacımız olduğu için. 
K.Le Guin'le Kendisine sorulan, “Hangi yönünüzle hatır- 
Konuşmalar" 


lanmak istersiniz?” sorusuna, “Yazdıklarımla,” 
diye cevap veren Le Guin'in bu arzusunun şimdiden kabul olduğunu söylemek yanlış olmaz. 
Ancak yazdıklarını hatırlamakla kalmamalı, her 
seferinde yeni bir hayat dersi almak için, eserlerini dönüp dönüp okumalı. 


okuyabilirsiniz. 


BAĞDAT MERKEZ 
Elliott Colla, Encore 
Yayınları 
Kanlı bir savaşın 
ortasındaki Bağdat'ta 
geçen, sırlarla dolu gözü 
pek bir cinayet öyküsü 
bu. Özgürleştirme kisvesi 
altında tarumar edilen o 
güzelim kentin ve orada 
yaşayan insanların hüzünlü 
hikâyesini anlatıyor. Aynı 
zamanda da acımasızlığın, 
geçmişe özlemin, zulmün, 
haksızlığın, muktedirin 
kibri karşısında boyun 
eğmemenin, tevazunun, 
aşkın, sevginin ve 
unutmamanın hikâyesini... 


YERYÜZÜ 
YORGUNLARI 
Neslihan Önderoğlu, Can 
Yayınları 
Haldun Taner Öykü 
Ödülü alan yazarın aşkı, 
şiddeti, evlilik kurumunu 
ve doğadan kopuşu 
sorguladığı roman, hem 
kahramanlarına hem de 
insanlığın kutsal metinlerin 
yazılışından bu yana bir 
türlü çözemediği ve “yorgun” 
düştüğü sorunlarına vurgu 
yapıyor. 


TURKISH AIRLINES (D) A STAR ALLIANCE MEMBER yE- 


Miles “Smiles 


MİLES&SMILES'TAN 
SABİHA GÖKÇEN UÇUŞLARINDA 
24 25 MİL İNDİRİMİ 


inko DVD 


BİR CİNNET ASLA 
YETMEZ 
Stanley Kubrick yapımı 
“Cinnet” kült filmler 
arasındaki yerini koruyor. 
Bunda senaryonun ve 
yönetmenin gücünün yanı 
sıra Jack Nicholson'ın 
akıllara durgunluk 
veren bir performansla 
canlandırdığı Jack Torrance 
karakterinin önemli bir 
yeri var. Overlook Hotel'ın 
koridorlarında bisikletiyle 
dolaşan Danny Torrence 
karakterini de unutmamak 
gerek. Nitekim Warner 
Bros. da onu unutmadı ve 
Danny Torrence'ın 40'lı 
yaşlarında geçen hikâyesinin 
anlatılacağı Doktor Uyku” 
filmini çekeceğini açıkladı. 
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ark Millar ve Dave Gibbons'ın 
çizgi romanının beyazperde 
uyarlaması “Kingsman: Gizli 
Servis'in devam filmi, başından 
sonuna aksiyon dolu temposuyla 
ilkini aratmayan bir seyir zevki veriyor. 

Ünlü İngiliz ajan James Bond'un parodileştirildiği Kingsman serisi casus komedisi, Colin 
Firth, Samuel L. Jackson, Michael Caine ve Taron Egerton'lı kadrosuyla sinemaseverleri tatmin etmeyi başarınca gerisi de geldi ve böylece serinin ikinci filmi “Kingsman: Altın Çember” 
izleyiciyle buluştu. Kadrosunda bu kez Channing Tatum, Halle Berry ve Jeff Bridges'in de 
yer aldığı filmde kötü karakter rolünde Julianne Moore'u izliyoruz. Filmin en eğlenceli kısımlarından Elton John'un kaçırılması ile ilgili sahnelerde bizzat Elton John'un yer aldığını 
da söylemeden geçmeyelim. 

Devam filmlerinin sıkıntısı, önceki filmde 
olanları bilmeden hikâyeden tat alamamaktır, 
ama bu “Kingsmanm serisi için geçerli 
değil: “Kingsman: Altın Çember”, ilk filmi 
izlemeyenlerin de rahatlıkla hikâyeye dahil olup 
keyifalacağı bir yapım. İlkinde olduğu gibi ikinci 
filmin senaryo yazarlığını ve yönetmenliğini 
de Matthew Vaughn yapıyor. İlk yönetmenlik 
deneyimini 2004 yılında çektiği “Layer Cake / 
Bir Dilim Suç” ile yaşayan Matthew Vaughn bu 
kez filmin yapımcılığını da üstleniyor. 


James Bond'un 
parodileştirildiği 
ve başrolünü 
Colin Firth'ün 
oynadığı 
“Kingsman” 
serisinin devam 
filminde konuk 
oyuncu olarak 
Elton John'uda 
görüyoruz. 


Sıra Dışı 
Dayanışma 
Dünyayı 
Kurtarır mı? 


“Kingsman' serisinin devam 
filmi Kingsman: Altın Çember, 


, ünlüler geçidi denebilecek 


kadrosu ve aksiyon dolu 


“5 temposuyla öne çıkıyor. 


İlk filmin konusunu kısaca hatırlatacak olursak özel istihbarat servisi Kingsman adına çalışan ajan HarryHart'ın (Colin Firth) genç delikanlı 
Eggesy'yi (Taron Egerton) eğitip onunlakötü adam Valentine'ın (SamuelL. 
Jackson) korkunç planlarına engel olmaya çalıştığını söyleyebiliriz. 

Âdeta bir ünlüler geçidi olan 
“Kingsman: Altın Çember'de ise dev 
bir uyuşturucu kartelini yöneten 
Poppy (Julianne Moore), gizli servisin yerini tespit edip yok ettikten 
sonra tüm dünyaya uyuşturucu yaymaktan çekinmiyor. Kısa süre içinde 
toplumu zehirleyen uyuşturucunun 
panzehirini vermek içinde ABD başkanından, uyuşturucu satışının yasallaştırılmasını sağlayacak kanunu çıkarmasını istiyor. Kingsman'ın 
ajanları da bu sırada boş durmuyor ve 
dünyayı saran korkunç tehditle baş 
etmek için Amerikalı eşdeğerleri Statesman ajanlarıyla güç birliği yapıyor. 

Bir başyapıt olmasa da aksiyon isteyene aksiyon, komedi isteyene komedi sunuyor, “Kingsman: Altın Çember”. “Dünyayı kurtarmak İngiliz ve 
Amerikan casuslarına mı kaldı?” demeden seyrederseniz eğlenirsiniz. 


shoulders ŞE sumlerave 
DAHA iYiSi YOK 


ERKEKLER İÇİN GELİŞTİRİLDİ 


Luka 
BelaTelle 


? 


ınko MÜZİK 


Burası Hollywood Değil 


Doksanlı yılların ünlü rock gruplarından The Cranberries'in İrlandalı solisti 
Dolores O'Riordan'ı da erken bir veda ile 46 yaşında ebediyete uğurladık; 


gökkubbedeki hoş sedası ise daima kulaklarımızda... 


rlandalı şarkıcı Dolores Mary Eileen 
©Riordan Burton, kısa süren hayatını 
birçok sevilen şarkıyla taçlandırdı. Şarkılarını yazmaya 12 yaşındayken başlayan Dolores, solist ilanına başvurarak 
dahil olduğu The Cranberries'in dünya çapında başarı kazanmasında 13 yıl boyunca başrol 
üstlendikten sonra aniden aramızdan ayrıldı. 
Ölüm onu stüdyo kayıtları için bulunduğu 
Londra'da bir otel odasında yakaladı. Oysa 20 
Aralık'ta grubun Facebook sayfasından attığı 
mesajda “Herkese selamlar. İyi hissediyorum. 
Aylar sonra ilk konserime, New York'taki Billboard Yılbaşı Partisi'nde çıktım. Çok keyifaldım. Tüm hayranlarımıza mutlu Noeller!” yazmıştı. Ölmeden bir gece önce ise Eleven Seven 
Music'in sahibi Dan Waite'e bıraktığı sesli mesajda, Bad Wolves adlırock grubunun “Zombie” 
uyarlamasını çok sevdiğini belirtmişti. 
Duyarlılığı ve politik söylemleriyle tanınan 
O©'Riordan, küçük yaşta uğradığı cinsel istismarıntravmatik izlerini hayatı boyunca taşıdı. Sanatçı, bu durumla başa çıkmak için anoreksiyayatutulduğunu itiraf etmişti. 2013'te intihara 
teşebbüs eden Riordan, 20 yıllık eşi, Duran Duramın menajeri Don Burton'dan 2014'te ayrılmıştı. 2015'te ise ona bipolar teşhisi kondu. 
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Ölümünden birkaç ay önce, geçmeyen sırt 
ağrıları yüzünden Avrupa ve Kuzey Amerika 
turnelerini iptal etmek zorunda kalan solistin 
ölüm nedeni hakkında çok şey yazılıp çizildi. 
Acaba intihar mı etti? Depresyondan mı öldü? 
Bu ve bunun gibi pek çok soru soruldu. Ölümüne yatağının yanındaki ağrı kesici haplarınneden olduğu şüphesi üzerinde duruldu. 

Bana sorarsanız Dolores'in nasıl öldüğünün 
zerre kadar önemi yok. İntihar ettiyse bir şey 
farkeder mi? Onu daha mı az seveceğiz? Arkasında bıraktığı onca müzikseveri, hayranlarını geçin bir kalem, “Hayatımın aşkını kaybettim.” diyen erkek arkadaşı Ol& Koretsky ya da 
annesiz kalan üç çocuğu daha mı az üzülecek? 
Onu daha mı az özleyecekler? 

Kesin olan tek şey, onun içimize işleyen 
sesiyle bir daha şarkı söyleyemeyeceği. 
Ecel geldiyse bağ ağrısı bahane, derler, hiç 
duydunuz mu bilmem... Dolores ORiordan'ın 
ölümüyle birlikte doksanlı yılların gençlerinin 
hayatında da bir şeyler öldü, bir devir kapandı 
sanki. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. 
Çünkü Dolores'in şarkısında dediği gibi, 
“Burası Hollywood değil.” ve neredeyse hiç 
kimse filmlerdeki hayatları yaşamıyor. Çünkü 
biz büyüdük ve kirlendi dünya... 


«'Linger': 'Linger', sanatçının Madonna adlı 
gece kulübünde tattığı ilk öpücüğün hikâyesini 


anlatır. 


« “Zombie”: Grubun 1994'te çıkardığı 'No Need 


To Argue'albümünün hit p 
“Kafanda çığlık çığlığa ba 
haykırdığı 'Zombie'yi solist. 
gerçekleşen bombalı IRA 
yaşındaki Jonathan Ball ile o, 


Parry'nin ölümü üzerine yazmıştır. 


arçası, Dolores'in 
ğırıyorlar!” diye 
20 Mart 1993'te 
saldırısında, üç 

n iki yaşındaki Tim 


* “Hollywood: Grubun davulcusu Fergal 
Lawler bu şarkının hikâyesini şöyle anlatmıştı: 


“18 yaşındayken bir grupt 
olduğunuzu düşünürsün 


aysanız başarılı 
üz. Oysa 96'da 


durmaksızın turneye çıkmamızın üzerinden 


altı yıl geçmişti. Beklenti 


erimizin doğru 


çıkmamasından hayal kırıklığına uğramıştık. Bu 


şarkı da tıpkı bunun gibi, “Hol 
sadece bir efsane oluşu 


ywood efsanesinin 
ndan' geliyor.” 


* Delilah”: Dolores O'Riordan'ın hamileyken 


kocasını barda sarışın bir 
üzerine yazdığı Delilah” şarkı 
1999'da yayımlanan dördünc 
Hatchet'ta yer almaktadır. * 
sevgililerinden veya eşlerinc 


kadınla görmesi 

sı, grubun 19 Nisan 
ü albümü 'Bury the 
Delilah”, erkekleri 
en uzaklaştırmaya 


çalışan kadın anlamına gelir. 


Rep 


İ İçerdiği 

; GEPAve DHAile 

kalp, beyin 

ve göz 

ıksiyonlarına 
katkıda 
bulunur.* 
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iNeo ÇİZGİ ROMAN 


Kara Panter 
Değişim 
Rüzgârına 
Karşı 


Ödüllü gazeteci ve yazar Ta-Nehisi 
Coates ve efsanevi çizer Brian 
Stelfreeze'ın ortaklığıyla Kara 
Panter için yeni bir çağ başlıyor. 
Sinemalarda “Kara Panter” fırtınası 
eserken çizgi romanın ilk cildi de 
Çizgi Düşler aracılığıyla çizgi roman 
sevenlerle buluşuyor. 


frika'da asla fethedilememesiyle ünlü bir ülke, 
Wakanda. Vibranyum adlıson derece nadir bir doal kaynağın üzerine inşa 
edilen Wakanda, bu sayede teknolojik açıdan dünya üzerindeki en gelişmiş topluma da ev sahipliği yapıyor. 

Ancak vibranyumun sağladığı zenginlik sayesinde dış dünyaya 
kapalı olarak yaşamını sürdürebilen bu toplumun hayatı, binlerce kişiyi öldüren devasa sel, Doctor Doom'un planladığı darbe girişimi ve 
şeytani Thanos'un saldırısıyla şiddetli bir değişime uğruyor. 

Son zamanlarda vaktini tahtın- 
dan uzakta geçiren Wakanda Kralı 
'PChalla'nın yokluğunda ülkeyi yöneten kız kardeşi Shuri, ülkeyi Thanos'un ordusuna karşı savunurken 
hayatını kaybediyor. Bunun üzerine iş başa düşüyor ve Kara Panter 
Challa yeniden tahtına oturuyor; 
VChalla bir yandan ülkesindeki kaotik ortamda vatandaşların eskisi 
gibi birlik olması için çabalıyor, bir 
yandan da tanıdık bir kötü adamla 
mücadele ediyor. 

Wakanda Kralı ”Challa'nın ya 
da atalarından gelen törensel unva- 
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İlk ciltte 
T'Challa'nın ilk 
kez göründüğü, 
klasik Fantastic 
Four #52 de 
(1961) yer alıyor. 


A BRIAN STELFREEZE 


 İ 


“ AYAKLAR ALTINDA BİR ULUS 


Babasının ölümünden sonra tahta geçmek zorunda 
kalan Wakanda Kralı “Kara Panter' T'Challa'nın 

ülkesini kurtarmak için verdiği zorlu mücadeleyi 

yeni yayımlanan çizgi romandan okuyabilirsiniz. 


nıile Kara Panter'in çizgi romandaki hikâyesi 
şöyle dursun; hikâyenin beyazperdeye yansımasından da söz etmeden geçmeyelim. Ne de 
olsa çizgi roman okurlarının dışında kalan kitlenin Kara Panter'le tanışıklığı “Kaptan Amerika: Kahramanların Savaş» filmine dayalı. 
Wakanda Kralı Challa'yı Chadwick Boseman'ın canlandırdığı “Kara Panter” filminde, 
genç Kral TChalla, babasının ölümünün ardından acısını kalbine gömüp tahta geçiyor ve 
Wakanda'nın alametifarikası olan vibranyumun kötülerin eline geçmesini önlemek için 
savaşmak zorunda kalıyor. Bu savaşta yakın 
çevresindeki kadınlardan güç aldığını görünce şaşırmayın; zira çizgi romanda da belirti- 
8i gibi, Wakanda Krallığı'nın kraliyet koruma 
ordusu Dora Milaje, kadınlardan oluşuyor. 
Kara Panter'in ülkesini kurtarmak uğruna dış dünyaya açılıp açılmayacağını ve bu z0- 
runlu değişime ayak uydurup uyduramayacağını merak ediyorsanız çizgi romanı takip 
etmeye başlayabilirsiniz. 


FİLME DAİR 
YORUMLARDAN... 
İlk kez 'Kaptan Amerika: 
Kahramanların Savaşı'nda 
izlediğimiz Kara Panter'in 
merakla beklenen solo 
filminin yurtdışında yapılan 
basın gösteriminden sonra 
çeşitli mecralarda yer alan 
yorumlardan; filmdeki 
efsane oyuncu kadrosu 
ve yönetmenin yanı sıra, 
ara Panter karakterinin de 
hikâyesiyle birlikte Marvel 
evrenine çok önemli katkı 
sağlayacağı anlaşılıyordu. 
İşte o yorumlardan bazıları: 


« “Bir Marvel süper 
ahraman filmi için 
alışılmadık derecede 
ayakları yere basıyor 
ve alışılmadık derecede 
büyüleyici.” - New York 
Magazine 


* “Daha önce böyle bir şey 
izlemediniz.” — Rolling Stone 


« “Ryan Coogler neredeyse 
her kareye ruhuyla ve 
klasıyla yaklaşarak bir 
çizgi roman filmine anlam 
katmış. Kara Panter'in 
gururu, kimliği ve kişisel 
sorumluluğu yeni bir soluk 
getirmekle kalmıyor, aynı 
zamanda filmin kendi süper 
gücü oluveriyor.” 

- Entertainment Weekly 
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En iyi dileklerinizi ifade eden 
Bir Dünya Çiçek var. 
TEV Bir Dünya Çiçek projesi sayesinde, davetler artık gençler için eğitim umudu. 
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RESSENCE E-CROWN 
TEKNOLOJİSİ 
Ressence'in fuardan önce 
gönderdiği mektupta şu minvalde 
sözler vardı: “Aylar boyunca 
takmamış olsam da otomatik 
saatim bana doğru zamanı 
gösterebilmelli. Bunu düşünmek 
zorunda olmamalıyız. Hep 
zamanında, hep zamanımda.” 

Bunlar, yeni bir teknolojinin 
açıklayıcı satırları. Ressence, 2018 
SIHH'e e-Crown teknolojisini 
getirdi; yani kurma kolu olmayan, 
kendi kendine kurulabilen elektromekanik saatleri. Ressence Type 2 
e-Crown Concept'te, kurma kolu 
için ne yapabiliriz'e kafa yorulmuş. 
1842'de Adrien Philippe'nin 
anahtar yerine icat ettiği kurma 
kolu, böylece 176 yıl sonra yeniden 
ortadan kayboluyor. Elektromekanik saat, takmadığınızda 
uyku moduna geçiyor, taktığınızda 
ise iki kez ekrana dokunmanızla 
çalışmaya başlıyor. Kinetik 
enerjiyi, gerekirse de güneş pili 
enerjisini kullanan saati, ister 
elle, isterseniz de Bluetooth'la 
bağlandığınız uygulamasıyla 
kurabiliyor, bulunduğunuz 
şehri seçebiliyorsunuz. Ekran, 
SuperLuminova'yla karanlıkta da 
görünür hale geliyor. 

Ressence, farklılık arayanlara 
yenilikçi bir çözüm sunan bir 
marka. Diyeceksiniz ki Apple 
Watch da bunları yapabiliyor, ama 
unutmayın Ressence'in e-Crown 
teknolojisi, ROCS ekranlı kadranla 
mekanik bir mekanizmayı 
birleştiren bir sistem: Yani saatin 
mekanizması tamamıyla mekanik. 
(Saatin tasarımcısının iPod'u da 
tasarlayan Tony Fadell olduğunu 
eklemeden geçmeyelim.) 
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SAATSEVERİN 
GALAKSİ REHBERİ” 


Saat dünyasının heyecan verici yeniliklerini 
takip etmek istiyorsak; gözümüz onlarda, 
bağımsız saat markalarında olmalı. 


üksek saatçilik fuarı SIHH çoktan geçti gitti, ama rüzgârı dinmedi. Bildiğiniz gibi, saatlerini tanıtan lüks markaların arasına bu yıl 

bağımsız saat markaları da katıldı 
ve fuarda bağımsız saatçilerin bulunduğu bölümde asla gözden kaçmaması gereken yenilikler bulunuyordu. 


Genç saat ustası adaylarının the Time on 
Foundation'da düzenlenen atölyelere katılıp 
Robert Greubel ve Philippe Dufour imzalı sertifikayı aldığı girişten sonra fuar alanı, bağımsız 
saat markalarına açılıyordu. Burada birçok saat 
denedim, marka temsilcileriyle konuştum, bu 
sayfalara ise fuarın yenilikler açısından en ilgi 
çekici olan örneklerini taşımak istedim. 


*Kargosunda Tesla 
otomobil taşıyan 
Falcon Heavy 
roketinde bulunmayı, 
böylece uzaya 
fırlatılan ilk kitap 
olmayı daha yazıldığı 
gün hak eden seriye 
saygıyla. 


MB &FMOONMACHINEZ2 


İki büyük saat ustasının, Maximilan Büsser ve Finli Stepan 


Sarpaneva'nın ikinci işbirliğinin eseri merakla beklenmekteydi; 
fuarda nihayet onunla tanışabildik: MoonMachine2. İkilinin 
ürettiği ilk saat, yine bir MoonMachine'di; ikinci saat de Ay'ın 
hallerini gösteren komplikasyondan yola çıktı, ancak bu kez 
optik prizmalar sayesinde ilk yansıtma ekranlı (projektörlü) 
Ay göstergeli saat olarak saatçilik tarihinde yerini aldı. 

Stepan Sarpaneva denince Ay'dan bahsetmemek elde değil, 
çünkü onun bütün saatlerinde kendi gözündeki Ay'ı görürüz, 
röportajda sorduğumda Ay'a düşkünlüğünün nedenini 
“Finlandiya'da yılın yarısını karanlıkta geçirdiğimiz için Ay bana 
çok yakın” diye açıklamıştı. 

MoonMachine2'nun mekanizmasını Girard-Perregaux 
üretmiş; tasarımı ise hem MB & F hem de Sarpaneva'dan izler 
taşıyor: Saat, fütüristik görünümü ve sıra dışı özelliklerini MB 
& F'den, Ay göstergelerini ve kadrandaki Korona görünümünü 
Sarpaneva'dan almış. Sarpaneva, saatin yan kısmından 
görebildiğimiz Ay'ları tam 4,5mm boyutunda (yani epey ufak 
boyutta) ve elde üretmiş. Söylediğine göre limitli sayıdaki 
saatlerin Ay'larını son haline getirinceye kadar pek çok Ay'ı 
çöpe atmak zorunda kalmış. 

Saatte zaman optik prizmalar sayesinde yüzde 20 daha 
büyük görünecek şekilde yan kısımdan görülebiliyor. Sebebi 
ise MB & F'in Girard-Perregaux'nun da geçmişte ürettiği 
sürücü saatlerine gönderme yapmak istemesi. Bu saatler, araç 
sürerken saatini çevirmek zorunda kalmadan zamanı görmek 
isteyen sürücüler için üretilmişti. 

MoonMachine2, heyecan verici bir işbirliğinin ürünü; altın 
Ay'la doğal, siyah titanyum ve pembe altın ve titanyum olmak 
üzere üç versiyonla sunuldu, her versiyona ait 12 saat mevcut 
yalnızca. Titanyum versiyonlar 88 bin İsviçre frangıyla satışa 
sunulurken altın versiyonun ederi 95 bin İsviçre frangı olarak 
belirlenmiş. 


HYT HO GOLD 

Kadranlarında yer alan saydam borular 
içindeki sıvıyla çalışan hidromekanik 
saatleriyle hiçbir markaya benzemediğini 
kanıtlayan HYT; HYT Skull, HYTI, 2 diye 
rakamlarla çeşitlenen saat kategorilerinin 
arasına bir süre önce HO'ı eklemişti. 
Markanın diğer saatlerine göre daha 
minimal, fiyat olarak da daha ulaşılabilir 
olan HO saatler, zaman içerisinde çeşitli 
materyaller ve renklerle çeşitlendi. SIHH 
Fuarı'na ilk kez katılan markanın bu yılki 
HO saati ise kadranı sarı altından oluşan 
HYT HO Gold'du. 48mm boyutunda, yani 
dev kasalı (ve 54 bin avro değerinde etiketi 
olan) saatin borular içindeki sıvısı ise bu 
kez tasarıma uyum sağlayacak şekilde 
siyah renkteydi. 

Bu saatlerde, saatin arka yüzden 
görebileceğimiz pistonlar arasındaki 
basınç farkı, borular içindeki sıvıyı 
harekete geçiriyor ve sıvıyla kurma kolu 
arasındaki bağlantı sayesinde yeni bir 
zaman gösterme sistemiyle tanışıyoruz. 
Ancak bu borular içindeki sıvı, mekanik 
mekanizmayı çalıştırırken sıvının kararında 
akışını sağlayacak ve saate zarar vermesini 
engelleyecek bir teknolojiyle kullanılmış. 
2012'de kurulan saat markasının saatlerinin 
nasıl çalıştığını henüz çözmüşken 
yeni modelleriyle tanışmak bizler için 
zevk; umarız önümüzdeki senelerde 
bu hidromekanik saatlerin daha ufak 
kasalarıyla da tanışırız. 
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FERDİNAND BERTHOUD 
CHRONOMETRE FB 1R.6-1 
Kronometrelerin tarihi, saatçiliğin de tarihi aynı 
zamanda; çünkü saatçiliği bugüne getiren çoğu icat, 
aslında denizciliğin ihtiyaçlarından yola çıkmış. 

1727 doğumlu Ferdinand Berthoud da yaptığı 
deniz kronometreleriyle ünlü saat ustalarından 
biriydi. Fransa Donanması için boylamı ölçebilecek 
hassasiyette saatler üreten ustanın ondan 
yüzyıllar sonra adıyla kurulan markası da yola 
deniz kronometreleriyle adım atmıştı. 2016'da 
Grand Prix d'Horlogerie Ödülleri'nde büyük ödülü 
alan Chronometrie Ferdinand Berthoud FBT'dan 
sonra aynı saiklerle SIHH 2018'de karşımıza çıkan 
Chronometre FB 1R.6-1 de aynı geleneği muştuluyor. 

Markanın yeni saati, ustanın Marine Chronometer 
No.7 adlı deniz kronometresine öykünüyor ve 18. 
yüzyılın deniz kronometrelerinde kullanılan ve artık 
nadir rastladığımız bir mekanizmayı içeriyor. Fusee 
adı verilen konik parçaya sarılan zincirlerden ötürü 
fusee-and-chain diye adlandırılan mekanizmada, 
zemberekteki güç bu sarmal zincirlerin dönüşüyle 
saate aktarılıyor. Zincirlerin saatte kullanılma 
sebebi ise eşzamanlılığı ve hassasiyeti sağlamak. 
Saatte bu geleneksel mekanizma kullanılırken 
saatsever de işleyişini görebilsin diye mekanizmanın 
görülebileceği açık bir bölme tasarlanmış. 

Saatin önceki versiyonundan farkı ise gümüş ve 
siyah rodyum kaplama kadran ve karbonlanmış 
paslanmaz çelik kasa. Bu çelik, normal çeliğe göre 
binlerce kat çizilmezlik sağlıyor; sağlamlığın diğer 
adı olan rodyum kaplama saate çok şık bir görünüm 
sağlamış. Kadranın yıldızı ise merkezi saniye ibresi. 

790 parçadan oluşan saat, 20 adet üretilmiş ve 241 
bin 500 dolar satış fiyatıyla sunuluyor. 

Bu saatle birlikte bir sergiye de ev sahipliği 
yapmıştı İsviçre: Zürihteki Les Ambassadeurs 
butikte “The Age of Scientific Exploration' (Bilimsel 
Keşifler Çağı) adlı sergide, Berthoud'un deniz 
kronometreleri sergilendi. Çağdaş bir deniz 
kronometresiyle, bahsettiğimiz saatle birlikte. 
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H.MOSER & CIE ENDEAVOR FLYING HOURS 
Endeavor Flying Hours, güzel bir saat ismi, durmadan akıp geçtiğini 
bildiğimiz zamanın bu saatte, akıp gitmek için çaba gösterdiğini” söylüyor 
bize. SIHH Fuarı'nın sıra dışı saatlerinden biri olan Endeavor Flying 
Hours'un nasıl çalıştığını anlamam için birinin bana anlatması gerekti, 
ama fikri anladığımda çok sevdim: Neredeyse ibre dışında hiçbir ayrıntıyı 
barındırmayan sade saatleriyle sevdiğimiz H. Moser & Cie'nin Funky Blue 
kadranının üzerine konmuş ve gezegen sisteminden yola çıkan üç saat 
diski ve 240 derece dönebilen bir dakika diskini görüyoruz yeni saatte. 
Oan içinde bulunduğumuz saatin üzerine gelen dakika diski, bir saati 

kaç dakika geçtiğini gösteriyor, saatin üzerine 60 geldiğinde ise yeni bir 
saate geçiyoruz ve o saat, beyaz ışıkla görünür hale geliyor. Evet, yazarak 
anlatmak biraz zor, ama bu oyunbaz saatle vakit geçirmek çok eğlenceli. 
Mekanizma Hautlence işbirliğiyle, saatin pembe altın rotoru ve denge yayı 
da Precision Engineering AG'yle işbirliğiyle ortaya çıkmış. Yalnızca 60 adet 
üretilen saatin etiketi 32 bin doları işaret ediyor. 


URWERK ATOMIC MASTER CLOCK SİSTEMİ 

Urwerk, AMC ile uzun süre konuşacağımız bir yeniliğin ilk adımını duyurdu 
AMC, Breguet'nin geliştirdiği Pendule Sympathigue sistemini 220 yıl sonra 
kullanan bir atomik saat sistemi. Bu sistemi önce Breguet'nin oğluna yazdığı bir 
mektupta görüyoruz: “Önemli bir icat yaptığımı sana mutlulukla duyuruyorum” 
diyor bu mektupta saat ustası, “Bir saati el değmeden kurmanın yolunu 
arıyorum. Her gece yatarken kol saatini masa saatinin üzerine koyacaksın; bir 
saat sonra saat kurulmuş olacak. Saati açmaya ihtiyaç bile duymadan. Bunu 
yapmak istiyorum, ünümüzün ve talihimizin en büyük işi olarak.” 

Breguet Sympathigue, mektupta bahsedildiği gibi, saatin, masa saatine 
takılarak kurulmasını sağlayan bir sisteme sahipti. Urwerk de AMC projesiyle 
ilk kez böyle bir mekanik kol saati, yardımcı atomik masa saatiyle birlikte 
sunuyor. Atomik Master Clock (açılımı, atomik usta işi masa saati), ona 
takılan kol saatini kuruyor, dengeliyor ve mekanik kol saatini atomik saatlerin 
hassasiyet standardına yükseltiyor. Kol saatinin masa saatine senkronize 
olmasını sağlayan ise kronograflardan bildiğimiz sıfırlama sistemi. 

AMC, saatçiliğin en önemli buluşlarından denge yayı, manivela eşapmanı, 
Breguet'yi ve çağdaş dönemin gündemi atomik saat teknolojisini bir arada 


sunduğu için “saatçiliğin yaşayan müzesi' başlığıyla sunuldu, haksız da değil. 


e, 


GRAFFITI VE DÖVME SAATLERİ 


Saatler, hep sanatla iç içe oldu; resim, heykel, hatta sinema bile saatlerde 


yerini buldu. Bu sebeple saatçiliğin çağdaş sanatlardan nasibini almaması 
düşünülemezdi: Eğer günümüze sokaklardan yükselen sanat ses veriyorsa 
saatlerde de bu sanattan izler olacaktır. Jean-Claude Biver de bu görüşte: 
“Eğer 21. yüzyılın sanatı buysa ondan uzak durmamız düşünülemez.” diyor 
Biver. (Ki başında bulunduğu Hublot ve TAG Heuer markalarının neden 
graffiti ve dövme sanatçılarıyla işbirliği yaptığı açıklanıyor böylece.) 

Graffiti, uzun zaman sanattan sayılmamıştı, ama artık hak ettiği değeri 
görüyor, sanat festivallerinde sergileniyor, çeşitleniyor ve büyüyor. Öyle 
ki, saatlerde bile graffitinin özgür sesini duyuyoruz. Ancak geçmişe göre 
önemli bir farkla: Saklanan graffiti sanatçıları, artık ortada; markalarla 
işbirliğini sağlayan da bu anlayış değişikliği. 

Graffiti sanatçısıyla yapılan işbirliği sonucu ortaya çıkan saatlerden biri, 
Richard Mille markasının ürettiği 68-0Tdi. 'Kongo' adıyla tanınan Fransız 
graffiti sanatçısı Cyril Phan” 30 Richard Mille saatinin bütün parçalarını 
kendi stilinde boyamıştı. Minik parçaları boyamak, her zaman büyük 
alanlar üzerinde çalışan Phan için zorlu bir süreçti. Ama sonuç, başarılıydı; 
Kongo'nun parlak renkleri, Richard Mille saatleriyle kollara taşındı. 


Romain Jerome'un dövme ustası Xoil'in desenleriyle ürettiği saati 
ve Hublot'nun Big Bang Sang Bleu adlı; dövme sanatçısı Maxime Buchi 
işbirliğiyle ürettiği saat, 21. yüzyılın sanatını saatlerde yansıtan örneklerdi. 

TAG Heuer cephesinde işler daha da ileriye gitti: İlk kez, yüzü maskeli 
kimliği gizli birisi bir saat markasının yüzü oluyordu: New York'lu graffiti 
sanatçısı Alec Monopoly, TAG Heuer'nün provokatör marka yüzü seçilmişti. 

Bu akımın en güncel adımı da Hublot'dan geldi. Markanın sanat 
saatleri serisi Fame and Fortune'un (Şöhret ve Talih) çıkışı için iki sokak 
sanatçısıyla işbirliği yapıldı. Hush ve Tristan Eaton, katkıda bulundukları 
saatlerle Hublot Loves Art in Miami adlı sanat etkinliklerine katıldı. Hush, 
Hollywood film endüstrisinin zirvede olduğu West Coast anlayışıyla 
“şöhret'i, Eaton da New York'un ekonomi bölgesindeki zihniyeti temsil 
etmesiyle “talih'i temsil ediyor. Nitekim Hush, Hollywood ikonu kadın 
portresini eserine taşırken Eaton, New York'taki finans merkezinin 
kalbindeki bronz boğa heykelini sembolize eden bir çizimi saate taşımış. 
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Yılın En 'Akıllı'ları 


Dünya'nın en 

büyük uluslararası 
teknoloji fuarı CES 
2018 geçtiğimiz 
günlerde Las Vegas'ta 
düzenlendi. Fuarda 
birçok yeni ürünün 
yanı sıra gelecekte 
pazarı şekillendirmesi 
beklenen yeni 
teknolojiler de 
görücüye çıkarıldı. 


YAZI KAAN SANCAR 


Ekrana Gömülü 
Güvenlik Yöntemi 


Günümüzde cihazların ön 
veya arka yüzlerinde harici 
bir sensör olarak yer alan 
parmak izi okuyucuları, 
yıllar süren denemelerin 
ardından ilk defa cihazların 
ekranlarına başarılı bir 
şekilde bu yıl entegre 
edildi. Çinli mobil üretici 
Vivo tarafından görücüye 
çıkarılan teknoloji, ekran 
tabakalarının arasına şeffaf 
bir şekilde yerleştirilen 
sensörün tıpkı kapasitif 

bir sensör gibi parmağa 
gönderilen elektrik akımının 
parmak izini algılaması 
sonucu veri elde ediyor. 
Gerektiğinde bir buton 
olarak ekranda beliren 
sensör, önümüzdeki 
günlerde Vivo'nun “*X20 
Plus UD' ürünüyle ilk defa 
kullanıcılarla buluşacak. 


Yeni Nesil Evcil 

Hayvan 

Yoğun iş temposu nedeniyle evcil hayvanlarımızın 

evde yalnız kalması çoğumuz için oldukça üzücü bir 
durum. Bu konuyu farklı bir açıdan ele alan Sony, bu yıl 
tanıttığı 'Tobot' evcil hayvan alternatifiyle bu sorunun 
önüne geçmeyi hedefliyor. Firmanın yapay zekâyla 
güçlendirdiği Aibo' isimli robot köpek, verilen komutları 
algılamanın yanında başının okşanması vasıtasıyla veya 
verilen olumlu ya da olumsuz sesli komutlara göre ne 
yapıp yapmaması gerektiğini de öğrenebiliyor. Şimdilik 
canlı bir evcil hayvanın yerini tam olarak tutamasa da 
“Aibo' oldukça başarılı bir robot köpek. 


..e 


Sadece Sizin Duyabildiğiniz Hoparlörler 


Kişisel yalıtım konusunda çoğu zaman aklımıza kulaklıklar gelir. Peki, bu 
yalıtımın hoparlörler aracılığıyla da sağlanabileceğini söylesek? Samsung 
C-Labs, tasarladığı hoparlörlerle ses dalgalarının sadece sizin kulağınıza 
iletilerek dışarıdan duyulmasının ve diğer kişilerin sesten rahatsız olmasının 
önüne geçmeyi hedefliyor. Adeta kulağa takılmasına gerek duyulmayan 

bir kulaklık işlevi gören firmanın “S-Ray ismini verdiği bu cihazlar, kalabalık 
mekânlarda hoparlörle müzik dinlemenin de önünü açıyor. 


Evdeki Yeni Yardımcınız 


90'larda yayınlanan Jetgiller” çizgi dizisini hatırlıyorsanız, yıllar geçtikçe 
düşlenen geleceği yansıtan bu dizideki birçok cihazın hayatımızda yer 
edindiğinin farkındasınızdır. Bu âlemden gerçek hayata entegre olan en 
son teknoloji ise Jetgil Ailesi'nin sadık hizmetçisi “Rosie” Aeolus firmasının 
ürettiği Aeolous' isimli robot, Amazon Alexa' yapay zekâ yazılımı sayesinde 
komutları algılayabiliyor; ev temizliği yapabiliyor ve kendisine sorulan 
soruları da cevaplayabiliyor. 


di 


“| 


Taşınmaya İhtiyaç Duymayan Valiz 

Seyahatleri çoğu zaman keyifli aktiviteler olarak görsekk de ağır valizleri 
peşimizde sürüklemek birçoğumuz için büyük bir dert. Konuya el atan 
ForwardX firması geliştirdiği yeni valizi “*CX-T ile bu derdi ortadan kaldırmayı 
amaçlıyor. Akıllı bandını taktığınızda ya da yüzünüzü tanımladığınızda 
ilerlediğiniz yönde sizi takip eden valiz, üzerinde klasik valiz de taşıyabiliyor. 


FUARIN ÖNE ÇIKAN DİĞER CİHAZLARI 


HTC Vive Pro 
Marka, 'Vive Pro' ürünüyle dâhili kulaklık, daha 
yüksek çözünürlüklü görüntü ve kablosuz kullanım 
seçeneklerini sanal gerçeklikle buluşturuyor. 


br 


Debussy Nathaniel 


Tamamen bağımsız bir kulaklık var karşınızda. 
Dâhili 4G bağlantısı sayesinde ürün, bir cihaza 
ihtiyaç duymadan müzik oynatabiliyor. 


Moodo Scent Machine 
Moodo, 'Scent Machine'le evinizi istediğiniz ortamın 
kokusuyla doldurma imkânı tanıyor. Cihaz, Amazon 
Alexa' sayesinde sesli komutla da yönlendirilebiliyor. 


IMEC EEG Headset 
Cihaz, beyne gönderdiği sinyaller yardımıyla ruh 
halini algılayıp uygulamaların o ruh haliyle eşleşen 
müzikler çalmasını sağlayabiliyor. 
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YAZI TÜRKAN DOĞAN 


03.18 


ENERJİK 
BAŞKENT 


BÜKREŞ 


BİR ZAMANLARIN İÇE 
KAPALI VE VAKUR KENTİ 
BÜKREŞ, ARTIK DİNAMİK 
VE ENERJİK BİR BAŞKENT. 
BİRBİRİNDEN GÜZEL 
MÜZELERİ, YEMYEŞİL 
PARKLARI VE HAREKETLİ 
GECE HAYATIYLA 
BALKANLARIN YENİ 
GÖZDESİ OLAN BÜKREŞ, 17. 
VE 18. YÜZYIL YAPILARIYLA 
OLDUKÇA ZARİF. 
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B ükre Ş , 17. yüzyılın sonuna 
kadar Romanya Prensliği'nin müreffeh başkenti olarak nam salmıştı. Bir zamanlar Güney Do- 

Şu Avrupa'nın yıldızı olan kent, 
19. yüzyıla kadar Doğu ile Batıarasındaki ticari bir köprü oldu. 20. yüzyılın başı ise bu vakur 
kentin altın çağıydı. 1930'lı yıllarınsonunda kent, zarif neoklasik 
yapıları, şık caddeleri ve yemyeşil parklarıyla Avrupa'nın “Küçük 
Paris'iydi. 

Ancak İkinci Dünya Savaşı ile 
1940 yılında yaşanan 74 büyüklüğündeki deprem, kentin güzelliğini yerle bir etmeye yetti. 1977 


GEZ-GÖR 


yılındaki ikinci büyük deprem ise 
geriye kalan pek çok yapının yıkılmasına neden oldu. Ancak pek 
çok yıkımı art arda yaşayan kent, 
asıl büyük darbeyi tarihin en büyük tiranlarından biriyle; Çavuşesku ile yaşayacak ve tüm güzellikleri gölgelenecekti. 

1967 yılında devlet başkanı 
olan Rumen diktatör Nikolay Çavuşesku, iktidarı boyunca Bükreş'i yeniden inşa etmeye çalıştı. 
Totaliter rejimin yansıması olan 
devasa yapılar, kenti büyük bir 
şantiye alanına çevirirken kentin 
belleğini de tahrip etti. Yeni yönetim binası inşaatı için Eski Kent 


* PARLAMENTO SARAYI 
Romen diktatör 
Çavuşesku'nun çılgın 

ve çirkin sarayı, 
Pentegon'dan sonra 
dünyanın en büyük yapısı 
olarak biliniyor. Sarayın 
yapımına 1984 yılında 
başlanmış ve aslında hâlâ 
tamamen bitmiş değil. 
33O bin metrekarelik 
saray, ihtişamlı şamdanlar 
ve el dokuması halılarla 
kaplı üç bin odasıyla, 
Roman parlamentosuna 
ev sahipliği yapıyor. Sarayı 
gezmek için yanınızda 
pasaportunuzun olması 
şart. 


s* ROMANIAN ATENEUM 
Romanya klasik müziğinin 
mabedi olan bu görkemli 
opera binası, 19. yüzyılın 
sonunda yaşanan 
depremde zarar görmüş 
ve halkın bağışlarıyla 
tekrar inşa edilmiş. Yapı, 
bu nedenle Roman 
toplumsal belleği için 
özel bir yere sahip. 

Bu görkemli müzenin 
avlusundaki mozaikler 
ise göz alıcı. Romanian 
Ateneum, günümüzde 
George Enescu Filarmoni 
Orkestrası'na ev sahipliği 
yapıyor. 


* ULUSAL SANAT MÜZESİ 
Romanya'nın 19. yüzyıl 
Kraliyet Sarayı olan 

yapı, Romen sanatı 

için oldukça önemli. 
Müzenin Ulusal Sanat ve 
Avrupalı Ustalar isimli iki 
ana galerisi bulunuyor. 
Ulusal Sanat'ta, 'Antik 
Dönem' ve 'Orta Çağ” 
sanat alanında pek çok 
eseri görmek mümkün. 
Avrupalı Ustalar ise 
müzenin dikkat çeken bir 
diğer bölümü. Müzenin bu 
kısmında, 19 bin parçalık 
muhteşem Avrupa resmini 
görebilirsiniz. 


merkezindeki kiliseler, okullar 
ve hastaneler yıkılmış ve 40 bin 
kişi yerinden edilmişti. Çavuşesku, yüzyıllar boyunca tarihe 
tanıklık eden bu yapıları yıktırdığında Eski Kent merkezinin 
dörtte biri ortadan kaldırılmıştı. 
Devasa yapının inşasında gece 
gündüz çalışılmış; projeye yapılan büyük harcamalar ise pek de 
iyidurumda olmayan Romanya 
halkının belini iyice bükmüştü. 
Bu yıkım ise Çavuşesku'nun sonunu hazırlamıştı. 

1989 yılında Çavuşesku'nun 
totaliter rejimi devrildiğinde 
ise geriye sadece heybetli an- 


GÖRMEDEN DÖNME 


* CALEA VICTORİE! 
Bükreş'in kalbi 
konumundaki Lipscani 
bölgesi, aynı zamanda 
kentin en kalabalık ve 
turistik caddesi. Bölgenin 
bitimindeki Calea Victorie 
ise Bükreş'in en eski 
caddesi olarak biliniyor. 
1692 yılında inşa edilen 
cadde, Bükreş'in son 
birkaç yüzyılının tanığı. 


Ny Çavuşesku'nun megaloman 

karakterinin dev bir yansıması 
olan Parlamento Sarayı, dün 
olduğu gibi bugün de Bükreş'in 
en sıra dışı yapısı. 


* HERASTRAU PARKI 
Bükreş'in en güzel parkı 
olarak bilinen Herastrau 
Parkı, Piata Victoriei 
bölgesinin kuzeyindeki 
200 hektarlık geniş bir 
arazi üzerine kurulu. Geniş 
bir gölü de barındıran 
parkta; kafede oturabilir, 
bisiklete binebilir ya da 
gölde bot gezintisine 
çıkabilirsiniz. 


* KÖY MÜZESİ: 

Kiseleff Bulvarı'ndaki 

Köy Müzesi, Bükreş 
seyahatinizdeki en 

farklı durak olabilir. 
Romanya'nın tüm 
bölgelerindeki geleneksel 
evlerin bir araya 
getirilmesiyle oluşturulan 
Köy Müzesi, bir çeşit 
zamanda yolculuk. 

Yüz yıldan bu yana 
Bükreş'in en güzel evlerini 
barındıran müzede, 
geleneksel Romen 
yaşamına tanık olmak 
mümkün. 
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cak kaba ve travmatik bir saray 
kaldı. Çift taraflı, şık Neoklasik 
blokların sonunda yer alan bu 
güçlü saray, artık yeni rejimin 
yeni Parlamento Sarayı'ydı. Ve 
her zaman geçmişin bir hayaleti olarak Bükreşlilere yaşadıkları karanlığı hatırlatacaktı. 

Geçmişin izlerini gölgeleyen 
Çavuşesku'nun karanlık sarayı, bu güzel kente derin bir yara 
açmış. Ancak kent, yavaş da olsa 
ayağa kalmayı başarmış. Drakulaefsanesinden kentin Küçük 
Paris unvanını almasına neden 
olan zarif mimarisine, komünist 
sistemden 1989 İhtilali'ne kadar 
pek çok şeyi görüp geçiren bu 
vakur kent, bugünün “Yeni Dünya'sının aşırılıklarından da nasibini almaya başlamış. 

Kente adım attığınızda yaşadığınız terk edilmişlik hissi, kasvetli havası ve sokaklara hâkim olan sessizlik, Bükreş'i 
gördüğünüz tanıdığınız diğer 
bütün kentlerden ayırıyor. Eskinin görkemini gölgeleyen Çavuşesku döneminin izleri, tek 
tip konutlar ve devasa yapılar, kente hüzünlü bir görünüm 
kazandırıyor. Buna bir de tıpkı İstanbul gibi her köşe başında ortaya çıkan sokak köpekleri 
eklendiğinde her yerde göremeyeceğiniz bir fotoğrafa tanık 
olabiliyorsunuz. 

Bükreş, sürprizli bir başkent. 
Turizme teslim olmaması; hâlâ 
pek çok şeyin yapaylıktan uzaktakendi dokusunu koruması, 
kenti özel kılıyor. 37 müze ve 22 
tiyatro binasıyla kent, Eski Sovyet döneminin kültürel zengin- 


liğinden izler taşıyor. 

Güzel, zarif ve eskimiş görüntüsü kadar geniş caddeleriyle de etkileyici olan Bükreş, 
altı, sekiz şeritli caddeleriyle oldukça ferah. Buna bir de 
yemyeşil, geniş parklar eklendiğinde Bükreş'in sokaklarında dolaşmak tarif edilemeyecek bir mutluluğa dönüşüyor. 
Beton yapıların arasına hapsolmadan ve kalabalıklar sizi yormadan... Strada Lispcani, Calea 
Victoriei, Piata Romana, Piata Palatului, Soseaua Kiseleffile 
Bulevardul Dacia, şehir turunuz sırasında büyülenerek gezebileceğiniz görkemli caddeler arasında. 

Bükreş'e bir zamanlar “Küçük Paris? denilirmiş. Bükreş, 
yeniden yapılandırılırken Paris'in şehir planı örnek alınmış. 
Görkemli binaların çevrelediği 
caddeleri aştığınızda kendinizi 
Şanzelize Caddesi'ndeymiş gibi 
hissedebiliyorsunuz. Yürüyüşünüz sırasında karşınıza Zafer 
Takı'nın çıkması da cabası. Ancak bize kalırsa Bükreş; müzeleri, parkları, kafeleri, gece hayatı ve kontrastlarıyla Paris'ten 
çok Berlin'i çağrıştırıyor. 

Bükreş, yarattığı ferahlık hissinin aksine çok geniş bir alanı kaplamıyor. Bu dümdüz kenti 
iki yada üç günde keşfetmeniz mümkün. Ya da pek çok sırt 
çantalı seyyahın yaptığı gibi 
Transilvanya'ya açılmadan önce bu kapıdan geçebilir ve ayrı 
dünyaların tezahürünü barındıran bu güzel kentle tanışabilirsiniz.8 
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Bükreş, ağırbaşlı bir havaya 
sahip, ancak buna rağmen 
enerjik ve dinamik de. Kent bu 
haliyle adeta Berlin. 


Ulaşım 


Otobüs, tramvay ya da 
troleybüs gibi farklı toplu 
taşıma araçlarıyla ulaşım 
olanağı sunan Bükreş'te, 
metro ile de dört farklı 
güzergâha doğru yolculuk 
yapabilirsiniz. Ancak 

tüm toplu ulaşım araçları 
için ayrı kartlar almanız 
gerekiyor. Kart almayanların 
denetçiler tarafından 
yakalanması durumunda 
ise ceza ücreti ödemek 
zorunda kaldığını şimdiden 
söyleyelim. Taksilerde ise 
durum bir hayli karışık, 
çünkü hepsinde farklı 
ücretler geçerli. Dikkatli 
olmakta fayda var. 


NE YENİR? 


Akdeniz, Türk ve Slav yemek kültürünün bir karışımı olan Rumen mutfağı, Türk 

— mutfağıyla paralellikler taşıyor. Bölge, Osmanlı topraklarının bir parçasıyken yemek 
kültürü de bu bütünlükten nasibini almış. Kahvaltıda beyaz peynir ve domates yemek, 
fırınlarda börek satılması ya da yemeklere çorbayla (ciorba) başlanması burada da 
yüzyıllardır devam eden bir adet. Örneğin lahana sarması (sarmale), bizdeki gibi 
Rumen mutfağının da yıldızlarından biri. Köfte (Mici), turşu (Muraturi), fasulye çorbası 
(Ciorba de fasole cu ciolan), işkembe çorbası (Ciorba de burta), şehriye çorbası (Supa 
cu taietei), sebze çorbası (Ciorba Radauteana) ve sucuk (Carnati) ülkenin önde gelen 

e yemekleri arasında. Romanya'nın geleneksel tatlısı ise kızarmış hamurun üzerine 
peynir ve yaban mersini reçeliyle servis edilen 'Papanaşi' isimli leziz tatlı. Bükreş'te, 

v ülkenin milli içkisi olan Tuica'yı da deneyebilirsiniz. 


Mahâlâ Restaurant 
Parlamento Sarayı'nın 
karşısındaki konumuyla 
oldukça merkezi bir 
lokasyonu olan restoran, 
ünlü şef Petru Sorin 
Cucu'nun mekânı. Mahâlâ 
Restaurant, Rumen 
mutfağının geleneksel 
tatlarını çağdaş yorumlarla 
sunuyor. 


Calea Rahovei 147- 
7153, Bucureşti, Romanya 
#40 729 003 002 


Baltazar 

Bükreş'in en iyi 
restoranlarından biri olan 
Baltazar, yenilikçi tatları ve 
yerel üreticilerden tedarik 
ettiği malzemeleriyle ünlü. 
Mekân, geniş şarap mönüsü 
ve uygun fiyatlarıyla da 
tercih sebebi. 


2 Dumbrava Rosie St. 
#402121214 60 


Konaklama 

Bükreş turizmi henüz Bükreş, baharda 

çok gelişkin değil, bu da parkları ve caddelerinde 
otel fiyatlarına yansımış saatlerce gezebileceğiniz 
durumda. Fiyatlar genel kentlerden. Ancak kent, 
olarak yüksek. Konaklama çevresindeki kayak 
önerimiz, kentin butik sanat merkezleriyle kış aylarında 
ve tasarım oteli Vila Arte. da tercih edebileceğiniz 
Dekorasyonunda 19. yüzyıl seyahat noktalarından 
sanatının izlerini taşıyan biri. Bükreş'ten sonra 
yapı, yenilenen Osmanlı Transilvanya'ya doğru 
Odası ile oryantalist bir yola çıkabilir ve Drakula 
atmosfere sahip. efsanesini yerinde 
vilaarte.ro görebilirsiniz. 
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ınko YEMEK 


TÜM HAVASI 'LEZZET'TEN ÖTÜRÜ 


SN0B STREET FOOD 


MUHAMMARA İLE BURGERTAYNI ANDA YEMEK AKLINIZIN 
UCUNDAN GEÇER MİYDİ? BUGÜNE KADAR GEÇMEDİYSE BUNDAN 
SONRA GEÇEBİLİR. ÇÜNKÜ BAĞDAT CADDESİ'NDE AÇILAN 'SNOB 
STREET FOOD”, TAM DA BU KAFADA HİZMET VERİYOR. 


YAZI SEDA KARAN 
FOTOĞRAF ARDA GÜLDOĞAN 


stanbul... Milyonlarca farklı insanı barındırdı- Oo mutlaka herkesin keşfetmesi ya da en azından bir fiğıgibiyine bu milyonlarca insanın damaktadı- O kir sahibi olmak için uğraması gereken bir adres olna ve zevkine de hitap eden restoranları, kafe- Oo duğunainanıyorum. Dükkânın adı; Snob Street Food. 
leri ve birbirinden “tarz? lezzet noktalarına da Ancak buradan çıkan lezzetleri keşfetmeniz için ön- 


ev sahipliği yapan şehir. Bu lezzet noktaları- (o celikle yolunuzu Anadolu Yakası'na doğru çevirme- 
nın her geçen gün arttığı da bir gerçek! Bu ay bahse- (o nizgerekiyor. Avrupa Yakası'nda ikamet edip genellikdeceğim dükkân da, İstanbul'un en son kazandıkla- (o le Anadolu Yakası'nın oldukça karmaşık olduğundan 
rından. Kazandıklarından diyorum çünkü gerçekten Ooo şikâyet edenler için hemen belirteyim; mekânın konumu son derece kolay. Yılların buluşma noktalarından biri olan Caddebostan Migros'un tam karşı sokağından (bir başka tabirle Barlar Sokağı) yukarı doğru 
yürüyüp ışıklardan sola döndüğünüzde hemen göreceksiniz Snob Street Food'u. Farklı tasarımı ve butik kafe-restoran havasından hemen ayırt edeceksiniz zaten mekânı... 

Burası metrekare olarak küçük ancak sunduğu lezzetlerle son derece büyük iddialara sahip bir yer. Fine-dining anlayışını sokak lezzetlerine uygulayarak 
bir menü oluşturulmuş. Yani daha net açıklamam gerekirse; dürüm ve burger gibi sokak lezzetleri humus 
ve muhammara gibi geleneksel değerlerle birleştirilip sunuluyor burada. Mekânın üç tane fikir babası 
var. Büyük ortak; bugüne kadar İstanbul yeme ve içme sektöründe Mr. Meat ve Ali Ocakbaşı gibi markalarıyla tanınan Okan Akkaş. İkinci büyük ortak; ekranlardan tanıdığınız ve büyük bir ihtimalle severek 
de izlediğiniz oyuncu Uraz Kaygılaroğlu. Üçüncü ortak ve mekânın aynı zamanda şefi de olan Yusuf Özyürek. Genç şef bugüne kadar Sekiz İstanbul, Neolokal ve Soho House gibi adreslerde şeflik yapmış. Bir 
şefolarak Snob Street Food'un tarzının kendisi için de 
birilk olduğu konusuna birazdan değineceğim. Önce, 
mekândan bahsetmekte fayda var. 

Okan Akkaş ve Yusuf Özyürek yılların arkadaşı... 
Özyürek ile Uraz Kaygılaroğlu da üniversiteden arkadaş olunca, fikirlerin buluşması ve kurulan hayallerin gerçeğe dönüşmesi çok zor olmamış. Bir mekân 
açma ve konsept belirleme konusunda hemfikir olan 
Akkaş ve Kaygılaroğlu mekanın şefliğini üstlenmesi için Özyürek'e teklifte bulununca hikaye başlamış. 
Geçtiğimiz Aralık ayının sonlarına doğru kapılarını 
açan Snob Street Food'un açılmasından önce uzun 
bir araştırma geliştirme sürecinden (1,5 ay kadar bir 
süre) geçen üçlü Snob Street Food'u ulaşılabilir, sağlıklı ve hızlı olarak tanımlıyor. 

“Okan ile Uraz böyle bir mekân açma fikirleri oldu- 
Şunu söylediklerinde daha önceden fast food üzerine 
hizmet veren bir mekân deneyimim olmadığı için biraz tereddüt ettim. Bir yandan da heyecanlandım tabii. 
Ağırlıklı olarak akşam yemeği servisi veren restoranlarda çalıştığım için bu kadar dinamik ve hızlı bir mutfakta çalışacak olmak beni meraklandırmıştı açıkçası. 
Çünkü böyle bir dükkânın mutfağında normal restoranlara göre çok daha hızlı olmanız ve aynı zamanda 
çok daha fazla kişiye ulaşabileceğiniz bir ortamı sunmanız gerekiyor.” diyerek projeye dahil oluşunu anlatan genç şef, hazır heyecanın tavan yapmışken hemen teklifi olumlu yönde değerlendirdiğini ve menü 
üzerinde çalışmaya başladığını anlatıyor. “Mekân üzerinde yaklaşık 1,5 ay teorik olarak çalıştık. “Neyi nasıl 
yapalım, aslında biz ne istiyoruz'a ağırlıklı olarak kafa yorduk. Mekânın açılmış olmasına bakmayın, halen üzerinde çalışıp rötuşlar yapmaya devam ediyoruz. Burası bebeğimiz gibi!” 

Onlar üzerine kafa yoradursun, mekânın konumunu neden Bağdat Caddesi olarak belirlediklerini soruyorum hemen... Özyürek ağırlıklı olarak arkadaş 
gruplarının cadde çocukları'ndan oluştuğunu belirti- 
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M 


Snob Street Food'un ŞİĞİMMUSUE Özyürek 


Bağdat Caddesi'nin yeni mekanı 
Snob Street Food, haftanın 

yedi günü saat 12:00 ila 22:00 
arasında gidebileceğiniz bir 
adres. 
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yor hemen. Tabii Cadde'nin popülaritesinin ve yoğunluğunun da etkisi büyük bu kararda. Ardından Snob 
Street Food'daki 'snob'luğun nereden kaynaklandığını merak ediyorum... Çok mu erişilmezler, çok mu 
mükemmeliyetçi ve rakiplerinden ayrılıyorlar? “Tamamen yaptığımız yemeklere karışılmaması ve müdahale edilmemesi üzerine kurulu bir fikirden çıktı bu 
isim. Bir kere kurallarımız var; “katı demeyeyim ama 
çizgimiz net. Bunu da şöyle açıklayabilirim; burada 
içeriğinde katkı maddesi olan hiçbir şey servis edilmiyor. Mesela; burada ketçap bulamazsınız.” Ketçaba karşı bu “düşmanlığın nedenini soruyorum bunun 
üzerine... Özyürek hemen cevabı veriyor: “Ketçabın 
içeriğinde, marketten aldığınız birçok şeyin içeriğinde olduğu gibi “MSG denilen bir madde var. Açılımı; 
“monosodyum glutamat”; hem kanserojen bir madde 
hem de sanal. Biz de onu elimizden geldiğince bu dükkândan uzak tutmaya çalışıyoruz. Snob'da neredeyse 


her şey kendi imalatımız. Çok nadiren dışarıdan destekalıyoruz. Elimizde olsa işin kasaplığını bile kendimiz yapmak istiyoruz.” Ağırlıklı olarak tüm ürünlerinin doğal, katkısız ve doğal olmasına dikkat eden üçlü 
yine butik üreticilerle çalışmaya dikkat ediyor. Snob 
Street Food'da içeceğiniz ayran Balıkesir'den, şalgam 
suyu da Adana'dan getiriliyor örneğin... 

Hazır içerik ve menüden konu açılmışken mutfakta, hafta sonları sayısı artmakla birlikte ortalama 6-7 
kişi hizmet veriyor. Menüyü elbette Yusuf Şef tasarlamışancak yine de yakın çevresinden yorum almaktan 
kaçınmamış. Aslında “snob” olmadıklarını kanıtlarcasına yapılmış bir hareket... Yusuf Özyürek'in mutfakla 
tanışması da son derece ilginç bir hikâyeye dayanıyor. 
Mutfağa bu denli düşkün olmasının temelleri babası sayesinde atılmış. “Profesyonel olmamasına rağmen babam sıklıkla mutfağa girerek kendi “harikalar” yaratırdı. Babamın mutfağa girdiği günler bizim 
için en heyecanlı günlerdi. Eli lezzetli olan birini çocuk yaşlarda örnek aldığımı düşünüyorum açıkçası. 
Onun sayesinde mutfağa olan merakım ve düşkünlügüm başladı. Daha sonra büyüyüp üniversitede işletme bölümünde okurken bir anda, okuduğum bölümün 
benim için uygun olmadığını fark ettim ve okulu bıraktım. ABD'ye giderek şarap, servis ve başlangıç seviyesinde mutfak ve aşçılık eğitimi aldım.” diyerek 
mutfaktaki macerasını anlatıyor Özyürek. 

Burası, öyle uzun uzadıya oturup yemeğinizin ardından arkadaşlarınızla sohbet edeceğiniz rahatlıkta 
bir ortam sunmuyor. Mutfakta da oturduğunuz masa- 
da da hızlı olmak burasının mottosu! Hal böyleyken 
yıllarca sadece akşam yemeği servisi veren restoranların şefliğini üstlendikten sonra Snob Street Food'da 
çalışmanın kendisinde nasıl bir hissiyat yarattığını soruyorum Özyürek'e... “Çok değişik bir his; bir kere çok 
hızlı olmak gerekiyor. Ama gerçekten çok hızlı! Normalde en yoğun gününde bile maksimum 100 kişiye hizmet vermeye alışık olan biri için hafta sonunda 
300- 400 kişiye hizmet vermek biraz yorucu olabiliyor. Tabii bunun dışında hep aynı güler yüzü korumak 
durumundasınız ve her yaptığınız da aynılezzette olmalı. Bu da; işin bir diğer yorucu olan tarafı. Ama bir 
yandan da tepkileri anında alıyoruz; bu da bütün yorgunluğunuzu alan en keyifli tarafı. Buradan servis ettiğiniz hamburgeri yerken misafirinizin yüzünün güldüğünü görmek çok güzel bir his.” 

Haftanın yedi günü saat 12:00 ila 22:00 arasında hizmet veren Snob Street Food aynı anda 40 kişiyi ağırlayabiliyor. Ama birkaç kez belirttiğimiz gibi burada 
“hızlı olmak ilk şart. Menüsünde fine dining lezzetlerle geleneksel tatların birleşimlerini sunan mekânda 
neler yiyebileceğinize gelirsek; size şunları aktarmam 
gerekiyor. Öncelikle buranın menüsünde geleneksel 
değerler olan muhammara ve humusun farklı yorumları; sokaklezzetlerinden şaşlık, sucuk, tavuk, kuzu eti 
içeren dürümler, brioche ekmeği ve dana antrikottan 
çekilme köfteyle tasarlanan burger gibi yemekler bulunan Snob Street Food, üst seviye fine dining bir lokantanın kalitesinde ve görünümünde sunduğu ürünlerinin hızlı, ekonomik ve ulaşılabilir olmasına özen 


gösteriyor. Isınma turunda yiyebilecekleriniz arasında “Humus” (12 TL), MMuhammara (12 TL), “Süt Mısır? (12 TL), “Çorba (7 TL) ve “Salata” (12 TL) geliyor. 
Isınma turu atmadan direktlezzet keşfine çıkmak isteyenler; brioche, antrikot kıyma ve cheddar'lı “Burger” (26 TL); dana bonfile dürüm, karamelize soğan 
ve maydanoz pesto ile servis edilen “Şaşlık” (24 TL), 
“Tandır” (24 TL), dürüm olarak servis edilen “Tavuk? 
(1TL), “biz yapımı dedikleri ve humus, cheddar peyniri ve Yedikule (bir tür marul) ile servis edilen “Sucuk? (24 TL) arasında bir seçim yapabilir. Tatlı olarak 
da tek bir seçeneğiniz var; “Tahinli Kabak Tatlısr (12 
TL). Bunu da mutlaka kremasını bol bol kaşıklayıp yiyin ki, ağır gelmesin. 

Özyürekile sohbetimizi sonlandırırken bir şef olarak kendisini en çok hangi mutfağa yakın gördüğünü 
soruyorum. “Füzyon mutfağı diye diye ağızlara bir 
mutfak türünü sakız yaptılar. Herhangi bir sınırlama olmaksızın çok daha lezzetli tatlara ulaşabilirsiniz halbuki. Kişisel olarak baharatlara ve acıya düşkün olduğum için Meksika ve Orta Doğu mutfağının 
bendeki yeri çok ayrıdır. Tabii kültleşmiş Fransız ve 
İtalyan mutfağına saygı duymamak imkânsız... Uzak 
Doğu mutfağı da mutfağı içinde kaybolacağınız bir ortam sunuyor. Bir gün fırsat bulabilirsem Uzak Doğu 
mutfağını yerinde tanıyıp kendi kazanında kaynatıp 
bambaşka şekillerde sunmak isterim.” 

Son olarak hayallerini gerçeğe dönüştürme peşin- 
de koşan üç ortak önümüzdeki dönemde Avrupa'nın 
başlıca şehirlerine açılmayı ve Türk mutfağının dokunuşlarıyla şekillenen bu lezzetleri Avrupa ile de buluşturmayı hedefliyor. İlk hedef ise; Londra Soho bölgesi. 
www.snobfoodbar.com 8© 
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ınrko BUSİNESS CLASS 


ORKAN ORGÜN 


“Yalın'ın yeni şık olduğunu ve modanın çevre dostu olabileceğini gözler önüne seren TAMNOTBASIC'in 
kurucusu ve genel müdürü Orkan Orgun'u kariyerden hedeflere yakın markajımıza aldık. 


HAZIRLAYAN KAAN SANCAR 
FOTOĞRAF KUTUP DALGAKIRAN 


“Alman Lisesi'nde öğrenim görmem 
çalışma disiplini, dakik olmak ve - 
7 hareket etme gibi Alman eğil 
kültüründe etkili bir yer edinmiş 


bazı kişisel özellikleri kazanmamı 
sağladı.” 


2004-2009 
Boğaziçi Üniversitesi 
- İşletme 


KARİYER 


2008-2009 
L'Oreal - Pazarlama 
(Staj) 


2009-2014 
Edunimo - Kurucu 


“Ün ivanci i 2011-2013 
Üniversite yıllarımda hem ailem hem de 
, Pe : Rateks - Pazarlama 
okulum beni kurumsal bir şirkette kariyer yapma Müdürü 
konusunda yönlendiriyordu. Son yıl yaptığım staj 
sonrasında ise kendi işimi kurmam gerektiğini 201 
anladım.” IAMNOTBASIC - Kurucu 


& Genel Müdür 


ORKAN ORGUN 


“LAMNOTBASIC, sık kullanılan giysileri 


üreten internet odaklı bir moda markası. “İşdünyasındaki idollerim; Toms'un 
Kuruluş amacımız kullanıcıları ulaşılabilir, kurucusu Blake Mycoskie ve Warby Parker'ın 
duyarlı ve modası geçmeyen ürünlerle kurucusu NeilBlumenthal.” 


bir araya getirmek. Etik ve çevre dostu 
üretim de ilkelerimiz arasında yer alıyor.” 


“TOMS 


vw 


C 


2 Me “TAMNOTBASIC'in şu andaki hedefi yurt dışına 
stresinden Netflix'te dizi ve — 
film izleyerek arınıyorum. , açılmak. Bunun yanında, dünyayı en çok 
Özellikle Netflix'in kendi kirleten ikinci sektör olan tekstile çevre dostu 
Ni Dr vw yapımı olan dizileri zevkle üretim vasıtasıyla yeni alternatifler sunmayı da 
Çalışma prensibimiz gereği izliyorum” hedefliyoruz.” 
ürünlerimizi kendimiz tasarlıyor 
ve üretiyoruz. Sonrasında da N “Hobilerim genellikle okumak üzerinden 
hiçbir aracı olmadan, en kaliteli ilerliyor. Mesleğimle bağlantılı e-ticaret, 
urunu mümkün olanen uygun teknoloji ve moda ile ilgili gelişmeleri 
fiyata doğrudan müşteriyle yakından takip ediyorum ve bir de 
buluşturuyoruz. basketbol var, tabii.” 
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LAŞ TUNA ASTEP İREM MELYACIOĞLU 
ÜMMET ALİ monodiş eee örer ans Ova sna 


Osman SINAV'dan 


JEN li DIYORLAR 
| ÇARŞAMBA 20.00 ca 


onmronır 


YİYLUTAI $ BsonanizKaraderuz W /Senâniatk Deniz WWW.atv.com tr 


—— 


inro LİSTE 


1/Yeme İçme 

İçecek/İçki: Nar Suyu 
Neden? Muhteşem bir tat ve 
çok sağlıklı. 

Restoran: Mürver Restaurant 
Kahvaltı Mekânı: Le Pain 
Çuotidien 

Ne Yemeden Duramaz?: Et 

En Sevdiği Yemek: Acılı Ekşili 
Çorba 


2/Stil 

Gözlük: Ray-Ban “Wayfarer” 
Cüzdan: Louis Vuitton 
Jean: 7 for All Mankind 
Takım Elbise: Paul Smith 
Kol Düğmesi: Burberry 
Ayakkabı: Paul Smith 

Spor Ayakkabı: Nike 

Bavul: Rimowa 

Kravat: Etro 


ae. Murat Çiftçi 


IBS Sigorta ve Reasürans Brokerliği Genel Müdürü 


O 


Teknoloji 
Akıllı Telefon: Apple iPhone 7 
Plus 

Tablet: Apple iPad Pro 
Dizüstü Bilgisayar: Apple 
Macbook Air 

TV: Samsung Curved TV 

Ses Sistemi: Bang & Olufsen 
Beosound 

Uygulama: Pratik Borsa 
İnternet Sitesi: bonsaiempire. 
com 

Otomobil: Mercedes E200 


Seyahat 


Favori Seyahat Kentleri: Londra 


/ New York 

Favori Otel: Alila Ubud, 
Endonezya 

En Sevdiği Yapı: Guggenheim 
Müzesi, İspanya 


Bir Sonraki Seyahatinde Nereye 


Gitmek İster?: Küba 


— ui 


Murat Çiftçi'ye ikonlardan stile en beğendiklerini sorduk. 


RÖPORTAJ KAAN SANCAR 
FOTOĞRAF ARDA GÜLDOĞAN 


Kişisel 

Hayat Mottosu: “Seni 
öldürmeyen şey seni güçlü 
kılar.” 

Hobiler: Bahçe / Bonsai ağacı 
Favori Spor Dalı: Futbol / Tenis 
İş Verimini Arttırmak İçin 
Mutlaka Yaptığı Şey: Sürekli 
işini düşünmek (Prudent 
paranoia) 

Hangi Yeteneği Edinmek İster?: 
Herhangi bir müzik aleti 
çalabilmek 

En Sevdiği Müze: American 
Museum of Natural History 


İkonlar 
Ressam: Salvador 
Tasarımcı: Philippe Starck 
Yazar: Adam Fawer 

Kitap: Olasılıksız 
Aktris/Aktör: Diane Kruger / 
Robert De Niro 

Müzisyen: Chris Martin 

Şarkı: City of Stars (La La Land 
Soundtrack) 

Film: “Star Wars? serisi 
Yönetmen: Çuentin Tarantino 
Tablo: Belleğin Azmi (Salvador 
Dali) 


Bakım 

Diş Macunu: Rembrandt 
Parfüm: Hermös “Terre 
D'Herme&s” 

Şampuan: Giovanni “Tea Tree 
Triple Treat” 

Nemlendirici: Biotherm 
Homme “Agua Power” 
Berber: Sinan Çınar/ Maki 


Aksesuar 

Saat: Bovet Sportster 
Kalem: Mont Blanc 
Defter: IBS Ajandası 


Ev 

Evdeki Favori Objesi: İki adet 
golftopu 

Neden?: Stres atmak için 
birebir. 
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IRcU BİRİCİK 


n 
dg 
| 

h 


MUSA UZUNLAR 


BUĞRA GÜLSOY 


TAKINDA 


ayyapım 


iınko EKONOMİ 


eğer yatırımının babası, Warren 

Buffet'ın patronu ve idolü olan 

Benjamin Graham kitabı The Intelligent Investor'da şöyle yazıyor: “En akıllı yatırım ciddi yapılandır (Investmentis mostintelligent when it 
ismostbusinesslike).” Yatırımcı, ekonomistve 
profesör olan Graham'ın 1930 ve 40'lı yıllarda geliştirdiği yatırım stratejileri değer yatırım kavramının temelleri oldu. Elbette zaman 
ve değişen piyasa koşulları teknik stratejilerin 
revize edilmesine neden olsada Graham'ın felsefesi hep aynı kaldı: Borsada yatırım ciddi iştir. Hisse almak şirkete ortak olmaktır. Piyasa 
değeri aşırı düşen hisselere yatırım yapılabilir. Uzun vadeli yatırım kazandırır... 

Tabii “Bunlar boş laf, kripto paralar şaha- 
ne...” diyenler çıkabilir. Gerçi geçen ay yaşanan korkunç düşüş ve anlamsız dalgalanma 
kripto para yatırımcılarının göz yaşı dökmesine sebep oldu ama Graham'ın temel felsefesini kriptolar için de uygulayabiliriz, hisse 
senetleri için de: yatırım ciddi iştir. Sadece fiyat hareketlerine bakarak ve anlık al-sat yaparak yatırım yapmak herkesin harcı değil. Bu işi 
profesyonel olarak yapan fow-trader'lar var. 
Ancak onlar bile pozisyonlarının her an terse düşebileceğini, büyük zarar yazabileceklerini biliyor ve zaten aşırı stresten genç yaşta 
kalp hastalığına sahip olarak tıp tarihindeki 
yerlerini alıyorlar. Regüle olmayan ve paranın puf? diye uçabileceği bir piyasa işlem yaparak, temel dinamikleri oluşmamış “geyik 
para birimlerine yatırım yaparak zengin ol- 
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Psikol 


YAZI ADİL UÇAR* | adil.ucareforbes.comir 


ma hayalinin yatırımla alakası yok. Ancak bu 
düşüncem “Kripto paralar işe yaramaz, kesin 
kaybedersiniz, paranız çalınır...” demek de degil. Bilinçsizce, akıma kapılarak yapılan yatırımların yarattığı tehlikenin görmezden gelinmesi beni rahatsız ediyor. 

“Bitcoin alınır mı?” sorusu yerine madem 
buişe vakit ayıracaksınız ozaman yeni ICO”ları(Initial Coin Offering) inceleyin derim ben. 
Yeni bir kitle fonlama yöntemi olan ICO'lar 
fikri olan ve bunu kitle fonlamasıyla finanse 
etmek isteyen start-up'ların geliştirdiği bir 
halka arz yöntemi. Fikrini “white paper'larla tanıtan start-up'lar belirli tarihlerde ICO 
yapıyor ve token ya da coin satıyor. Zaten şu 
anda 1.400'ün üzerinde kripto para olmasının sebebi de bu ICOlar. Hele ki bir de pre- 
ICO var ki tadından yenmez. ICO yapmaya 
parası yetmeyen sefil (0) girişimciler ICO yapabilmek için öndentoken ya da coin satıyor. 
Pre-1ICO'da satılan token/coinler çok ucuza 
alınabiliyor. ICO sonrası alınan token/coin 
borsalarda Bitcoin ya da Etherium'a çevrilebiliyor. Yada ICO yapan şirketin sağladığı hizmetler karşılığında kullanılabiliyor. Elbette 
ICOara katılmak her babayiğidin harcı değil. 
Özellikle teknoloji üzerine hiç anlamadığınız 
fikirlerle karşılaşabilir, pre-1CO'larda dolandırılabilir yada kripto paraların bu aralar yaşadığı anlamsız dalgalanmaların kurbanı olabilirsiniz. Ancak araştırma yaparak, anlayarak 
en azından neye yatırım yaptığınızı ve ne Zaman getiri alabileceğinize dair bir fikir sahibiolursunuz. Etherium'un da ilk kez piyasaya 


jik S 
Dünya borsalarında tehlike çanları çalmaya başladı. Geçen ay ABD borsalarında yaşanan deprem bütün yatırımcıları 


tedirgin etti. 22 aydır devam eden boğa piyasası her an 'ayı'ya dönebilir. Yatırımcıların sıkı ve sağlam durması gereken, 
risklere göre aldıkları pozisyonları taşıyıp taşımayacağına karar vereceği döneme giriyoruz. 


ICO yoluyla çıktığını ve 1ICO patlamasını başlattığını unutmamak gerekiyor. 

Graham'ın yatırımlarında uyguladığı altı temel kuralı benimsemek hem şu tehlikeligünlerde hisse senedi pozisyonundaysanız 
size yardımcı olacak hem de kripto dünyasına balıklama dalmak istemiyorsanız çıkarımlar rehber olabilecek. 

Başkasının almak istemediğini alın, hem 
de ucuza! : Şirketin temel değerlerinde bozulma yoksa uygulanabilir. Kripto paralarda 
genel düşüş dalgalarında sağlam projelere dayanan coinler için geçerli olabilir. 

Portföy çeşitlendirmesi yapın: Hem hisse 
hem de kripto para yatırımlarında uygulanması gereken temel ilke. Riski dağıtmanın anahtarı çeşitlilikte yatar. 

Temel göstergeler, gerisi yalan: Hisseler için 
bilanço ve makroekonomik gelişmeler, kripto 
paralar içinse coin/token'ın dayandığı fikrin 
uygulanmasındaki gelişmeler yatırımın devamıiçin kilit bilgi içeriyor. 

Bilançoları tarayın: Tek bir hisse ya da kriptoparacinsine takılı kalmayın. Piyasadaki diger alternatifleri de göz önünde bulundurun. 
Uzun Dönem Düşünün: Her iki yatırımdan 
datam verim alabilmek için uzun dönem yatırımı düşünün. 

Psikolojiyi hesaba katın: Yatırımınıza aşık 
olmayın, piyasadaki büyük hareketlerin cazibesine kapılmayın, stresin yaratacağı paranoyak duygulara yenilmeyin. Rasyonel alış-satış nokta ve fiyatlarını önceden belirleyin ve 
kurallara uyun.8 


*Forbes Türkiye, Finans Editörü 


Aday, 


* Aylık abonelik ücreti faturanıza yansıyabilir veya bbakiyenizden düşebilir. 


* Toplu ödeme yapmadan abone olma ayrıcalığı. 
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ınko FİTNESS 


Kişisel 
Antrenman 
Stüdyosu 


Türkiye'nin en büyük kişisel 
antrenman stüdyosu fitintime, 
sunduğu teknolojik antrenman 
deneyimi ile hızlı ve kesin 
sonuç veriyor. 


YAZI SEDA KARAN 
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azır deniz, kum ve güneş sezonu yaklaşıyorken kişisel bakımımız ve 
formda kalma konusunda biraz daha hassas olmamızda fayda var. Tabii sağlıklı ve 
kalıcı sonuçlar elde etmek için de düzenli olarak spor yapmalı ve beslenmemiz konusunda da özenli ve titiz olmalıyız. Ancak siz de yoğun iş 
temposu, kişisel meşguliyetler derken spor yapmaya vakti olmayanlardansanız; pratik ve hızlı sonuçlar veren programlarlatanışmanızda fayda 
var. Tıpkı fitintime gibi. Bugün Türkiye'nin en büyük kişisel antrenman 
stüdyosu iddiasını koruyan fitintime, 
sunduğu teknolojik antrenman deneyimiyle hızlı ve kesin sonuçlar almanızı sağlıyor. Öyle ki; haftada sadece 
25 dakikanızı ayırarak hem formunuza kavuşmuş oluyor hem de sağlıklı 
kalabiliyorsunuz. 

EMS teknolojisi kullanarak kurguladığı 25 dakikalık antrenmanları 
ile fitintime, günden güne artan şehir 
temposu için güçlü ve farklı bir egzersiz deneyimi sunuyor. Fitintime deneyimini yaşamanız ise oldukça kolay. 
Yapmanız gereken tek şey web sitesi 
üzerinden, ücretsiz deneme antrenman formunu doldurmak. Sonrasında 


da size en yakın stüdyodan randevu alarak fitintime ile tanışıyorsunuz. İş sonrası spora gitmek için yanımda bütün gün 
koca bir spor çantası taşıyamam diyorsanız; fitintime bunun 
için de pratik bir çözüm sunuyor. Size özel tasarlanan ve antrenör eşliğinde yapacağınız egzersizlere başlamanız için 
yanınızda sadece bir çift temiz spor ayakkabı olması yeterli. 
Çünkü egzersiz esnasında giyeceğiniz özel kıyafetleri fitintime sizin için tedarik ediyor. 

Peki bu kadar pratik ve hızlı sonuçlar vadeden fitintime 
aslında nedir? Fitintime, Alman miha bodytec teknolojisi ile 
birlikte uzman eğitmenler eşliğinde yapılan ve kişinin tamamen ihtiyacına göre planlanmış egzersizlerle kısa sürede kas 
kazanımı ile birlikte hızlı yağ yakımı sağlıyor. Üstelik fitintime antrenmanları ile sadece kilo, selülit ve yağlardan kurtulmakla kalmayıp aynı zamanda çok daha güçlü ve sağlıklı bir vücuda da kavuşuyorsunuz. Hatta boyun ve sırt ağrısı 
gibi tüm fiziksel problemlerinden kurtulabiliyorsunuz! Bugüne kadar hiç duymadım, bir deneyenini görmedim diyorsanız; bu sistemin birçok ünlü tarafından yapıldığını da hemen söyleyelim. Özge Ulusoy, Deniz Akkaya, Didem Soydan, 
Demet Evgar, Burcu Esmersoy ve Feryal Gülman fitintime'ı 
düzenli olarak yapan ve sonuçlarından da son derece memnun olan isimlerin başında geliyor. 

Sizde hazır plajlarda boy göstereceğimiz yaz günleri yaklaşıyorken, vücuduna ve sağlığına yatırım yapmak isteyenlerdenseniz, fitintime ile bir an önce tanışmanızda fayda var. 
Hatta fitintime yeni sezona özel avantajlı paketler de sunuyor. Kaçırmamakta fayda var. Bugün Türkiye'nin farklı şehirlerinde toplam 47 stüdyosu ile hizmet veren fitintime ile tanışmak için yapmanız gereken tek şey www fitintime.com.tr 
adresini tıklayıp ücretsiz deneme antrenmanı formunu doldurmanız yeterli. © 
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POPÜLER KÜLTÜRÜN KULLANIM KILAVUZU 


£Facguinte 


HAZIRLAYAN EMRAH SAKA 


emrah.saka&©gmail.com 


O, yükselen yeni yetenek. 90'lı yıllara öykünen Bruno Mars şarkısı “Finesse'in yeni düzenlemesinde rap yapınca sektörde Salt-N-Pepa benzeri bir hareket başlattı. Âdeta şarkıya baharat olup havasını değiştirdi. 
Hatta Jim Carrey Twitter'da şarkının yeni düzenlemesini çok beğendiğini ve eski güzel günleri anımsattıkları için ikiliye teşekkür ettiğini yazdı. Cardi B'nin o günden sonra yıldızı daha da parladı. DJ Khaledile işbirliği için kolları sıvadı. Jennifer Lopez'le yeni Latin şarkısı 
“Dinero'da birlikte çalıştılar. Anlayacağınız, onu daha sık göreceğiz. 
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CheckIN 


Dizi platformları bu yıl bilimkurgu 
dizilerin atılım yapacağını söylüyor. 
2018, geleceği dizi ve filmlerle 
deneyimleyebileceğimiz bir yıl 
olarak tarihe geçecek. 


KISA KISA 
“ALTERED 
CARBON” 

« 'Altered 
(efeldeTolaolp4kilalig! 
başrollerinde 
James Purefoy ve 
Joel Kinmaman var. 
* Çekimler 
sırasında her 
sabah Kinnaman'ın 
dövmeleri, 9O 
dakikalık bir makyaj 
seansıyla gizlendi. 
* Dizi 25. yüzyılda 
geçiyor. 

«Dizinin ilk pilot 


bölümünü, daha 


önce 'Game of 
Thrones-Battle of 
Bastards” bölümünü 
de yöneten Miguel 
Sapochnik yönetti. 
«Dizide Hiro 
Kanawa, Tanaka 
adlı karakteri 
canlandırdı. Bu 
olalilaKerelşifelaTelirelfeli 
(efo)relilareliirelaTe|Xel 
karakteri. 

*'The Following” 
dizisinden sonra 
James Purefoy 
yine Edgar Allan 
Poe bağlantılı bir 
elollaTefeirelKelWole 
* Dizi Vancouver'da 
çekildi. Joel 
Kinnaman'ın daha 
elaTerire)Kellelfeli 
“The Killing' dizisi 
de, 'RoboCop' 
filmi de aynı yerde 
çekilmişti. 
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'Altered Carbon” 
Geleceğin Aynası mı? 


ilim ve teknolojideki gelişmeler 
insanı korkutacak noktaya geldi bile. Ünlü bilimadamı Stephen 
Hawking'in robotların derhal durdurulmasını istemesi, insanlığının 
sonunun robotlardan geleceğini söylemesi sizi 
ne derece korkutur bilemem, ancak İngiliz bilim adamları insan bilincinin saklanabileceğini ve başka bedenlerde ölümsüzleşebileceğini 
dile getireli çok oldu. 

Durum böyle olunca insanlığın yavaş yavaş 
alıştırılması için televizyon dizilerinin, bilimkurgu kitaplarının ve filmlerin bu konuları işlemesi son derece doğal. 

'Altered Carbon'yazar Richard K. Morgan'ın 
romanından uyarlandı. Dizi, günümüzden 300 
yıl sonrasında geçiyor. Dizide Laurens Bancroft adlı bir karakteri canlandıran James Purefoy, oynadığı karakteri şu cümlelerle anlatıyor: “Benim karakterim seçkin, çok zengin bir 
grup olan Methuselah topluluğundan biri. En 
büyük özelliğimiz ise oldukça yaşlı olmamız. 
Örneğin ben 375 yaşındayım.” Dizide bir di- 


ger önemli kahraman ise Takeshi Kovacs. Joel 
Kinnaman'ın (Onu'House of Cards'dizisinden 
hatırlarsınız) canlandırdığı karakter, geçmişte 
yeni dünya düzenine baş kaldıran ancak yenik 
düşen elit askerlerden biri. Bilinci uzun yıllar 
boyuncabuzda hapsediliyor ve bir gün Laurens 
Bancroft onu başka bir bedende hayata döndürüyor. James Purefoy bu iki karakter arasındaki 
ilişkiyi şöyle açıklıyor: “Laurens, Kovacs'ı kendisi için hayata döndürüyor. Çünkü Kovacs oldukça yetenekli, güçlü, komando-denizci ve 
dedektiflik konusunda eşsiz bir asker. Laurens 
kendi cinayetini aydınlatmak ve bu olaydan iki 
gün önce transfer edilen bilincinin peşine düşmek için Kovacs'a ihtiyaç duyuyor.” 

Laurens Bancroft'un da içlerinde olduğu 
Methuselahlar oldukça ilginç bir yaşam topluluğu. James Purefoy bakın onları nasıl tanımlıyor: “Methuselahlar kendilerini klonlayabiliyen 
bir topluluk. Laurens Bancroft'un kendisinin, 
eşinin ve çocuklarının gezegenin her yerinde 
klonları var. Pekin'deyken bir anda Londra'da 
olabiliyorlar. Üstelik jetlag bile yaşamadan.” 


Dizide birisi ölümsüz olduğunda duygusal 
anlamda ne gibi değişimler oluyor? Duygulara karşı hissizleşiyorlar mı, sorumuzu şöyle yanıtlıyor, Purefoy: "Bence hissizleşme söz 
konusu olmuyor. Belki biraz kemikleşiyorlar. 
Yaşadıklarını hissetmek için daha büyük deneyimler arıyorlar bence. 

Methuselahların kimliği konusunu ise şöyle 
anlatıyor: "Dizide çok yaşlı olanlar eğer isterlerse aynı beden içinde kalabiliyor. Hayatlarının 
her günü aynaya baktıklarında değişmediklerini görüyoruz. Ölümlülerden de hoşlanmıyorlar çünkü onların yanında değiller. Kimlikleri 
net. İstedikleri bedeni seçebiliyor, istedikleri gibi görünebiliyorlar. Asıl kimlik sorunları, 
ölümsüzlükle nasıl başa çıkacaklarıyla ilgili.” 

Başta bahsettiğimiz, teknolojinin önüne geçilmez hızı sadece bizi değil, James Purefoy'u 
daendişelendiriyor: “Bedenler ve insanlar arasında böyle bir bilinç yolculuğu olacak gibi görünüyor. Geçenlerde Elon Musk, insanların bir 
çipile yaşayacaklarından ve yapay zekânın her 
yerde olacağından söz etmişti. Beş yaşındaki bir 
çocuk bilincinin 85 yaşındaki birine aktarılabi!- 
me düşüncesi çok korkutucu.” Ancak teknolojinin güzel yanları da var Purefoy için: “Benim 
canavar dediğim bir verici var. Sadece göz retinama dokunarak internette olan herhangi bir 
şeye ulaşabiliyorum. Bir fotoğraf, video ya da 
herhangi bir şey. Hatta onu üç boyutlu bir hale getirip ona dokunabiliyorum.” 

'Altered Carbon”, Netflix'in 2018'deki en iddialı yapımlarından biri, henüz izlemeyenler 
için James Purefoy diziyi kısaca şöyle anlatıyor: “Ben'Altered Carbon'u, korku dolu bir geleceğe, içinde bulunduğumuz mevcut yörünge- 
nin prizması üzerinden yapılan bir gözetleme 
olarak görüyorum.” 


Jennifer Lopez 
Yine Sahnede 


Jennifer Lopez'in yıllara meydan 
okuyan kariyeri anne olmasını 
engellemedi ancak bir şartla; 
“LAin'tYour Mama' şarkısında 
söylediği gibi: “Eşin olacaksam ne 
âlâ, yoksa çamaşırlarını yıkayacak, 
yemeğini yapacak birini arıyorsan 
anneni ara.” Salt-N-Pepa grubunun 
arkasında dans ederken bugünlere 
geleceğinin hayallerini kursa 
da neler olacağını o zamanlar 
bilmiyorduk. Ta ki, “If You Had My 
Love' şarkısını söyleyene, ardından 
gelen filmlere, Ben Affleck'ten 
dansçılarına, ilk aşkı Marc 
Anthony'den aşk girdaplarına ve 
hatta Drake ile âşık olduğuna bizi 
inandırışına kadar. Jennifer Lopez 
şimdilerde olgun ve mutlu hem de 
çocuklu. Bir yandan Porto Rico'nun 
yerlilerine koşulsuz yardım ederken 
diğer yandan gerçek aşkı olduğunu 
söylediği Alex Rodriguez ile nefes 
aldığını söylüyor. 

Jennifer şimdi yeni albümü için 
atağa geçti. Albümden çıkan ilk 


şarkı, 'Us”. Daha önce Justin Bieber, 
Fifth Harmony, Skrillex, Usher ve 
Dj Khaled ile de işbirliği yapan 
Poo Bear ile birlikte yaptılar “Us” 
şarkısını. Şarkı şimdiden Lopez 
konserlerinin en renkli anlarından 
birini canlandırıyor gözlerde. 'Ain't 
Your Mama'nın YouTube üzerinde 
536 milyondan fazla izlendiğini 
düşünürsek gelecek videonun 
potansiyelini siz düşünün. 

Jennifer Lopez, sadece bir 
albümle dönmüyor. 'Shades of Blue' 
dizisinde oynadığını ve yeniden 
ekranlara dönecek World of Dance 
Yarışması'ndaki en göz alıcı jüri 
olduğunu da belirtmek gerek. Bu 
yıl “Second Act' adlı film ile sinema 
salonlarında da göreceğimiz 
Altın Küre ödüllü Lopez, yakın 
zamanda 'Bye Bye Birdie' filmi 
için de hazırlıklarını bitirdi. 75 
milyon satılan albümü ve 2 milyon 
dolarlık gişe geliri getiren filmleriyle 
Lopez 2018'de yine hakkında 
konuşturmaya devam edecek. 
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Bu İkilinin Tamir 
Edemeyeceği Otomobil Yok! 


lasik otomobiller her dönemde erkeklerin ilgisini çekmiştir. Çünkü yoldailerlerken bile 
sürücünün aitolmadığı bir dönemin havasını soluturlar. Mike Brewer deneyimli bir satıcı. Yanında da 
otomobillerin hastalıklarından anlayan ve 
şifa veren bir tamirci olan Ant Anstead var. 
ABD'yi baştan aşağı dolaşıp iyi otomobilleriiyileştirip yeni sahiplerine teslim eden bu 
iki yetenekli adamla konuştuk. 


ESGULRE: Tamir masraflarını da kattığımızda hesabınıza göre projelerin yüzde kaçı kârlı oluyor? Bu programda asıl 
amacınız nedir? 

“Tamirat Tadilat'ta biz, izleyiciye bu onarımları kendilerinin nasıl yapacaklarını öğretmeye çalışıyoruz. Size tamiratlarınne kadar zaman alacağını göstermek 
istiyoruz. Bu aslında daha çok nasıl bir proje seçtiğinize bağlı. Ne kadar az zaman harcarsanız o kadar daha fazla kazanma şansınız oluyor. Ancak işi yapmayı sevdiğinizden 
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ötürü kendiniz yapıyorsanız gerçekten zevk 
alacağınızı söylemek doğru olur. Bu sayede 
hobinizi, para kazanabileceğiniz bir işe dönüştürebilirsiniz. Bu nedenle, “Tamirat Tadilat'ta işçilik maliyetini dahil etmiyoruz. 
İşi kendiniz yapacaksanız iyi para kazanma şansınız oldukça yüksek. Ancak, işi bir 
restoratör ya datamirhaneye yaptırırsanız 
açıkçası işçilik masraflarını ve onarım masraflarını ödemek zorunda kalacaksınız. Ve 
şans şu ki, para kazanabilmek için rakamlaraçokçokdikkatederek çalışmanız gerekir. 
ESG:Sizce neden program bu kadar popüler? 

“Tamirat Tadilat” televizyondaki 19. 
yılını devirdi ve dünyanın dört bir yanında 
popüler. Dünyada yayınlanmadığı herhangi 
bir yer kaldığını düşünemiyorum. Ve bence 
bunun sebebi “Tamirat Tadilat”ın köklerine 
sadık kalması. Bu; otomobil satın almaya, tamir etmeye ve daha sonra da satmaya odaklanan mütevazı bir program ve bundan başka bir şeymiş gibi yapmaya çalışmıyoruz. 
Düşünüldüğü gibi gürültülü ve birbirine sü- 


rekli bağıran kişiler değiliz. Dövmelerimiz 
veya sakalımız yok. Biz olan motoru çıkarıp 
onun yerine kocaman bir motor takıp hızlı 
gitmeye çalışmıyoruz. Satışta olan otomobilleri almaya çalıştık. Bu araçlar neredeyse hurdaya çıkmak üzere ve biz de bunları 
tutkuyla, sevgiyle ve coşkuyla hayata döndürmeyi deniyoruz. Sanırım insanları çeken 
şey de bu. “Tamirat Tadilat'ın samimiyetine 
bayılıyorlar; bence programın başarısı bu samimiyete dayanıyor. 
ESG: En zor otomobil hangisiydi? 

Üzerinde çalışılması en zorlu otomobillerden biri kesinlikle Chevy Bel Air'di. Tamir etmek iki hafta süreceğine bir ayı buldu. 
Restore edilmek istemeyen otomobillerden 
biriydi, ama biz onu kurtardık. Bugün hâlâ 
o otomobilin fuarlara gidip kupa kazandıgınısöylemektenmemnuniyetduyuyorum. 
Ama gelecek sezonda, sanırım bir Ford Ranchero bizi zorlayacak. 

Ranchero atölyeye geldiğinde harap olmuş haldeydi. Otomobilin her 
bir noktası, krom bölümler ve kollar da da- 


hil olmak üzere bir fırça ya da süngerle elle 
siyaha boyanmıştı. Doğru tabirle öldürülmüştü ve itiraf etmeliyim ki, ondan pek de 
umutlu değildim. Aracı Mike satın aldı. Durumu ne kadar kötü olursa olsun otomobilin 
temelleri iyiydi ve bu serinin sonunda, gerçekten güzel bir makineye dönüştürdüğümüzü söylemeliyim. 

ESG: Bir otomobil satın almak ve / veya 
onarmak için bazı tavsiyeleriniz var mı? 
M.B.: İlk tavsiyem, otomobili restore etmek veya onarmak istiyorsanız garajınızı 
doldurmadan önce kitaplığınızı doldurmanız, çünkü bilgi güç demektir. Ayrıca, yerinizde olsam araç kulüplerine katılırdım. 
Ulaşmak istediğiniz bilgileri online edinebilirsiniz, araç sahipleri daha önce karşılaştıkları problemlerle nasıl baş ettiklerini sizinle paylaşacaktır. 

ESG: Tamir edemediğiniz ya da ilgilenilmediği için hiç satamadığınız herhangi 
bir otomobil oldu mu? 

A.A.: Bu çokiyi bir soru. Şu ana kadar, 160 
otomobilin restorasyonundan sonra, şimdiye kadar hiç kimsenin istemediği bir otomobil satın aldığımı sanmıyorum. Sonunda 
satılmasının kolay olacağını bildiğim araçlara konsantre olma eğilimindeyim, bu sebepleikonik olmalılar. Ve şimdiye kadar, bir 
tanesini bile satmak için mücadele etmedim, ancak bunun gelecekte olmayacağını 
da söyleyemem. 

M.B.: Kendine güven, daha fazla satacağız. 
ESG: Yeni sezonda en çok hangi otomobilin restorasyonundan en çok gurur duydunuz ve hangisini tamir etmek en Z0- 
ruydu? 

M.B.: Önümüzdeki sezon yayımlanacak bölümlerde tamir edilmesi gerçekten zor olan 
otomobil, Ant'in de dediği gibi Ford Ranchero'ydu. 1964 yılına ait bu ilk pikap kamyon, restorasyon için oldukça zordu. Restorasyonundan gurur duyduğumuz iki araç 
var: Benim otomobilim 1965 Austin-Healey 
3000 ve yeni sezonu açtığımız Ant'ın otomobili Ford Escort RS. 

ESG: Hergün kullandığınız ya da hergün 
kullanmayı düşlediğiniz otomobil nedir? 
A.A.: Benim günlük aracım Land Rover Discovery 9'tür. Onu o kadar çok seviyorum ki 
yaklaşık iki yıl önce motoru havaya uçurduğumda da ondan vazgeçmedim ve gidip 
500 pounda ikinci el bir motor satın aldım. 
ESG: Peki televizyon programı nasıl ortaya çıktı? Sokaktaki insanlar sizi tanıyor mu? 


CheckiN 


M.B.: Ben gerçek bir otomobil satıcısıyım. 
Otomobil ticaretine başladım, bir otomobil 
bayisinden otomobilaldım ve sattım. Sonundadabir otomobil bayisine sahip oldum. 20 
yılönce, program yapımcısı ve sunucusu olaraktelevizyon dünyasına giriş yaptım. Fakat 
sonaltı yıldır otomobil bayiliğine döndüm, 
eşim Michelle'le birlikte Birleşik Krallık'ta 
ayda yaklaşık 600 araç sattığımız birişimiz 
var. Ayrıca İngiltere'de 150'den fazla kişiye 
istihdam sağlıyoruz ve bununla gurur duyuyoruz. Beni ben yapan da bu. Birleşik Krallıktaki çoğu insan, 20 yıldır televizyonda 
olduğum için beni benzin alırken, marketegiderken ya da sokakta yürürken tanıyor. 
Bu yüzden gittiğim her yerde tanıdıkları gibi karşılanıyorum, fakat şimdi program dünya çapında yayımlanıyor. Şili'de, Brezilya'da, 
Polonya'da, Macaristan'da, Fransa'da, Almanya'da ya da Hollanda'da; dünyanın neresinde olduğum önemli değil. Birisi muhakkak kim olduğumu bilir, çünkü program 
her yerde izleniyor. 

A.A.: Televizyon programı yapmanın dışında,ben de bir otomobil ustasıyım. Çocuklugumdan beri otomobilleri toplayıp restore 
ve tamir ediyorum. Daha ehliyet almadan, 
16 yaşındaykenilk otomobilimi yaptım. Bir 


»* “Tamirat Tadilat” 
programı cuma günleri 
Discovery Channel'da 
yayımlanıyor. 


araç şirketi kurdum. Bir sürü tek seferlik ve 
otomatikleştirilmiş çizim yapıyorum. Canlı sahne şovlarında ve hayır kurumlarıyla 
çalışmak gibi başka projeler için beş altı yıl 
boyunca Mike ile çalıştım. Bu arada yarışlara da katılıyorum. Ne yazık ki kaza yapıp 
duruyorum. 

ESG: Günümüzde piyasada olan ve 3O 
yıl içerisinde “klasik” sınıfına gireceğini 
düşündüğünüz bir otomobil var mı sizegöre? 

M.B.: Evet, BMW Mini Cooper 2001 modeli; bence gayet iyi bir model. 

A.A.: Ben herhangi bir Jaguar “özel araç 
projesi diyeceğim. 

M.B.:SVR. 

A.A.: Yani, “özel araç grubunda olan herhangi bir Jaguar düşünüyorum, bu yüzden 
yeni S-Type çok ama çok güzel. 

M.B.: Land Rover Defender, geçtiğimiz yıl 
üretimi durdurdu ki son 12 ayda otomobillerinönde geleniydi. Kesinlikle 30 yıl içinde 
en çok toplanan otomobil olacak. 

ESG: Dodge Challenger ya da başka bir 
model de bu sınıfa alınabilir mi? 

M.B.: Evet, sanırım Dodge Challenger R /T 
ve ABD'deki 5lt'lik Mustang benzeri otomobiller bulisteye girer. 30 yıliçinde, 1960'ların 
Camaro'su, Dodge'u ve Mustang'i gibi olacaklar. Böylece geleceğin klasikleri haline 
gelecekler. Özelliklede Amerikan pazarında böyle olacağını düşünüyorum. © 
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Toni Braxton 
Cephesinde 
Değişen Bir Şey Yok: 


CheckIN 


“Altered Carbon'u 


Sevdiyseniz Bunu da H ğ | ğ DİZE I 


Seversiniz 


Uzay konusunu ele alan 196O'ların kült dizisi 'Lost in 
Space", yeni yorumuyla Netflix'in iddialı yapımlarından 
olacağa benziyor. Bu kez öykü günümüze daha 
yakın, yani 3O yıl sonrasında geçiyor. Dünyadaki 
yaşam şartları elverişli olmaktan uzaklaşınca başka 
gezegenlerde yaşama olasılıkları araştırılır. Robinson 
Ailesi başka bir gezegende yaşamak için hak 
kazanır. Yeni bir koloni oluşturmak için yola çıkan aile, 
beklenmedik bir şekilde rotadan sapar. Uzaylılarla 
başa çıkmak zorunda kalacaklardır. Yeni gezegene 
yolculuk sırasında iki davetsiz misafir de Robinson 
Ailesi'ne eşlik eder. 

*Lost in Space' (3 Nisan'da gösterime girecek. 
Dizinin başrolünde ise Mina SundwalI, Max Jenkins, 
Molly Parker, Toby Stephens, Taylor Russell, Ignacio 
Serricchio ve Parker Posey gibi isimler bulunuyor. 

Dizinin filmi de 1998 yılında yapılmış, filmde 
Doktor Smith'i bu yıl Akademi Ödülleri'ne Churchill 
karakteriyle aday olan Gary Oldman canlandırmıştı. 
İlk kez 1965 yılında ekrana gelen dizinin yeni versiyonu 
iselO bölüm olarak karşımıza çıkacak. 


99O'lı yılların başında o Whitney Houston, Madonna ve 
öyküsü olan kadınlardan Oo TLC gibi pek çok müzisyen ve 
biriydi Toni Braxton. Çok Oo grubu zirveye taşıyan Babyface 
kız kardeşli bir aileden Oo lakaplı yapımcı, Toni Braxton'a 
gelip güzel sesini hırsıile o aralarında “Another Sad Love 
birleştiren ancak yükselirken tö- o Song” ve 'Un-Break My Heart'ın 


kezleyen bir diva. da bulunduğu pek çok hit şarkı 
Genç yaşta diva olabilen Brax- o verdi. 
ton'ın elinden tutan, Kenneth Ed- Braxton'ın kalbiyle ilgili sağlık 


monds olmuştu. Boyz II Men, o sorunlarınüksedince sahnneden 


En İyi 

Kadın Oyuncu 
Oscar'lar için bu yıl 

belki de en çekişmeli 


kategori bu. Adayları 
kısaca tanımakta 


Sally Hawkins Frances McDormand Margot Robbie 
fayda Yar “Suyun Sesi' hakkında “Üç Billboard Ebbing “Ben, Tonya' gerçek bir 
konuşmadan önce böyle bir Çıkışı, Missouri'deki güçlü yaşam öyküsü. Margot 
performans en son 1986'daki karakteri üzerinde çok Robbie de büyük hayranlık 
“Başka Tanrının Çocukları” konuşulmaya değer. ve şaşkınlık uyandıran 
adlı filmle Marlee Matlin'e bu Akademi'nin zorlanacağını yorumuyla kafaları biraz 
ödülü kazandırmıştı, diyelim. söylemek yanlış olmaz. karıştıracağa benziyor. 
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uzak kaldığı ancak albüm yapmaya devam ettiği bir dönem oldu. 
Son olarak yine Babyface ile “*Love, Marriage and Divorce' adlı bir 
düetler albümü de yaptıktan sonra, 2014 yılında pek adından söz 
ettirmeyen “Midnite” adında bir 
albüm, üç yıl sonra da “Deadwo- 


od ve 'Coping/ şarkılarını yazıp 
inzivaya çekildi. 


Saoirse Ronan 
Genç yetenek, kendinden 
daha küçük bir karakteri 
canlandırdığı 'Lady Bird' 
rolünde o kadar başarılı ki, 
kaybedecekse nedeni genç 
oluşu olabilir. 


Toni Braxton eleştirmenlerin 
dediklerine bakılırsa “diva” kimliğini kaybetmeye hiç niyetli degil. Hatta müzik uzmanları “En 
İyi Toni Braxton'ın gelişini müjdeliyor. Braxton'ın çok konuşulan 
yeni albümü “Sex and Cigarettes” 
adını taşıyor. İlk single ise “Long 
AsILive”. Albüm, 23 Mart'ta satışa sunulacak. 


Meryl Streep 
“The Post' filminde hem 
sakin hem endişeli hem 

de kararlı tutumuyla 
bir efsane olduğunun o 
da farkında. Son kararı 

Akademi verecek. 


Sheeran Aşk 
İstemiyor 


Müzik endüstrisinin peşinden koştuğu adam 
şu sıralar biraz düşünceli. Bugüne kadar 
yaptığı aşk şarkılarının liste başarıları göz 
önüne alınırsa uzun bir süre daha zirveden 
inmeyecek demek yanlış olmaz. Ancak Ed 
Sheeran bu konfor alanından biraz uzaklaşıp 
bir sonraki albümünde deneysel bir şeyler 
yapmak istediğini açıkladı. Sheeran bu 
kadar hızlı popüler olmak istemediğini 

ve aşk şarkılarından uzaklaşacağını, plak 
şirketinin ise bu fikre hiç sıcak bakmadığını 
ekledi. Sheeran endişeli değilse de müzik 
şirketi bir sonraki albümün az satacağından 
oldukça endişeli. 2018'deki konser biletleri 
geçen yıldan tükenen, nişanlısı ile biraz 
zaman geçirmek isteyen Sheeran'ın biraz 
dinlenmeye ihtiyacı var sanırız. 


INEo GÖZ HAJNI 


Pop müziğe yeni bir 
soluk getiren Dua Lipa, 
şarkıları, sesi ve kendine 
özgü tarzıyla kısa sürede 
müzik dünyasının aranan 
isimlerinden biri haline 
geldi. 


YAZI KAAN SANCAR 


Yaptığı şarkı “cover'larıyla müzik dünyasına adım 
atan Dua Lipa, güçlü sesi ve farklı yorumuyla kısa sürede sesini dünya 
çapında duyurmayı başardı. “Be the One, “Hotter Than HelP, “Blow 
Your Mind (Mwah) ve 
“New Rules gibi şarkılarıylatüm dünya tarafından tanınan Kosova kökenli İngiliz sanatçı, 2017 
yılında yayımladığı ilk 
stüdyo albümüyle birçok müzik otoritesinin 
onayını aldı. Öyle ki; albüm ve albümün en fazlaöne çıkan şarkılarından 
“New Rules”, 22 yaşındaki sanatçının BRIT Ödülleri'nde beş farklı dalda 
adaylık kazanmasını sağladı. Bu sayının, BRIT 
Ödülleri'nde şimdiye kadar bir kadın sanatçı tarafından kazanılan en fazlaadaylık sayısı olduğunu 
da belirtelim. 
www.dualipa.com 
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01 
Mükemmele Yakın 


Yeni 
Mercedes-Benz 
A-Serisi 


Son yıllarda markanın en çok tercih 
edilen modellerinden biri olan 
A-Serisi yenilendi. Görünen o ki 
yenilenen otomobil Mercedes-Benz'in 
satış rakamlarını oldukça yükseltecek! 


Otomotiv sektöründe önemli 
bir değişime liderlik eden, ailenin diğer bireylerine kıyasla daha uygun satış fiyatına sahip olmasından dolayı birçok kişinin 
“Mercedes sahibi olma” hayalini 
gerçekleştirmesinde başrol oynayan A-Serisi yenilendi. Açıkçası 
lansman öncesinde bazıtahminlerim vardı, ama bu kadar büyük 
değişiklikler tahmin etmiyordum. Hem Avrupa'da hem de ülkemizde ciddi satış rakamlarına 
ulaşan A-Serisi'nin bu köklü degişikliklerden sonra daha fazla 
talep göreceğini tahmin etmek 
çok zor değil. Araç, boyutların- 


dan teknolojisine kadar her açıdan yenilenmiş. Benim dikkatimi çeken özelliklerin başındaysa 
iki şey var. Birincisi; yeni bir dönemin başlangıcı olan yenilikçi 
araç içi bilgi ve eğlence sistemi 
“MBUX - Mercedes-Benz User 
Experience”. İkincisiyse; amiral 
gemisi S-Serisi'nden transfer edilen özellikler! 

Yeni A-Serisi, “Mercedes me 
connect” teknolojisinde de yeni bir dönemin başlangıcı olan 
MBUX ile donatılan ilk Mercedes-Benz modeli konumun- 
da. Bünyesinde barındırdığı yapay zekâteknolojisiyle öğrenme 
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özelliğine sahip olan MBUX kişiselleştirilebiliyor ve kendini 
kullanıcı davranışlarına uyarlıyor. Sistem bu özelliğiyle sürücü, yolcular ve otomobil arasında 
bir bağ kuruyor. Donanım seviyesine bağlı olarak sunulan dokunmatik, yüksek çözünürlüklü 
geniş ekran, artırılmış gerçeklik 
teknolojisine sahip navigasyon 
ekranı ve “Hey Mercedes” anahtar kelimesiyle aktif hale gelen, 
doğal konuşma dilini de anlama 
özelliğine sahip olan akıllı sesli 
komut sistemi ve ön cama yansıtılan sanal gösterge paneli diğer 
önemli özellikler olarak öne çıkıyor. MBUX, dokunmatik ekran, 
orta konsola entegre touchpad ve 
direksiyona entegre dokunmatik 
kumanda tuşları olmak üzere üç 
farklı dokunmatik ara yüz üzerinden kumanda ediliyor. MBUX 
ile birlikte yeni ve daha da geliştirilmiş “Mercedes me” hizmetleri devreye giriyor. Park edilen 
aracı bulmayı kolaylaştıran araç 
konumunu belirleme özelliği ve 
park halindeki otomobilin darbeye maruz kalması veya hareket ettirilmesi durumunda sürücünün 
uyarılması gibi hizmetler bunlardan bazıları. 

Yeni Mercedes-Benz A-Serisi, S-Serisi'nden transfer edilen 
özelliklerle sınıfının en kapsamlı aktif güvenlik seviyelerinden 
birini sunuyor. Araç belirli sürüş 
koşullarında yarı otonom sürüş 
gerçekleştirebiliyor. Gelişmiş kameralar ve radar sistemleri sürüş 
istikametindeki 500m'lik mesafeyi tarıyor, harita ve navigasyon verilerinden de yararlanıyor. 
Böylece sürüş destek sisteminin 
bir parçası olarak 'Aktif Takip 
Yardımcısı DISTRONIC”; viraj, 
sapak veya kavşaklardan önce 
konforlu bir şekilde hızı düşürerek farklı sürüş koşullarında sürücüyü destekleyebiliyor. Bunun 
dışında “Aktif Acil Durum Fren 
Yardımcısı” ve Aktif Şerit Değiştirme Yardımcısı” gibi çözümler 
de sürüş esnasında sürücünün 
işini kolaylaştırıyor. 

Ayrıca otomobil standart olarak 'Aktif Fren Yardımcısr ile yollara çıkıyor. Sistem; daha yavaş 
ilerleyen, yavaşlayan veya duran araçlar dışında yolda karşı- 
dan karşıya geçmekte olan yaya 
veya bisikletlileri de algılayarak 
fren yapıyor ve olası bir çarpma- 
nın şiddetini azaltıyor veya engelleyebiliyor. Unutmadan belirtmem gerek; yeni A-Serisi, Araç 
Güvenliği Teknoloji Merkezi'nde 
(TFS) geliştirilen ilk Mercedes- 
Benz modeli. Bu merkezde gerçek yaşamdaki kaza vakaları incelenerek dikkate alınıyor ve elde 
edilen veriler ışığında araç mimarisinde önlemler alınıyor. İskelet 
ve şasiye ait her bir bileşen geometri, malzeme kalınlığı, bağlantıtekniği ve malzeme kalitesi bu 
veriler ışığında optimize ediliyor. 
Yeni Mercedes-Benz A-Serisi; A 
200,A250ve A180 dolmak üzere ikisi benzinli ve biri dizel, ilk 
etapta toplam üç motor seçenegiyle satışa sunulacak. © 


,, Teknik 
Özellikler 


MERCEDES-BENZ A 200 
163hp — 1.4 litre 

250Nn tork 

Karma yakıt tüketimi: 5,1 litre 
0-100 km/s: 8 saniye 
Maksimum hız: 225 km/s 
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Lexus'un Geleceği 
LE-1 
Limitless 


Son zamanların en dikkat 
çekici konseptlerinden biri 

de Lexus'tan geldi; 'LF-1 
Limitless. Lexus'un geleceğini 
simgeleyen LF-1, aynı zamanda 
crossover segmentinin gideceği 
yönü de gösterme iddiasında! 


En Sorunsuz 
Marka 


Global araştırma şirketi J.D. 
Power'ın kalite araştırmasında, 
üst üste altıncı kez “en sorunsuz 
marka seçilen Lexus, 2018 Kuzey 
Amerika Otomobil Fuarı'nda ilginç bir konseptle karşımıza çıktı. Güney Kaliforniya'daki Calty 
tasarım stüdyolarında yaratılan 
araç, premium markanın gelecek 
tasarım dilinden de izler taşıyor. 
Markanın ısrarla altını çizdiği bir 
konu da aracın yeni lüks crossover segmentini simgelemesi! Bu 
gerçekten önemli bir vurgu! Tasarımının yanı sıralüksün ve performansın da sınırlarını yeniden 
tanımlama amacında olan marka, 
LF-Ve çok güveniyor. 2025 yılındatüm Lexus modellerinin elektrikli versiyonlarının olacağının 
altını çizen konsept, yenilikçi tarzıyla öne çıkmayı amaçlıyor. 
5.014mm'lik uzunluğuyla birlikte atletik bir tasarım sergileyen LF-I; alçak tavan çizgisi, 22 
inç jantları, arkadan itişli sürüşü 
vurgulayan duruşuyla, gerçekten 
değişik bir crossover tarzına sahip. LF-Vin tasarımı, tüm Lexus 
modelleri gibi markaya özgü ön 
panjur etrafında şekillenmiş. Izgaranın etrafında ise sürücüyü 
karşılamak adına LED ışıklandırmalara yer verilmiş. LF-Vin dış 
tasarımında aracın aerodinamik 
farları, hava girişleri ve iki parçalı 


tavan spoyleri dikkat çekiyor. Ayrıca geleneksel aynaların yerine 
yerleştirilen kameralar ise, içeriye geniş ve yüksek çözünürlüklü 
bir görüntü aktarıyor. 

LF-Vin kabini de,tüm yolcularalüks ve konfor hissini vermek 
amacıyla tasarlanmış. Japon geleneksel misafirperverliği “Omotenashr felsefesiyle tasarlanan kokpitte, sürücünün yola daha fazla 
odaklanması için birçok işlem el 
hareketleriyle yapılabiliyor. Direksiyonun üst tarafında yer alan 
sürüş modu göstergesiyse, sürü- 


cünün gözünü yoldan ayırmamasını sağlıyor. Ön yolcu için geniş 
biralan yer alırken, arkadaki yolculariçin de rahat bir oturma alanı sunuluyor. Geniş diz mesafesi- 
nin yanı sıra, arka yolcular için de 
ayrı bir bilgi-eğlence sistemi ve 
klima kontrolleri yer alıyor. 
LF-I, teknoloji konusunda da 
gelecekten izler taşıyor. Tam 
otonom sürüş teknolojisine sahip araç, tıpkı bir şoför gibi sizi belirttiğiniz noktaya otonom 
sürüşle götürebiliyor. LF-I, aracın elektronik direksiyon, frenleme, hızlanma ve ışıklandırma 
bağlantıları sayesinde eller serbest sürüşe de imkân tanıyor. 
Henüz tüm teknik verileri açıklanmasa da, ortaya çıkan veriler 
eşliğinde LF-I Limitless konspetin Lexus'un teknolojik ve yenilikçi yanlarını sergilediği aşikâr.© 
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SÜRÜŞ KEYFİ 


Otomobil, 'N Grin Kontrol 
Sürüş Modu' ile sürücüsüne 
geniş bir ayar tercihi de 
sunuyor. Modlar, 'Normal', 
“Spor, 'N”, 'Eko' ve 'N Özel” 
olarak sınıflandırılıyor. 


0 
Takım Çalışması 


Yeni 
Hyundai 
Veloster 


Güney Kore ve 
Kaliforniya'daki tasarım 
merkezlerinin ortak 
çalışmasıyla şekillendirilen 
yeni Veloster, spor otomobil 
pazarında Hyundai'nin elini 
güçlendirecek. 


Spor otomobil yapmak gerçekten 
zor bir iş! Özellikle ihtisası spor 
otomobil üretmek olan dünyaca 
ünlü markaları düşündüğümüzde 
işler biraz daha karışıyor. Birçok 
markanın proje olarak spor otomobillerüzerinde yıllardır çalıştı- 
Şını, ama yüksekriskler nedeniyle bu çalışmaları bir türlü hayata 
geçiremediklerini biliyoruz. Aslında pek de haksız sayılmazlar. 
Çünkü bazıları için spor otomobil üretmek bir fanteziden öteye 
geçemez. Böyle büyük birriski almaya gerek olmadığını düşünenler, enerjisini SUV veya crossover 
segmentinde kullanmayı tercih 
ediyor gibi! Ama küresel marka olma iddiasında olan markalarfarklı pazarlar için farklı ürün 
alternatifi sunmak zorunda. Tıpkı Hyundai gibi... 

Hyundai, yeni “Veloster”, “Veloster Turbo? ve “Veloster N modellerinin örtüsünü kaldırdı. Yeni Veloster, arka koltuklara girişi 
kolaylaştırmak için asimetrik 241 
kapı konfigürasyonunda sunuluyor. Önden bakıldığında; LED farlarve LED gündüz farları, yeni tip 
birızgaratasarımı dikkat çekiyor. 
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Hava girişleri, hem görsel hem aerodinamik açıdan araca katkı veriyor. Hyundai'nin yeni tasarım 
anlayışından izler taşıyan kademeli ızgara ve geniş hava girişli 
tampon ilk bakışta göze çarpıyor. 
18 inç jantlar, arkaya doğru alçalan tavan yapısı ve genişletilmiş 
çamurluk ağızlarıyla yeni “Veloster, daha dinamik bir görünüme 
kavuşmuş. “Veloster N ise normal 
versiyona göre daha farklı bir süspansiyon sistemi kullanıyor. Maksimum performans için elektronik kontrollü, daha sert ve daha 
alçak bir setup kullanan N'de hızı 
ve sürüş zevkini simgeleyen kırmızı tampon ve marşpiyel şeritleri kullanılıyor. 

Yeni “Veloster'da üç tip benzinli motora yer veriliyor. Hyundai imzalı 2.0 litrelik, 147 beygir gücündeki 4 silindirli motor, 
elektrik kontrollü 6 ileri otomatik veya 6 ileri manuel şanzımanla tercih edilebiliyor. Daha fazla 
performans isteyenler içinse geliştirilmiş 1.6 litrelik turbo motor 
öne çıkıyor. Bu ünite, 6.000 devir- 
de 201 beygir güç üretiyor. Litre 
başına ürettiği 126,5 beygir-güç ile 


sınıfının en iyilerinden biri olan 
“Veloster Turbo'nun bir diğer yeniliği ise “TVO; yani “Tork Vektör 
Kontrol sistemi. Virajlardadaha 
etkili bir yol tutuş ve yüksek sürüş zevki için elektronik stabili- 
te programıyla beraber çalışan 
sistem sayesinde “Veloster” yere daha sağlam basıyor. “Veloster 
Turbo, Hyundai tarafından geliştirilen 6 ileri manuel veya 7 ileri 
çift kavramalı (7DCT) şanzımanla satışa sunuluyor. 

Üzerindeki N logolarıyla ve 
daha agresif gövde kitiyle kardeşlerinden ilk bakışta ayrılan 
“Veloster N, Albert Biermann 
önderliğindeki Hyundai N Motorsport takımı tarafından özel 
olarak geliştirilmiş. Markanın 


i330 N modelinden sonraki ikinci en hızlı otomobili olan “Veloster N,275hp gücünde 2.0litrelik 
turbo bir motora sahip. Otomobil, 
*N Grin Kontrol Sürüş Modu ile 
sürücüsüne geniş bir ayar tercihide sunuyor. Modlar, “Normal, 
“Spor, 'N”,“Eko' ve N Özel olarak 
sınıflandırılırken motor gaz tepkisini ayarlama, egzoz sesini degiştirme, aktif diferansiyeli ayarlama, süspansiyon sönümleme 
oranlarını değiştirme, direksiyon 
sertlik derecesi ve benzeri sürüş 
kontrol özelliklerini içeriyor. Yeni 
Veloster, Mart ayında markanın 
Ulsan'daki fabrikasında üretime 
başlayacak ve 2018 yılının ikinci 
çeyreğinde ilk olarak ABD pazarında satışa sunulacak. 8 
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Efsaneler Ölmez 


Land Cruiser 
Prado 


1985 yılının sonunda tasarım 
çalışmaları başlatılan, 

1990 yılında ilk versiyonu 
üretilen Land Cruiser Prado 
yenilendi! 


Teknik 
Özellikler 


TOYOTA LAND CRUISER PRADO 


Arazi aracı denildiğinde akla gelen birkaç markadan biride Toyota'dır. Kuşkusuz bunun en önemli 
nedeni 190'dan fazla ülkede satışasunulan ve muhteşem off-road 
yetenekleriyle dünyanın en dayanıklı 4x4lerinden biri olarak 
gösterilen Land Cruiser ailesidir. 
1951 yılından bu yana kalite, dayanıklılık ve güvenilirlik konusunda Toyota'nın simgesi konumunda bulunan aileye 28 yılönce 
katılan Land Cruiser Prado kendisini kısa sürede sevdirmeyi başarmıştı. İlk versiyonundan sonra 1996, 2002 ve 2009 yıllarında 
yenilenen araç şimdi son jenerasyonuyla karşımızda. Markanın 
yıllardır edindiği arazi aracı tecrübesinin son ürünü olarak gösterilen Prado, fanatiklerini sevindirecek güncelleştirmelere sahip. 


10'dan fazla Avrupa ülkesin- 
de segmentinin lideri olan Land 
Cruiser Prado'nun yenilenen 
kabin ergonomisiyle birlikte ön 
konsol tasarımı da değiştirilmiş. Daha büyük 8 inç'lik multimedia ekranı, “Optitron sürücü göstergeleri ve direksiyondan 
kontrol edilebilen 4.2 inç'lik çok 
fonksiyonlu ekran ön konsol- 
da görsel bir zenginlik sunuyor. 
Bununla birlikte araç içi konforuda ön koltuklardaki soğutma, 
arka koltuklardaki ısıtma, otomatik klima, ısıtmalı ön camlar 
ve yeni akıllı anahtar tasarımıyla artırılmış. Yeni Land Cruiser 
Prado'nun uzunluğu 60mm uzayarak 4.840 mm'ye çıkmış, dönüş 
yarıçapı ise 5,8m. Yeniden tasarlanan kaput, ön panjur, farlar, ön 
tampon, çamurluklar Land Crui- 


ser Prado'nun görünümünü daha 
çağdaş hale getirmiş. Yenilenen 
ön far ve arka stop grubu ise, aracın şıklığını artırmış. Aracın güçlü duruşu, 215mm'lik yükseklik, 
31 derecelik yaklaşma açısı, 25 derecelik ayrılma açısı ve 22 derecelik karın açısıyla desteklenmiş. 

Land Cruiser Prado'nun offroad tecrübesi olmayan sürücülerin bile aracın off-road 
özelliklerini üst seviyede kullanabilmesine destek olan arazi 
destek sistemleri; onu güvenli, 
keyifli ve kolay kullanılabilen 4x4 
araçlarından biri yapıyor diyebiliriz. Büyük boyutları ve yerden 
yüksek oturma pozisyonu nedeniyle tedirgin olan sürücüler destek sistemleri sayesinde oldukça rahat edebiliyor. Prado'nun 
dikkat çeken özellikleri arasında “Toyota Safety Sense” aktif güvenlik teknolojileri donanımları da bulunuyor. Bu donanımlar 
arasında “Ön Çarpışma Önleyici 
Sistemi (PCS, “Adaptif Hız Sabitleme Sistemi (ACC, “Şerit Takip Uyarı Sistemi (LDAY ve “Otomatik Uzun Far Sistemi (AHBY 
bulunuyor. Diğer aktif güvenlik 
teknolojileri arasında “Kör Nokta Uyarı Sistemi (BSM) ve “Geri 
Manevra Trafik Algılama Sistemi 
(RCTA) bulunuyor. Araç, 177hp 
güç üreten 2,8litrelik D-4D turbo 
dizel motorla satışa sunuluyor.8 
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ADAMAKILLI DERGİ 


ADALET 
İSTİYORLAR 


ROBOT HAKLARI TANIŞTIĞINIZA 
BİLDİRGESİNE MEMNUN 
HAZIR MISINIZ? YAKIN OLDUĞUNUZ 
m BAŞKA İNSANLAR 
Ç VAR YA, EVET 
YOK ZATEN! ONLARDAN BİRİ 
ANCAK ÇOK 

DAHA FAZLASI 


ÇIKAN BU AKIMIN 
PEŞİNE DÜŞTÜK, 
KAYBOLDUK, 
AKLIMIZ KARIŞTI 
AMA SONRADAN 
TOPARLADIK 


MODA 


RENKLERDEN YANA 
TAVIR KOYSAK DA 
MEVSİMİN 
TONLARINA SIRT 
ÇEVİREMEZDİK 
(TABİİ İDDİALI . 
TASARIMLAR SÖZ 
KONUSUYSA) 


A RYÜKS 
İÇİN BAŞLAD 
EN MASALo vi 


ESAKİN | SAAT CENEVRE 


1AGREB AĞIRBAŞLI V 


0212 354 36 04 / 0212 354 3611/0212 354 3627 
WhatsApp Bilgi Hattı: 0552 357 0000 www.turkuvazabone.com 


9 Derginiz karga ile iş veya ev adresinize imza karşılığı teslim edilsin. 
e Aboneliğiniz boyunca fiyat artışlarından etkilenmeyin. 


TÜRKİYE 


FATİH 
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SOKAKLARIN 


stil Editörü Gökçi 


DİLİ 


an Yürekli Fotoğraf Arda Güldoğan 


ZE EİN 


| im m ir N 
cil Yö 


Moda haftalarının amacının sadece yeni sezonda satışa sunulacak ko- (o lecek girişcümlemin devamında, sokak modasından bahsedeceğimi 
leksiyonları sergilemek olduğunu düşünüyorsanız; yanılıyorsunuz. o tahmin edebilirsiniz. Tahmin edemediğinizi düşündüğüm konu ise 
Moda sektörüne aşinaysanız, sosyal medya hayatımızın -enazından omoda haftalarına ve fuarlara izleyici olarak katılanların amacının ar- 
i klişe” i- otıkkoleksiyonları görmekten kesinlikle uzaklaştığı. 


tüketim dünyasının - merkezine oturduğundan beri “klişe” sayılabimont DB BERDAN 630 TL, pantolon BAW LONDON (BRANDROOM) 595 TL, çanta CHRISTIAN LOUBOUTIN 5.245 TL, saat 
SWATCH 235 TL, (mavi desenli) ayakkabı VANS 369 TL,(krem rengi) ayakkabı VANS 369 TL 
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STİL/TRE NB 


Z 
MW çanta ERMENEGİLDOZEGNA4.300TL 
yi — bileklikler HODREY 55 TL (Her biri) 
pantolon zinciri HODREY 75 TL 
4 İ gözlükETNİA BARCELONA 1990 TL 
saat SWATCH 430 TL 


çanta FJALLRAVEN KANKEN 385 TL 


MADALYONUN 
ÖBÜR YÜZÜ 


Defileler hâlâ amacına hizmet ediyor, o ayrı. Yeni marka keşifleri yapılıyor, basın yazıyor, paylaşıyor... Tüm bunlar çoğu zaman 
N düzen içerisinde devam ediyor. Ancak dikkat çekmek istediğim nokta artık birçok kişinin “- miş gibi yaptığı. Defilelerin yapıldıgı mekânların çevresindeki sokaklarda belki 
de binlerce insan görüyoruz; moda sayfalarında, sosyal medya profillerinde “sokak stili ile öne çıkan sayılamayacak kadar çok kişi 
var. Moda haftaları zamanında Instagram'da 
| yinebinlerceinfuencer'arastlıyoruz ki, aralarında Türkler de var tabii. Herkes defilelerinön sırasında ağırlanıyormuşçasına pozlar 
veriyor, fotoğrafçıların ilgisini çekmeye çalışıyor, aslında kendini basına sunuyor. Hedef: Instagram like'ları! 

Moda sektöründekiler için moda haftalarında yer almak, kendini göstermek tabii 
ki çok önemli. Markalarımızı, yazılarımızı, 
görsellerimizi pazarlamaya çalıştığımız gibi 
kendimizi de pazarlamaya çalışıyoruz; her 
sektörden insanın iş hayatında yapmaya çalıştığı gibi. Fakat iş doğallıktan çıkıp, defileler dahi izlenmeden sadece “bir görünmeye” 
dönüşünce o PR showroom'larından özenle 
seçilip üzerine geçirilen kıyafetler, giyen kişinin üzerine oturmuyor. 

Konumuz sokak stiliyken ufak bir dokundurma yapmadan geçemezdim. Zaten stillerin oluşmasını bile bu duruma bağlayabiliyoruz çoğu zaman. “Cool ile “snob'kavramı 
arasında kalan stillerin sokak modasını yarattığını düşünüyorum. Tıpkı yukarıda bahsini geçirdiğim “moda insanlar” gibi. Burada- 
ki kilit durum ise, karıştırmak. Birkaç sezon 
trendini, birbiriyle uyumuna bakmadan; hattauyumsuzluğuna bakarak, karıştırabildiğinizde dikkatleri üzerinize çekecek bir sokak 
tarzı yaratabilirsiniz. Giyim kuralları çoğu 
zaman burada da geçerli, sonuçta fotoğrafçılara poz verirken olduğunuzdan kısa yada 
irigörünmek istemezsiniz. Burada giyimden 
bağımsız bir ipucu vermiş olalım; doğru açı 
ve doğru ışık. 

Defile mekânlarının etrafındaki sokakların kendi başına birer podyuma dönüştüğü- 
ne değinsem de, asıl sokak stillerinin gerçek 
sokaklarda dolaştığına süphe yok. Sokakta 
yolunuza devam ederken karşınıza, yıllardır spor giyimin vazgeçilmezi olan ama en 
çokdabu sezon tercih edilen kapüşonlu sweatshirt'ünün üzerine geçirdiği vatkalı, klasik 
kesimli kabanını giyen birine rastlayabilir- 


siniz. Mahalleninizin köşesindekidükkândan içeri giren birini de 
görebilirsiniz, son derece uyumsuz giyindiğini düşündüğünüz... 
İşte o uyumsuz kombinler bir süre 

daha sokaklara hakim olacak. Hem 
ekosenin eskidiği nerede görünmüş? 

Hayır, karşınızda yemek yiyen kişinin 
“çirkin” ayakkabılarını görüp yüzünüzü 
buruşturmayın. Bu sezon Balenciaga'nın 


4 N 
başlattığı bu akımı Louis Vuitton'dan Nike'a 4 


kadar her markada görebilirsiniz. O yüzden 
sokaklarda alışık olmadığınız şeylere rastlamak kaçınılmaz artık. 


pantolon DOCKERS 199 TL 

gömlek FJALLRAVEN 495 TL 

sweatshirt LANVIN (BRANDROOM) 1.684 TL 
gömlek yakalı triko KİĞILI (Fiyat istek üzerine) 
ayakkabı CHRISTIAN LOUBOUTIN 5.820 TL 
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Z 

ceket KİĞILI (Fiyat istek üzerine) 

K İ R M | Z | yelek KİĞILI (Fiyat istek üzerine) 

wo o gömlek HODREY 165 TL 

Hi A L | DA D E Ğ İ & i M ayakkabı ALBERTO GUARDIANI 2.099 TL 


Ödül töreni mevsimi başladı; önümüzde meraklabeklediğimiz, başta Oscar Töreni olmak 
üzere birkaç tören daha var. Hangi filmlerin, 
dizilerin, oyuncuların ödül alacağı beklendigi kadar, kimlerin ne giyeceği de merak ediliyor. Kadınlar arasında bu azılı bir şıklık yarışıymış gibi gösterilse de, erkeklerde durum 
biraz daha farklı görünüyor. Kırmızı halının 
beyefendileri, “yanlarındaki kadınların şıklıgınıtamamlayan takım elbiseliler'den ibaret 
değil artık. Yarış yine var, kabul, ama kırmızı 
halının erkek giyimine hak ettiği değeri vermesi için bir dayanışma da var ünlüler arasında. Tabii bu durum konuşulan bir şey değil 
ama hissiyat bu yönde. En azından, biz erkek 
stil editörlerinin kırmızı halıda kombin çeşitliliği gördükçe mutlu olduğu bir gerçek. 
Erkeklerin kırmızı halı kombinlerinin sınırlı olduğu düşünülür genelde, oysa yukarıda 
değindiğim gibi, uzun zamandır durum bundan farklı. Stil sayfalarının başında bahsettigimiz sokak modasının, kırmızı halıyı bile etkilediğinidüşünüyorum. Lacivert veya siyah 
bir smokin, beyaz gömlek ve koyu renk papyondan ibaret değil artık görünümler. Çeşitlilik,tam da görmeye ihtiyacımız olduğu seviyeye ulaşmaya çok yakın. Takım elbiselerde 
farklı renkler görebiliyoruz artık; yeşiller, 
açık maviler, bazen pembeler... En klasik takım elbiselerin altına giyilen spor ayakkabılar artık şaşırtmıyor örneğin. Belki de rahatlık işimize geliyor, estetiğe bakış açımızı 
“kullanıcı dostu” ürünler yönlendiriyor. Bazenişçığrından çıkabiliyor. Markalar belli 
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birürünün üzerine yoğunlaştıkça beklenmedik tasarımlar, sezonun en hit 
parçaları olabiliyor. Aylardır sözünü 
ettiğimiz şu meşhur *çirkin ayakkabılar” güzel bir örnek bu duruma. Geçtiğimiz haftalarda gerçekleşen erkek 
moda haftalarında, sokak fotoğrafçılarının kadrajlarına en çok giren ayakkabılar bunlar oldu. Çirkin bir Balenciaga, uzun bir sahte kürk... Tebrikler 
moda sayfalarında 'en iyi sokak stilleri arasındasınız! Tabiidurum sokakla sınırlı kalmadı, bir süredir gerçekleşen etkinliklerin kırmızı halılarında 
da rastladık bu ayakkabılara. En şık 
smokinlerle kombinleyenlerden, en 
renkli takım elbiselerle birleştirenlere kadar bir çok ünlüye şahit olduk. 
Muhtemelen bir süre daha bu manzarayı görmeye devam edeceğiz. Desenleredeğineceğim biraz da,amatamda 
bunoktada bir milat yarattığına inandığım markanınismini geçirmeden olmaz; Gucci. Kadın koleksiyonlarında 
daha belirgin şekilde farkı görsek de 
Gucci'nin kırmızı halıya kattığı çeşitliliği, tabiri doğruysa 'cümbüş'ü göz ardıedemeyiz. Belki her ünlünün üzerinde göremiyoruz, herkes o kadar 
rengi ve deseni bir arada kullanmayı 
tercih etmiyor. Ama gerekli cesareti 
verdiği bir gerçek; ünlülerin kendisine olmasa bile, onları baştan yaratan 
stildanışmanlarına cesaret verdiği kesin. Markaismine değindiysek, bir süredir onunla özdeşleşen Jared Leto'ya 
dataşatmadan geçmeyelim. Kendisinin kırmızı halı kombinleri moda takipçilerini ikiye ayırsa da, başlı başına 
bir olay yarattığı kabul edilmeli. Tıpkı 


Jamie Dornan 
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K. Brown 
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kravat HODREY 95 TL 
cep mendili SUMEJJA 119 TL 
ayakkabı CHRISTIAN LOUBOUTIN 5.820 TL 
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— sokakstilinin “cool ile “nob” kavramları arasında kalarak oluştuğuna inandığım gibi Gucci & Jared Leto ikilisi için de aynı görüşteyim. 
Beğenip beğenmemek arasında gidip geliyor, kırmızı halıda çeşitlilik 
istememe rağmen “Bu kadarı gerekli mi” sorusunu kendime soruyorum. Cevabınınsa tek bir doğrudan ibaret olduğunu düşünmüyorum. 
Giyimi konusunda bu kadar cesareti hangi erkek ünlüden kırmızı halıda göreceğiz, onu da merakla bekliyorum. En klasik takım elbiseleriniçinde kullanılan balıkçı yaka trikoları daha sık görüyoruz bu kırmızı halı sezonunda. Sokaklarda da artan balıkçı yakalar ise kesinlikle 
tesadüf değil. Bunun gibi sayılabilecek onlarca benzer durumun olduğunu farkına vardık sanırım. Tavuk mu yumurtadan, yumurta mı 
tavuktan... Kırmızı halı ve sokak stili için tam da durum böyle. “Couture deyince akla ilk olarak kadın koleksiyonları gelse de, markaların erkek couture koleksiyonlarından seçilen kırmızı halı kombinleri genellikle en dikkat çeken görünümler oluyor. Iyi işçilik, özenli 
dikişler, fit kalıplar, giyenin üzerinde kendini sergiliyor adeta. Kombinleri tamamlayan aksesuarları es geçmek olmaz. Ünlüler kırmızı 
halılarda çantasız fotoğraf verdikleri için şimdilik bunu atlayıp mücevherlere getiriyorum konuyu. Stil danışmanları giydirdikleri kişilerin tarzına göre karar verse de yine son zamanlarda artan aksesuar kullanımını da göz ardı edemeyiz.© 
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takım elbise (mavi) ERMENEGİLDO ZEGNA 9.450 TL 
takım elbise (lacivert) ERMENEGİLDO ZEGNA 15.720 TL 
gömlek ERMENEGILDO ZEGNA 1.090 TL 

kazak LANVIN (BRANDROOM) 2.085 TL 

cep mendili SUMEJJA 119 TL 

ayakkabı ERMENEGILDO ZEGNA 4.060 TL 
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ERKEKLER İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİR MODA 


Stella McCartney 


öze 
Her zaman hayvan haklarını göz 
tasarımcı, erkekler için hazırladığı ye 


rek koleksiyonlarını hazırlayan 
ii koleksiyonuyla erkek modasında 


üçüncü yolculuğuna çıkmış oldu. 


Yazı Serhat Şengül 


1971 doğumlu Stella McCartney, efsanevi 
müzik grubu Beatles üyesi İngiliz Paul Mc- 
Cartneyile ABD'li fotoğrafçı Linda McCartney'in kızı olarak beklenin aksine ne müziğe 
ne fotoğrafa merak saldı. 13 yaşında ilk ceketini tasarladı. Londra'nın erkek özel dikim 
evlerinin efsanevi sokağı Savile Row'da babasının terzisi Edward Sexton'ın yanında çalışt1.16 yaşında, Christian Lacroix'nın yanında 
dikim tecrübesi edindi. 

Üniversite eğitimini dünyanın en prestijli 
okullarından Central Saint Martins'te moda 
tasarımı üzerine tamamladı. İşin rengi tam 
da bu sırada değişti. Babanız Paul McCartney ise, mezuniyet koleksiyonunuzun dün- 


yaca ünlü top modellerce tanıtılması bir rüya olamaz. Naomi Campbell ve Kate Moss 
gibi isimler, kuruş almadan podyumda Mc- 
Cartney'in mezuniyet koleksiyonu içinde 
boy gösterdi. Ayrıca koleksiyon Paul McCartney'in kızı için yazdığı şarkı eşliğinde tanıtıldı. Hal böyle olunca ertesi gün genç bir kızın 
mezuniyet koleksiyonu dünya basınının gündemine oturdu. Elbette koleksiyon Londra'nın ve dünyanın en prestijli departmanlı 
mağazalarına girdi. 

Stella McCartney'in en önemli özelliği, 
tasarımcı kimliğiyle ve koleksiyonları aracılığıyla hayvan haklarını gözetme çabası. Koleksiyonlarında kürk, gerçek deri gibi 


STİL/PROFİL 


malzemeler kullanmıyor. Kendi alternatifve sürdürülebilir malzemelerini ürettirmek için kafa yoruyor ve aynı zamanda 
hayvan hakları savunucusu derneklerle 
birlikte çalışıyor. 

1997 yılında Chlo& markasının kreatifdirektörü olan McCartney, bu görevi 
asistanı Pheobe Philo'ya devrederek Guccinin de sahibi olan Kering Grubu'yla ortaklaşakendi markasını kurdu. Kadın giyim, aksesuar, kozmetik, iç çamaşırı ve 
çocuk koleksiyonları yanında Adidas ile 
ortak koleksiyonlar çıkaran tasarımcı; ilk 
erkek koleksiyonunu 2017 İlkbahar-Yaz 
için hazırladı. Tasarımcının erkek koleksiyonlarında erkeksi öğeler hafif üniseks 
kesimlerle bulanıklaştırılıyor ve spor detaylarla erkeklere güncel ve rahat bir gardırop vadediliyor. Elbette yine hayvan 
hakları ve doğa gözetilerek... 

Bu denli doğa dostu bir yaklaşımdayken, daha çok kıyafet üretip satmak nasıl açıklanabilir? Bunun için tasarımcı, 
“Bence işin aslı zamansız parçalar üretip 
satmak. Ve bu parçaların uzun süre kullanılmasını ummak. Yani aşırı bir modadan bahsetmiyorum.” diyerek günün satış odaklı agresif stratejilerinin aksine bir 
beyanda bulunuyor. Tasarımcıyı ne denli 
inandırıcı bulacağınız, koleksiyonlara göz 
atmanızlamümkün.8 


2018 İLKBAHAR-YAZ KOLEKSİYONU 
Tasarımcının 2018 İlkbahar-Yaz erkek koleksiyonuna 
spor bir tarz hâkim. Koleksiyonun en ilginç tarafı, 
.67'sinin “sürdürülebilir” malzemelerden yapılması. 
Spor ayakkabılarda kullanılan yapıştırıcılarda hayvan 
kemikleri kullanıldığı için ayakkabılar üretilirken 
yapıştırıcı yerine hafif dikiş tekniği geliştirilmiş. 

Öte yandan koleksiyonda kullanılan “alter-süet, 
hayvan derisinden üretilen süete bir alternatif olarak 
geliştirilmiş. Koleksiyondaki püsküllü ceket ve botlar bu 
süetten nasibini alıyor. Takım elbiselerdeyse omuzları 
çerçeveleyen ceketler, alt kısımlara doğru genişleyerek 
daha üniseks bir tavır sergiliyor. Tamamlayıcı pantolonlar 
da plilerle dökümlü şekilde devam ediyor ve sandalet ya 
da terliklerle tamamlanıyor. 
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TEMALAR 
Londra ve Paris podyumlarında 

son birkaç sezondur iyiden iyiye 
hissedilen “sokak giyim' temasının, 
Milano merkezli İtalyan markalarında 
benimsenmesinin zor olduğu bir 
dönem geçirdik. Ancak bu sezon 

işin renginin değiştiği aşikâr. İtalyan 
markalarında sokak giyimine ait 
referansların sıkça yer aldığını 
söylemek mümkün. Özellikle retro 
esintiler; 90'ların Rave müzik 
akımından referanslarla döneme has 
görünümler kuvwvetlenirken, piercing 
ve metalik detaylar daha minimal bir 
şekilde yorumlanıyor. 80'ler temasıysa 
köşeli omuzlar ya da rahat parçalarla, 
Milano podyumlarında daha resort bir 
görünümde. Paris podyumlarındaysa 
aynı dönem daha sofistike ve country 
club tadında. Spor temasıysa Londra 
podyumlarında daha fütüristik bir tavır 
takınırken Paris'te teknik detaylarla 
farklılaşan outdoor görünümler, 

kamp hayatına dair parçalarla 
koleksiyonlarda sıkça karşımıza 
çıkıyor. Milano podyumlarında buna ek 
olarak çocuk oyunlarını hatırlatan el 
yazısı nakışlar, esprili baskılar, amatör 
dikiş detayları ve aplikelerden oluşan 
çocuksu bir tema da dikkatlerden 
kaçmıyor. New York'ta aynı zamanda, 
seyahat eden erkeklere adanan 
sofistike bir turist teması yer alıyor. 
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alışverişine ©! m 'hap' yaptım. 


Yazı Serhat Şengül 


RENKLER 

Milano podyumlarında en çok 
kahverengi ve tonlarının yer aldığını 
söylemek mümkün. Bu renk, Milano'da 
daha çok, içinde biraz portakal 
tonlarını da barındıran pas tonlarına 
yakın kahveler olarak karşımıza 
çıkıyor. Bu ton mat kotonlardan, yer 
yer parlak ipek takım elbiselere ve 
hatta metalik esintilere kadar çeşitli 
dokularda karşımıza çıkıyor. Paris 
podyumlarındaysa kahveler tütün 
tonlarına yaklaşıyor. 

Daha iddialı renkleri soracak 
olursanız; pembe, kırmızı, mavi, yeşil 
ve sarıdan bahsetmek mümkün. Mavi 
kantaron; yani peygamber çiçeği 
tonlarındaki maviler bu sezonun en hit 
renkleri olarak Londra podyumlarında 
boy gösteriyor. Erkek giyiminde 
birkaç sezondur hâkim tonlardan olan 
yumuşak pembeler bu sezon da devam 
ediyor. Paris defilelerinde yıkanmış 
ve soluk pembeler olarak kimi zaman 
baştan ayağa karşımıza çıkan bu 
dinlendirici renk, Londra ve New York 
podyumlarında “kirli pembe'olarak, 
daha iddialı bir hale bürünüyor. Paris'te 
aynı zamanda pembeden 'infrared' 
denilen parlak ve derin kırmızılara 
geçiş söz konusu. New York'taysa bu 
ton kiraz kızılı olarak karşımıza çıkıyor. 

Açık sarı tonlarındaki asit sarıları 
Milano koleksiyonlarına modernlik ve 
dinamizm katarken, elektrik maviler 
ya da siyahlarla tamamlanıyor. Londra 
koleksiyonlarında bu ton “volt denilen 
daha koyu bir renge bürünüp siyahlarla 
tamamlanıyor. 

Su yeşillerini de bu sezon sıkça 
gördüğümüzü söylemek mümkün. 
Milano koleksiyonlarında kimi 
zaman baştan ayağa bu tonlarda 
görünümler karşımıza çıkarken kimi 
koleksiyonlardaysa çizgilerde ya da 
ana parçalarda detay olarak göze 
çarpıyor. Öte yandan baştan ayağa 
beyaz görünümler de sıkça podyumları 
ele geçiriyor. 


DESENLER 

Desenlerde kalın çizgiler bu sezon 
Milano ve New York markalarında sıkça 
kendine yer bulurken tasarımcıların 
daha sanatsal desen çalışmaları ön 
plana çıkıyor. Manzara desenleri, 
özellikle üst paçalarda kollar dahil 
olarak tüm parçayı zemin olarak 
kullanarak kendini gösteriyor İtalyan 
markalarında. Taşkın dalgalar, 
kozmik sörf esintileri, dağ görselleri 
koleksiyonlara hâkim olan panoramik 
görüntülerden. 

Logo kullanımı 90'lardan emanet 
bir trend olarak bu sezon da revaçta. 
Ancak yine bir yandan Balenciaga 
gibi klasik logo kullanımı mevcutken 
bir yandan da markaların, tüm 
özgüvenleriyle kendi logolarını 
keserek, fontlarıyla oynayarak ya 
da kan efekti vererek değiştirmeleri 
gözlerden kaçmıyor. New York'ta üst 
parçalarda logoların yerini sloganlar 
alıyor. Kareler özellikle Fransız 
markaların takım elbiselerinde 
dikkat çekerken yine Paris merkezli 
markalarda soyut ve ebruli desenlerle 
daha akışkan bir desen yakalanıyor. 
Londra'da renk bloklarından desenler 
ve kesip yeniden dikme yöntemiyle 
farklı desen geçişleri oluşturuluyor. 
New York'taysa geometrik desenlerin 
yanında özellikle üst parçaların köşeleri 
boyunca farklı desenlerle geçiş 
yapıldığını söylemek mümkün. 


DOKULAR 

Milano koleksiyonlarında, 
tasarımcıların özellikle denim 
yıkamalarında deneysel metotlar 
kullandığı aşikâr. Parçalı yıkamalı ya 
da baştan aşağı ağartılmış gri-beyaz 
gibi açık tonlar koleksiyonlara hâkim. 
Öte yandan metalik folyo dokular, dış 
giyimden gömleklere, tişörtlerden 
pantolonlara kadar birçok alanda 
kullanılıyor. 

Diğer iddialı parçalarsa Paris 
defilelerinde karşımıza çıkan 
atletik file dokular ve Londra'daki 
transparan kumaşlar. Üst parçalarda 
kullanıldığında iddialı olmayı gerektiren 
Londra transparanlarına karşın, Paris'in 
atletik filelerinin, tek parça yerine 
halihazırda bir parçanın detaylarında 
kullanıldığında daha yaygın bir 
kullanım alanı bulacağı kesin. 

New York'un ticari koleksiyonları 
hem daha uygun fiyatlı ürünler 
çıkarmak hem de daha dayanıklı 
olmak adına sıkça hafif sentetiklere 
yer veriyor. Rayon, viskoz ve asetat 
gibi ince dokular, koleksiyonlarda ipek 
hissi verirken yaz aylarında kullanım 
kolaylığı sağlıyor. Özellikle gömlek 
ve gömlek-ceketlerde bu parçayı sık 
görmek mümkün. 

Sokak giyimini kolaylaştıran 
dayanıklılığıyla parlak naylon özellikle 
New York koleksiyonlarında parlak bir 
doku olarak kendine yer buluyor. 


Günlük Takım Elbiseler 

Takım elbiseler, gençleşip rahatladıkça 
yeniden kendine kullanım alanı buluyor. 
Bunu fark eden tasarımcılar, takım 
elbiseleri bugüne kadar hiç olmadığı 
kadar rahat ve dökümlü hale getirip, 
ceketleri vücutla rahat hareket edebilir 
hale soktu. Spor ayakkabılar ve çeşitli 
aksesuarlarla daha güncel bir görünüm 
yakalayan yeni nesil günlük takım 


elbiseleri gardıroplara mutlaka eklemeli. 


SEZONUN ÜÇ ANAHTAR PARÇASI 


Salvatore 
Ferragamo 


İddialı Gömlekler 

İddialı tasarımlara el sürmeye 
çekinenlerdenseniz; tasarımcılar 

sizin için her gün giydiğiniz en basit 
parçalara da el attı. Zira beyaz bir 
gömleği, evirip çevirip, cebinin yeriyle, 
yakasının şekliyle ve gömleğin formuyla 
oynayarak yeninden yarattılar. Böylece 
farklı bir parçaya ısınamadıysanız bile 
klasik bir gömleğin yeni versiyonuyla 
dikkat çekmeniz mümkün. 


Kısa KolluTriko 

İşte İtalyan Riviera tarzının öncüsü 

bir parça... Klasik tişörtlerle fazla 

spor olacağınızı düşündüğünüz 
noktada imdadınıza kısa kollu trikolar 
geliyor. Çizgiler ve renk geçişleriyle 
farklılaşan bu parçayı özellikle kumaş 
pantolonlarla kullanarak daha ciddi bir 
görünüm elde etmeniz mümkün. 
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STİL/TREND 


GELECEK 


SEZONA 
BAKIŞ 


ÖNÜMÜZDEKİ SONBAHAR 
KIŞ SEZONU OLDUKÇA 
SÜRPRİZLİ OLACAK. 
ÖNCELİKLE 8O'LER GERİ 
GELİYOR! BAŞTAN AYAĞA 
BEMBEYAZ GİYİNMEK VE 
ÇİZGİLİ TAKIM ELBİSELERİN 
ETKİSİNDE KALACAĞIMIZ DA 
DİĞER SÜPRİZLER ARASINDA. 


YAZI DİLARA İPEK ŞATIR 


8O'LERİN KAÇINILMAZ GERİ DÖNÜŞÜ 

Kaçınılmaz diyoruz. Neden mi? Her ne kadar 21. yüzyılda yaşıyor olsak da moda dünyasında günümüzden geriye dönüşler 
an be an sürüyor. Zamansızlık tüneli gibi adeta! Biz sizi bu defa 
8O'lerin unutulmaz zamanlarına davet ediyoruz. 

80'ler dediğimiz zaman aklınıza ilk olarak neler geliyor diye 
sorsam? Renk konusunda oldukça cesur olunan yıllarda; erkek 
stilinde ön plana çıkan parçaları siz de tahmin edersiniz: Bol tişörtler, jean ceketler ve “paraşüt pantolon diye adlandıran pantolonlar ve açık renk jean pantolonlar. Buna ek olarak; 80'lerin 
belkide en akılda kalıcı trendi “Preppy? diye adlandırılan akımı ve stilini, tasarımcılar koleksiyonlarına modernize edilmiş 
formda parçalarla taşıyarak erkek modasında özlenilen “rahatlık sözcüğünün altını çizen tasarımlarla sunuyor. Bu akım, 80'lerin belki de en belirgin trendi olmasıyla beraber günümüze kadar 
gelerek daha modern, daha sport casual, daha giyilebilir ve daha 
rahat bir hal alıyor. 

Bu akımın tarihi geçmişine kısaca göz atacak olursak 1950'lerde başlayan serüveni, 80'lere uzanarak günümüze kadar gelmiş. 
1950'lerde Yale ve Harvard gibi popüler üniversitelerde okuyan 
öğrencilerin giydiği kıyafetlerle başlattığı bu trend yolculuğu 
80'lerde daha oturmuş bir halde, daha kendinden emin bir tavırla karşımıza çıkıyor ve daha sonra da değişime uğrayarak günümüze kadar geliyor. 

“Tavır sahibi? olmak kelimesi bu moda akımı için söylenmiş olsa gerek. Aslında bu söz her şeyi anlatıyor da diyebiliriz. Bu stili 
benimseyip seçtiğiniz parçalarla bütünleşmenin yanı sıra bunun 
trend akımından ziyade bir yaşam tarzı olduğunu benimsemek 
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HUGO BOSS 


Z 


saat HAMILTON 
3.320TL 

çanta CHRISTIAN 
LOUBOUTIN 

(Fiyat istek üzerine.) 
gözlük HALLY AND 
SON 1145TL 


ipeksatir&gmail.com 


de bu oyunun kurallarından sadece biri. Stil kodları ise; siyah çerçeveli şık bir optik gözlük, chino 
gabardin pantolonlar, rugby gömlekler, makosen ayakkabılar, kolej 
temasını yansıtan kısa bomber diye adlandırılan kolej stili ceketler 
ve kadife, çift düğmeli ceketler olmazsa olmazların başında geliyor. 

İlkbahar- Yaz 2018-19 trendlerinde ise karşımıza; biraz daha yalın, özgün, sofistike ve giyilebilir tasarımlarla karşımıza çıkıyor. 
Todd Synder'ın New York Moda 
Haftası'nda görücüye çıkan koleksiyonunda “preppy” akımının izlerini görmek mümkün. Synder'ın 
hayal dünyasında; romantik bir 
New Yorker erkeğini daha casuallook'larla, gündelik hayata uygun tasarlanmış renkte parçalarla 
hayal edin... 80'lerin izini taşıyan 
ufak tefek dokunuşlarla modernize edilmiş look'lar da ön planda. 
Örneğin; yıkanmış efektli siyah jean bir pantolonu siyah balıkçı yaka triko, kırmızı kareli gömlek ve 
siyah baklava desenli süveter hırkaylatamamlayarak hem modern 
hem de preppy stilinin olmazsa olmazlarından baklava deseni ve kareli desenlere gönderme yapıyor. 
Aslında her şey detaylarda gizli. Ama “old school havası koleksiyonun genelinde yoğun olarak 
hakim. 

Gri, bej, hardal sarısı, mavi, yer 
yer camel ve tonlarıyla beyazın ön 
planda olduğu koleksiyonda parçalar arasındaki uyum ve ton sür 
ton dikkat çekiyor. Bol kesim jean pantolonlar, kadife görünümlü gömlekler ve denim ceketlerletamamlanıyor. Şıklığın olmazsa 
olmazı aksesuar detaylarında kemerler ve renkli camlı güneş gözlükleri dikkat çekiyor. 

Todd Synder'ın koleksiyonunun 
yanı sıra 80”ler temalı parçalarla hayal dünyasında bizi yolculuga çıkaran diğer markalar da şunlar; Fendi, Hermes, Kenzo ve A.P.C 
Paris. 

Casual stilinden ödün vermeyenler ve rahatlığına düşkün olanlar, modernize edilmiş preppy stili 
için gardırobunuzda yeni parçalaraşimdiden yer açın! 


N 


ceket ZARA 279,90 TL 
tişört TOMMY HILFIGER 599 TL 
bileklik DSOUARED2 (BEYMEN) 


ENNE EE E e 


ELVİS PRESLEY 


KN 


BERLUTI 


ayakkabı MASON GARMENTS (BRANDROOM) 1.445 


ceket MASSIMO DUTTI (Fiyatı henüz belli değil.) 
pantolon BEYMEN CLUB SS 309 TL 
kemer PRADA (Fiyat istek üzerine) 
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MASSIMO DUTTI 


KOMPLE BEYAZ: 

BEYAZ ÜSTÜNE BEYAZ! 

Kış ayını yavaş yavaş geride bırakıyor olmanın telaşıyla beraber Mart ayında bile giyinebileceğiniz beyaz üstüne beyaz 
kıyafetleriniz için size bazı önerilerimiz olacak. 

Beyaz rengi masumiyeti çağrıştıran bir enerjide olsa da bu 
sezon tasarımcılar koleksiyonlarında beyazı biraz daha sokak modasına uygun olabilecek 
formdaki parçalarla ve minimal 
detaylarla sunarak dikkatimizi 
çekmeyi fazlasıyla başarıyor. 

Yeni sezonda tamamen beyaz 
giyinmek trendlerin başında geliyor. Elbette pantolondan gömleğe, tişörtten cekete kadar beyaza bürünmek hali hazırda bir 
parça cesaret gerektiriyor. Risk 
almayı sevmeyenlerdenseniz alternatif olarak beyazın tonları 
olan bej ve kırık beyaz tonlarına da yönelebilirsiniz. Dilerseniz bembeyaz kombininize 
soft pastel tonlarda eşlik edecek 
hardal sarısı ya da gök mavisi 
renklerini ekleyerek dikkat çekebilirsiniz. Bembeyaz giyinirken dikkat etmeniz gereken kurallardan biri de doğru aksesuar 
seçimi. Doğru aksesuar seçimini yaparken aşırıya kaçmadan 
ve doğru parçaları seçerek devam etmelisiniz. Örneğin; beyaz 
jean pantolonunuza yine kırık 
beyaz tonlarda jean ceketiniz 
eşlik ederken, kemer seçiminizi camel tonlarda yapabilirsiniz. Beyaz pantolon ve ceket 
kombinasyonuna gri çok yakışır. Gri tonlarda bir tişört yada 
triko seçimi de yapmak mümkün. Daha sportif bir görünüme kavuşturmak isterseniz beyaz sneaker ya da beyaza yakın 
tonlarda bir makosen ayakkabı 
kombininizi tamamlamanız için 
yeterli olacaktır. Sneaker, hem 
daha zamansız hem de kombininizi daha hareketli görünüme 
kavuşturacağı için ilk tercihiniz olabilir. 


SALVATORE 
FERRAGAMO 


TODD SYDER 


TODD SYDER 


saat VACHERON CONSTANTIN “Overseas Dual Time 
(Fiyat istek üzerine.) 

ceket MASSIMO DUTTI 679 TL 

güneş gözlüğü TOM FORD 1.600 TL 

kol düğmesi LORİ SİNANOĞLU 


YÜKSELEN TREND: 
PINSTRIPES 

İster enine olsun ister yatay. 
Çizgili desenlerin yansıttığı 
enerjiyle ciddi gözükmek şöyle dursun, daha hareketli ve 
“fresh” bir imaja bürünmeniz an 
meselesi. 

Dandy ve marine stilinin vazgeçilmezi olan çizgili trendi bu 
defa karşımıza daha rahat formlarda, adeta kalıplardan sıyrılmış bir görünümle ve biraz 
punkrock vari stilinin izlerini 
taşıyan detaylarla çıkıyor. Versace başta olmak üzere, bu yılın moda haftasında en çok ilgi 
gören koleksiyonlarından birine imza atan Todd Synder'ın 
koleksiyonunda fazlasıyla göze çarpan yatay çizgili takım elbiseler, nam-ı diğer “pinstripes” 
yeni sezonda olmazsa olmazların başında gelecek. 

Klasik çizgiden biraz sıyrılmış, daha günlük giyime hazır hale getirilmiş formlarla, biraz daha sporlaştırılmış şekliyle 
dikkat çekiyor. Aksesuar detaylarıyla da biraz asi bir forma bürünerek dikkatleri üzerlerine 
çekiyor. Renk skalasında çok çeşitliliğe gitmeyen tasarımcılar 
ağırlıklı olarak lacivert ve siyah 
tonlarını tercih etmişler. Takım 
elbise formundan sıyrılıp daha 
casual bir görünümle dar kalıp 
çizgisinden uzak, daha giyilebilir formlarla karşımıza çıkıyor. 
İster bermuda şort ve blazer cekettakımıyla birlikte kullanılıyor isterseniz pantolon-ceket 
ve tişört kombinasyonuyla. Klasik çizgili takım elbiselerin alışılagelmiş çizgisi dışına çıkarak 
ofis stilinde 'Ne giysem? stresinden biraz uzaklaştırarak fark 
yaratmak isteyenlere öneriler 
sunuyor. 

Adeta baharın habercisi olan 
çizgililer, bu sezon ince yatay 
çizgili parçalarla ön plana çıkıyor. Zamansız olmasının yanı sıra modern çizgisiyle ve 
görünümüyle dilerseniz haftasonu kaçamaklarınızda; denim pantolon ve loafer ayakkabılarınızı çizgili ceketinizle 
tamamlayabilirsiniz. 
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Abartılı, beklenmedik, gösterişli. Louis Vuitton X Supreme Koleksiyonu'na bakınca aklımıza 
gelen ilk sıfatlar bunlar. X Supreme Koleksiyonu, lüks olmaktan 
hiç çıkmamış bir markanın (Louis Vuitton) tam da ona zıt değerlerle, yani sokak modasını temsil 
eden bir başka markayla (Supreme) işbirliğine dayandığı için bildiklerimizi yerle bir etti. Öte yandan koleksiyondaki ürünlerde 
Supreme'nin canlı kırmızı renginin üzerinde baştan aşağı mükerrer logoyu görüyor, özellikle Louis Vuitton X Supreme çantasında 
dev bir Supreme logosuyla karşı 
karşıya kalıyorduk. Bu çanta, daha gördüğüm andan itibaren bana 
dönemimizi anlatan etkili bir altyazı gibi göründü. 

Geçen yüzyılın en önemli tarihçilerinden Eric Hobsbawn, 20. 
yüzyılı anlattığı kitabını Aşırılıklar Çağı diye nitelendirmişti ki 
hiçbirimiz ona karşı çıkamazdık, 
çünkü geçen yüzyıl, bitmek bilmez savaşları, büyük dönüşümleriyle insanlık tarihinin en hızlı 
yüzyılıydı; denebilir ki bir yüzyılda birkaç yüzyıl birden geçirmişçesine gelişimlere-dönüşümlere şahit oldu yeryüzü. Peki 21. 
yüzyıl, henüz 18 yılını yaşamış olk da, Büyüteç Çağı diye niteleneyi çoktan hak etmedi mi? 
ulunduğumuz dönem, 
in hem de gerçek-son- 


Brian Lichtenberg adlı 
tasarımcı, lüks markaların 
logosunu kullanarak ürettiği 
“fake' Homiğs, Feline, Bucci, 
Ballin tişörtleriyle ünlendi. 


Moda, 21. yüzyıla Büyüteç 


Çağı'dememiz gerektiğini 
söylüyor. 
Yazı Özge Dinç 


çok iyi biliyoruz; güzellik yetmiyor, kusursuz derecede güzel olmak 
istiyoruz, photoshopsuzluğu hatırlamıyoruz; gösterişli yapılar yeniden yükselişte, nicelik niteliğe göre daha çok haber değeri taşıyor. 
Bunu Louis Vuitton X Supreme Koleksiyonu'ndan önce, kırtasiye 
ürünlerine ve telefonuma baktığımda düşünmüştüm: Montblanc'ın 
eski bir dolmakalemiyle yeni bir kalemi arasındaki en büyük fark, 
kalemin boyutunun giderek büyümüş olmasıydı. Yine eskiden cebe 
sığması en büyük arzumuz olan cep telefonları artık epey büyüktü: 
iPhone 4 ile 8 yada 8 Plus'ı yan yana koyduğumuzda iki farklı cihaz 
olduğunu bile düşünebilirdik. Fotoğrafı büyütmek için başparmağımızla işaret parmağımızı açma hareketimiz, Büyüteç Çağı'nın sembollerinden biri âdeta. 

Öyle görünüyor ki, İsveç ya da Japon minimalizmini bir kenara 
koymanın vakti geldi, çünkü “Az, çoktur.” sloganı bir süredir moda 
haftalarının kulislerinde yankılanmıyor. 

Artık moda bize abartmamız gerektiğini söylüyor: Önce “oversize” 
(bol kesim) kalıp arttı, ardından da canlı renkler, sadeliğiyle ünlenmiş markaların koleksiyonlarında bile görülmeye başladı. Daha çok 
da, logoların giderek daha büyük, daha bold” hale gelmesiyle. Öyle 
ki bütün moda kaynakları dönemimizi “logomanya dönemi” diye adlandırır oldu. 

Birkaç sezondur sokak giyim markaları ve uluslararası seri üretim 
markalarıyla birlikte lüks markalar da dev logolu ürünleriyle karşımıza çıkmaya başladı: Yves Saint Laurent'nin logodan topuk yapılan ayakkabısı, tamamen logodan oluşan monogram çantalar, baştan 
ayağa logolu ürünlerle yapılan kombinler: Gucci'den Moschino'ya, 
çift Pli logosuyla Fendi'den Dior'a dek. Öyle ki ne defilede Irina 
Shayk'ın üzerinde “Love you Philip Plein yazılı elbisesiyle yürümesi bizi şaşırttı, ne de bütün etkileyicilerin (influencer) logolu tişörtleriyle art arda fotoğraf paylaşması. Büyüteç Çağı'nın ruhuna uygun 
olarak logolar her yeri sardı. Minimal olarak bilinen markalar bile 
bu trende ayak uydurmak zorunda kaldı; örneğin Kenzo, dev logosu 
ve kaplan figürüyle her yerdeydi artık. Üstelik sadece giysilerde degil, örneğin Louis Vuitton logolu telefon kılıfarında bile. 
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Moschino'nun McDonald's'a 
benzettiği logosunu üzerine 
koyduğu patates kızartması 
çantası, bize günümüz anlayışıyla 
ilgili çok şey söylüyor. 


Calvin Klein, logosunun boyutunu büyüten ve yeni logosunu #mycalvin etiketiyle paylaşan 
markalar arasındaydı. (Bir diğeride Balenciaga) Bu logo meselesi 
öyle önemliydi ki Gucci, GucciGhost adıyla tanınan bir graffiti sanatçısından logosunu yeniden tasarlamasını istedi; Vetements ve 
Off-White'ın logolarla oynadığı 
tişörtler çoksatar oldu. 

Bu, bir anlayışın değişimini de 
gösterdi bize: 80'lerde hiphop'ın 
yükselişiyle hayatımıza giren logolar, daha sonra giderek görünmez olmuştu. Bir statü sembolü sayılan lüks ürünlerde dev logo 
olması veyahut logonun görünmesi neredeyse “mahcup zevk sayılıyordu, çünkü sözgelimi Dior 
marka bir takım elbiseyi tanımak 
için ona bakmak yeterliydi eski 
dönemin anlayışına göre. Vintage 
ürünlerin bugünküne göre daha 
sade olmasının nedenlerinden biridebuydu. 

Logolar büyümekle ve değişmekle de kalmadı; tıpkı Louis Vuitton X Supreme Koleksiyonu'ndaki gibi, bildiklerimizi yerle 
bir eden giysilere de rastlama- 
ya başladık. Bir anlayış bile isteye tahrip ediliyordu: Zarafetiyle 
bilinen Dior, dev bir Dior Addicttişörtü üretti, Anya Hindmarch daha da ileriye gidip Kellogg”s 
marka mısır gevreğinin logosunu çantalarında kullandı. Moschino'nun defilesinde manken, 
elinde McDonald's'a benzetilmiş 
Moschino çantayla göründü, patates kızartması şeklinde zincirli bir çanta ile Hershey's çikola- 
ta barlı elbiseler tasarladı; Marc 
Jacobs, Coca Cola logolu tişörtler üretti, hatta Chanel, kurucusu 
Coco Chanele gönderme yaparak 
“Coco-nuts? yazılı tişörtler tasarladı. Markaların isimleriyle alay 
etmesinin diğer örneği de Moschino'nun Fauxchino, Versace'nin 
Versus adıyla ürettiği ürünlerdi. 
Balenciaga-Vetements işbirliğinin tişörtlere yansıması ise “Balements ismi ve logosu oldu. 
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Hatta Brian Lichtenberg adlı bağımsız ve küçük bir marka (Tasarımcısıyla aynı adı taşıyor.) markaların logolarını tahrip ederek kullandığı tişörtleriyle ünlendi. Herm&s logosuyla Homi&s, Celine logosuyla Feline, Bucci ya da Ballin tişörtleri bu ürünler arasındaydı. 
“Bu işin bu kadar tutacağını tahmin etmiyordum.” diyecekti sonradan Lichtenberg; “hiç öyle ummazken bu iş, kiramı ödeyebildiğim, 
hatta rahatça geçinebildiğim bir yatırıma dönüştü.” 

Modanın geldiği nokta, neredeyse Andy Warhol'un kitle kültürü malzemelerinden CampbelVs çorba konserveleriyle yaptığı sanat 
eserlerinden farksız. Warhol, kesinlikle bugünleri, markaların bile 
isteye tahrip ettiği yargıları görmeyi çok isterdi. 

Balenciaga'nın mükerrer logolu tişörtleri ve lüks algısını yıkan 
esprili ürünler, aslında kimleri hedefliyor? Louis Vuitton, neden 
dev sokak giyim markasıyla işbirliği yapıyor ve dev bir Supreme yazılı çanta üretiyor, neden Vetements, DHL için tişört üretiyor? Ya 
da neden aidiyet duyduğumuz kurumların ismini, inandığımız görüşleri, sloganları (Dior'un Chimamanda Ngozi Adichie'nin kitap 
adından ilhamla ürettiği “Hepimiz feminist olmalıyız.” yazılı tişörtleri, Brexit yazılı broşlar yada Tom Ford'un kadın hakları hareketi- 
ne destek çıkan “Pussy Power” yazılı bir çanta üretmesi gibi) sözlerimizde değil de, hiç tanışmadığımız insanlara bile duyurabilecek 
şekilde üzerimizde taşımayı böylesine çok istiyoruz? 

Cevap, bu çağın mensuplarında gizli. Moda, politikanın ve sosyolojinin güzel tasarlanmış bir aynası olarak bizi, tam da bugündeki 
halimizi gösteriyor bize. Moda markalarının logolarını değiştirmesi dahi normal, özellikle de Snapchat'in efektlerinin bizi sevimli bir 
köpeğe, hatta yumurtaya dönüştürmesinin çok hoşumuza gitmesi gibi. Snapchat ve Instagram'la birlikte, daha çok görünmek, daha 
çok beğenilmek, istediğimiz gibi görünmek mefhumları hayatımıza 
bir daha çıkmayacak şekilde girdi. Fotoğraf, belki de daha önce hiç 
olmadığı kadar önem kazandı; elbette çarpıtılmış biçimiyle; çünkü 
sosyal medyada olduğumuz gibi değil, olmak istediğimiz gibi görünebiliriz. Takipçi sayısıyla açılmayacak kapı olmaması da Milenyum 
Çağı gençlerini, sonra da eski kuşakları bu alanlara daha çok önem 
vermeye itti. 


Bu, eğlenmeyi, her şeyle alay etmeyi çok seven; fark edilmeyi, aidiyet duyacağı markayı seçmeyi önemseyen gençlere hitap etmek 
isteyen markalar, yenilenmeyi ve onlara hitap etmeyi seçti: Bu yol 
da sosyal medyada bir bakışta bile tanınabilecek, fotojenik, esprili, 
paylaşılacak, gururla etiketlenecek; logolu, genç ruhlu, ezberleri yıkan ürünler üretmekti. (Calvin Klein'ın #mycalvin etiketini yeniden 
hatırlamanın vakti.) Sosyal medya, diğer alanlardaki markalar gibi 
moda markaları için de bir reklam mecrası; örneğin Dior'a bağlılık 
duymasını istedikleri gençleri yakalamanın da en uygun yolu. Eğer 
yeni dönemin mensuplarını cezbetmek markanın logosuna büyüteçle bakmaktan geçiyorsa, yani zamanın ruhu buysa söylenecek 
söz belli: “Yükseltin tavan kirişini ustalar!” Zamanın ruhunun istediğinin bu olduğunu Pinterest'in 2017 istatistiklerinden de çıkarabiliriz: Platform yetkilileri yakın zamanda, logolu ürün arama istatistiğinin önceki yıla göre yüzde 207 arttığını açıklamıştı. 

“Gençlere markanın tarihini anlatırken onları heyecanlandırmak 
zorundasınız.” diyor Dior'un kreatif direktörü Maria Grazia Chiuri. Deluxe: How Luxury Lost Its Lustre adlı kitabın yazarı Dana Thomas, lüksün ve zıttının birbirine karışmasıyla ve logoların büyü- 


mesiyle 80 lere döndüğümüzü söylerken Brown Thomas'ın moda 
direktörü Shelly Corkery, “Bu sezonda bütün defilelerde tek gördügümüz şey, marka.” diyor ve markaların eskiden olduğu gibi bir statü sembolü olarak değerlendirilmekten çıktığını, bugünkü kuşak 
için aidiyet duymanın bir yolu haline geldiğini ekliyor. Tıpkı sosyal 
medyada takip ettiğimiz kişilerin kendimizi ifade etme vasıtası olması gibi, ayakkabımızda markanın isminin dev şekilde yazılması da 
kimliğimizi yansıtmanın abartılı,tam da bu yüzden arzulanan hali. 

Balenciaga'nın, Louis Vuitton'un logolarla dolu tişörtlerini görünce bir sonraki adımda daha da abartılabilecek mi, logoları vücutlarımızda dövme olarak gördüğümüz günler de gelecek mi diye düşünmeden edemiyoruz. Ya da bir noktada sınırı zorlamaktan bıkıp 
eski sade günlerimize dönecek miyiz? Bizim bu aşamada yapmamız 
gereken, dev logolu ürünleri taşımakta ne kadar istekli olduğumuza 
dikkat kesilerek modanın ve dönemin neresinde olduğumuzu görmek. Eski mi, yeni mi; öne çıkan mı, giderek silinen mi... “Daha çok 
görünmek istemeyenler, görünmez olmaya kendisini şimdiden alıştırabilir. Çünkü Büyüteç Çağı'nın mottosu belli: “More is more.”, yani “Çok, daha çoktur.” 8 
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Nejat İşler'i neden çok 
seviyoruz? Başına buyruk bir 
gönülçelen olduğu için mi? lik 
günden beri kendi gibi olup 
yapamadıklarımızı yaptığı için 
mi? Ya da kaldığı yerden hep 
devam edebildiği için mi? 


HANGİMİZ ONU CEK SEVMEDİK! 


NEJÂT İŞLE 


Moda Editörü 
Duygu Altıparmak 


Röportaj 
Türkan Doğan 


Fotoğraf 
Mehmet Erzincan 


Nejat İşler, hızlı adımlarla stüdyodan içeri girdiğinde herkesle alelacele tokalaşıp tanışma faslını olabildiğince çabuk bitirmeye çalıştı. (Röportajda kalabalığı sevmediğini söyleyecekti.) Ve kendini bir 
kanepenin kucağına bırakıp ilk sigarasını yaktı. Üzerinde, deri ceketi, sweatshirt'ü, “Artık bulamıyorum.” dediği boru paça kotu, spor 
ayakkabıları ve uzattığı saçı ve sakalıyla sayfiye hayatı yaşayan bir 
adamın rahatlığı vardı. Ancak yol yorgunuydu. Röportaj için bir önceki akşam Gümüşlük'ten gelmiş, sonra da sabahın ilk ışıklarına kadar Netflix dizisi, “Sense8'in bir sezonunun tamamını izlemekten 
kendini alıkoyamamıştı. 

Kapak çekimi sırasında işini sessizce ve büyük bir ciddiyetle yapıp giymesini istediğimiz her şeyi giydi. Çekim sonrasında kalabalıktan kurtulduğunda rahatlamış görünüyordu. Maslak'taki stüdyodan Levent'teki menajerlik ofisine geçerken trafikte, meraklı 
gözlerle İstanbul'u izledi. 

Röportaja başladığımızda o da ben de gergindim. Kalabalığı sevmediği gibi yabancılarla konuşurken de pek rahat hissetmiyormuş. 
(Umursamaz biri değil.) 

İlk sorumu sorup yanıtını aldığımda yıllardır filmlerden, dizilerden, reklamlardan duyduğum o tanıdık ses, boş bir odanın içinde 
yankılanmaya başladı. 

Bilindik laflar ve basmakalıp sıfatlar kullanmadan Nejat İşler'i 
anlatmak zor. 

O,dudak uçuklatan ücretlere rağmen dizilerde oynamayı reddetti. Şehri terk edip Bodrum, Gümüşlük'e yerleşti. Yaşamın kıyısına 
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gidip sonra tekrar kaldığı yerden devam edebildi. Gönül verdiği Gümüşlükspor'u yaşatabilmek için varını yoğunu kulübe aktardı. “Asla!” demesine rağmen, bu kulüp için bir dizide oynadı. Hatta tüm 
gelirini bu kulübe aktardığı bir kitap bile yazdı. Dahası uzun bir süre 
sonra tekrar sinema sahnesine döndü. 

Nejat İşler, kolay ve rahat biri. Her şeyi normalleştiren arkadaşça 
bir tavrı var. Bir şeyleri büyütüp anlam yükleyecek biri değil. 

Genellikle sorulara çok uzun yanıtlar vermiyor, ancak daha önce röportaj yaptığım kişiler arasında bu derece dürüstçe ve filtresiz 
konuşan yalnızca birkaç kişi vardı. Birine soru sorduğunuzda durup düşünür ve kendisine zarar vermeyecek yanıtı vermek için doğru cümleyi aramaya başlar. Ancak İşler'de durum farklı. Aralarda 
durup düşünmesi ya da üç beş saniye süren; uzunmuş gibi gelen sessizlik anları, anlatacaklarını en doğru haliyle paylaşmak için. Sanırım bunun en büyük nedeni, Nejat İşler'in kendisine karşı fazlasıyla 
dürüst olması. Anılarını, yaşam hakkındaki fikirlerini ve hikâyelerini büyük bir içtenlikle anlatıyor. Bu haliyle gerçek bir hikâye anlatıcısı. 


Konuşmaya röportajımıza vesile olan ve bu ay vizyona giren 
“Kaybedenler Kulübü Yolda” ile başlıyoruz. 2011 yılında gösterime 
giren “Kaybedenler Kulübü'nde, Kaan Çaydamlı (Nejat İşler) ve Mete Avunduk'un (Yiğit Özşener); iki görkemli kaybedenin hikâyesine 
tanık olmuştuk. Bu ay sinemalarda izleyeceğimiz “Kaybedenler Kulübü Yolda'da ise bizi bir yol hikâyesi bekliyor. 
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balıkçı yaka triko MASSIMO DUTTI 199 TL 
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Nejat İşler, iki yıl önce Can Yayınları'ndan çıkan Gerçek Hesap Bu! 
isimli kitapta “Kaybedenler Kulübü'nü şöyle anlatıyordu: “...bir arada olduğumuz nadir anlar sebebiyle “Kaybedenler Kulübü benim 
için değerlidir. Hava soğuk olduğunda evi ısıtacak bir şey olmadığı 
için piknik tüpünün üzerine bir tencere su koyuyorduk. Bir radyomuz vardı. Radyoda Kent FMi açıp “Kaybedenler Kulübü'nü dinliyor ve suyun buharıyla ısınıyorduk. Gülüyorduk durmadan.” 

Anıları nedeniyle ilk filmi hiç düşünmeden kabul ettiğini ve bu filmin ona çok iyi geldiğini söylüyor Nejat İşler. İlk filmin, Kaybedenler Kulübü'nün çekimleri sırasında filmin yönetmeni Tolga Örnek 
ve filmdeki Mete karakterine hayat veren Yiğit Özşener ile birbirlerine “Bunu dizi yapalım, güzel oynanır.” türünde şakalar yapmışlar. Kaybedenler Kulübü Yolda'nın yönetmeni Mehmet Ada Öztekin ile Bodrum Masal'nda yolları tekrar kesiştiğinde ise Öztekin, 
kendisine elinde bir senaryo daha olduğunu söylemiş. “Benim için 
yaptık ve bitti gibiydi. Mehmet elinde yeni bir senaryo daha olduğunu söylediğinde şaşırdım ve nasıl ya, dedim.” Nejat İşler, sonrasında 
Mehmet Ada Öztekin'den düşünmek için süre istemiş ve filmin senaryosunu okumaya başlamış. Sonra tuhaf bir şey olmuş: Bir öğlen 
vakti Gümüşlük sahilinde kahvesini yudumlarken yanına yaklaşan 
orta yaşlı bir kadının “Nejat'cığım nasılsın?”la başlayan konuşması, 
“İkinci bir film varmış galiba, ama senin kararını bekliyorlarmış. Niye kabul etmiyorsun?” demesiyle sürmüş. İşler, kendi tabiriyle kalakalmış. “Nereden biliyorsunuz?” demeye kalmadan, “Ben, Can 
Gox'un annesiyim (“Kaybedenler Kulübü'nün müziklerini yapan kişi.) cevabını almış. İşler, bu mini sohbetin iyi bir işaret olduğunu 
(İşaretlere ve totemlere inanıyor.) düşünerek kendi üslubuyla cevap vermiş: “Tamam oldu o iş, anlaşırız.” “Kaybedenler Kulübü Yolda'nın kesin serüveni böyle başlamış. 

“Senaryoda hoşunuza giden şey neydi?” diye soruyorum. Kaan, 
Mete ve Mehmet'in (Aynı zamanda filmin senaristi.) motosikletle yaptıkları yolculuğu aynı yıllarda kendisinin de otostopla yaptığını söylüyor. Aradan geçen zamanda Kaan'ın da kendisinin de, çok 
şeyler yaşadığını ve bu nedenle hikâyede paralellikler olduğunu anlatıyor. 

Nejat İşler, Kaybedenler Kulübü Yolda”yı, ilk filmin “remake'i 
yani yeniden çevrimi olarak gördüğünü söylüyor. Ancak bu ikinci 
filmde yeni bir duyguyla tanışmış. Birinci filmde Kaan'ı oynadığın- 
da eğleniyormuş; ancak ikincisinde zorlanmış ve acı çekmiş. Fakat 
yaptığı işte derinleştiğini gördükçe bu durum onu mutlu etmiş. (Derinleşme hikâyesine daha sonra geri döneceğiz.) 

Filmin ikincisini çekerken yaşadığı hızlı gençlikten dolayı, nostalji tuzağına düşüp düşmediğini sorduğumda ise İşler, “Hayır, düşmedim.” diyor ve ekliyor: “Ben her şeye devam ediyormuşum gibi 
geliyor.” “Kaybedenler Kulübü'nün çekimleri başladıktan bir hafta 
sonra sette yeni bir espri dönmeye başlamış. İşler, giydiği montun, 
botların ve kullandığı motosikletin ağırlığı kendisine fazla gelmeye 
başlayınca “Emekli olacağım bu 'rock'n'roll işinden.” diyor ve eğleniyorlarmış. 


Nejat İşler, 29 Şubat (979 tarihinde Eyüp'te doğmuş. İşçi bir baba, herkesin derdine kendi derdiymişçesine üzülen bir anne ve erken çalışma deneyimleri hayatını şekillendirmiş. Mahalleden ilk 
çıkışı Cağaloğlu Anadolu Lisesi'ni kazanmasıyla olmuş. Lisede tiyatroyla tanışmış. Liselerarası bir yarışmada “En İyi Erkek Oyuncu” 
ödülü almışlığı bile var. 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nde izlediği 
bir oyundan sonra kendi kendine “Neden konservatuar sınavına girmiyorum?” diye sormuş. Bu işin en iyisinin Müşvik Kenter olduğunu düşünüp onun hocalığını yaptığı Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı'na girmiş. 

Hayatı boyunca çalışmış. Erken dönem iş hayatı denemelerinin 
sonuncusu Teşvikiye'deki meşhur tezgâh? olmuş. Orhan Pamuk ya 
da Adalet Ağaoğlu... Teşvikiye'de, Harbiye Karakolu'nun 20m kadar 
çaprazındaki meşhur tezgâhtan kimler ikinci el kitap almamış ki! 

Tezgâh dönemi, Nejat İşler'in hayatının en belirleyici kısmı. Üniversitede okurken ya da seçmelere giderken hep dostlarıyla birlikte tezgâhının başındaymış. Hayatındaki vazgeçilmez dostluklar, bu 
dönemden. Bohem bir yaşantı, rock'n'roll hayat ve pek çok diğer rutinde. 

Dizilerle tanışması, tüm Türkiye'nin dizilerle yeni tanıştığı yıllaradenk düşüyor. Konservatuarın ilk yıllarında Kartal Tibet ve Osman Seden gibi ustalarla tanışmış. 1993 yılında “Şehnaz Tango'da, 
oyuncu Ayşe Tolga ile birlikte bizi dizi tarihimizin ilk “Fransız öpücüğü'yle tanıştıran da o. 

Sonrasını hepimiz hatırlıyoruz. “Gülbeyaz'daki (2002) Kadir ve 
“Aliye'deki (2004) Deniz karakteriyle neredeyse tüm Türkiye ona 
evinin kapılarını açtı. “Mustafa Hakkında Her Şey'de Taksici Fikret, 
“Barda'da Egzozcu Selim, “Yumurta'da Şair Yusuf, “Kaybedenler Kulübü'nde Görkemli Kaybeden Kaan ve “Kış Uykusu'nda Gururlu İsmailile unutulmaz performanslar sergiledi. “Behzat Ç.'de Ercüment 
Çözer ile bir seri katili sevmemizi sağladı. 

Tüm bu yıllarda hayatı hep mercek altındaydı. Gece dışarı çıkması, alkol alması, sevgilisiyle buluşması, attığı her adım, “haber” değeri 
taşıdı. Her şey öyle bir noktaya geldi ki Nejat İşler, artık kendi şöhretinin esiri olmuştu. Sonra magazin basınından, kalabalıklardan 
yani şöhretten kaçarak uzaklara gitti. Gümüşlük'e yerleşip çemberin dışına çıkar gibi oldu. Fakat her şeyi geride bıraktığını düşünürken hastalığı onu tekrar çemberin merkezine yerleştirdi. Hastalığı 
sırasında herkes pür dikkat kesilerek ondan iyi bir haber gelmesini bekledi. “Nejat İşler'i neden bu kadar çok seviyoruz? başlıklı haberler ilk kez bu dönemde yapılmaya başlandı. Başına buyruk, bildi- 
8i gibi yaşamayı sürdüren bu adamın bir pop star kadar sevildiği bu 
dönemde ortaya çıktı. Kadınların “ıssız adam'ı, erkeklerin amatör 
futbola gönül vermiş “delikanlı? dostu olduğu da. 

Neyse ki zaman, her şeyin ilacı olduğunu bir kez daha kanıtladı. 
Gümüşlük Nejat İşler'e; Nejat İşler de Gümüşlük'e iyi geldi. 


Nejat İşler için bugün pek çok şey geride kalmış gibi. Artık istediği yerde, istediği şeyleri yaptığı ve istediği kişilerle zamanını degerlendirdiği bir yaşantıya sahip. 

Aslında hiç kimse geçirdiği hastalık sürecinden, kendi deyimiyle 
“büyük çöküş'ten sonra onun tekrar setlere geri döneceğini düşünmüyordu. Röportajımız sırasında kendisinin de böyle düşündüğünü 
öğreniyorum. “Bir daha hiç oyunculuk yapamam, herhalde olmaz, 
diye düşünüyordum. Garip bir hissim vardı. Arada yazar, çizerim. 
Gider okula ders veririm, dükkândan da (İkinci el kitap dükkânı.) 
bir, iki şey gelir, diyordum. Başka şeyler düşünüyordum. Bir, iki sene 
böyle gitti. Sonra Ferzan'dan (Özpetek) ve Umur Turagay'dan teklif 
geldi. Bir dakika, galiba tekrar yapabiliyormuşum, dedim. Ve bunun 
bisiklete binmek gibi bir şey olduğunu gördüm.” 

Nejat İşler, bir daha asladönemem, diye düşünürken “İstanbul 
Kırmızısr,, “İkimizin Yerine ve “Martıların Efendisi? gibi son dönem 
yapımlarında oynadı. Gümüşlükspor'a gelir yaratmak için “Bir daha 
asla...”, demesine rağmen Bodrum'da çekilen “Bodrum Masalı adlı 
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dizide de oynadı. Şimdi ise onu “Kaybedenler Kulübü Yolda'da izleyeceğiz. İşler, artık işini hayatının merkezine koymuş. Bundan sonrası için tek derdi, oyunculukta derinleşebilmek. “Daha önceleri işimi bu kadar düşünmüyordum.” demesi bundan. “Eskiden pek öyle 
değildi ama şimdi, hayata bir oyuncu gibi bakmaya başladım. 20ler 
zaten çok hızlı geçti. 30'lar ise ulan bak, para da kazandık, meşhur 
olduk, demekle. Şimdi ise her şeyi büyük bir ciddiyetle ele alıyorum. 
Oyunculukta derinleşmek ve artık daha iyisini yapmak istiyorum.” 

Nejat İşler'in oyunculuğu ve hayatıyla ilgili aldığı yeni kararlar- 
dan biri de bol bol seyahat etmek. Dünyanın başka sabahlarında 
uyanmanın oyunculuğu için bir kazanç olacağını düşünüyor. “Madem,” diyor, “Artık derinleşmek istiyorum, coğrafyaların insanlarınasıl etkilediğini de görmek istiyorum. Ada insanı ne yapıyor, s1- 
cak iklimlerin insanları nasıl yaşıyor, soğuk coğrafyanın insanı nasıl 
ayakta kalıyor? Bunları hissetmek istiyorum.” İşler'e peki Türkiye tamam mı, diye sorduğumda kafasını sallıyor. Burada olabileceği 
her şeyi olduğunu anlatıyor. “Taşra sıkıntısını yaşayan da, İstanbulluda, ikisinin arasında kalan da oldum. Biraz daha derinleşebilmek 
için yer değiştirebilmem gerekiyor. Hem dil hem de kültür olarak 
insanları daha fazla anlamam gerekiyor. Anlayabileyim ki yansıtayım...” İşler'e eskiden de böyle düşünüyor muydunuz, dediğimdeise gülümseyerek eskiden bunları düşünmeye vakit ayırmadığını 
söylüyor. Şimdi ise “Motor açıldı, artık duramıyorum. Devamlı çalışmak istiyorum.” diyor. 

Nejat İşler, hayat yeni sürprizler getirmezse bundan sonra yalnızca sinema filmlerinde oynamayı planlıyor. Üstelik sadece senede 
iki filmde... İşler?e, diyelim iki filmde oynadınız ve Nuri Bilge (Ceylan), telefon açtı. Ona da mı hayır, diyeceksiniz, diyorum. Kararı konusunda net. “Olmaz, yapamam.” diyor. “Türkiye sinema endüstrisi, yılda iki, üç bin filmin üretildiği bir pazar olsa gidersin, bir tane 
küçük, bir tane orta ve bir tane de büyük bütçeli bir yapımda oynarsın. O zaman olur. Ama burada çok az film üretiliyor. Benim için iki 
film bile fazla ama geçinmem için bana iki film ancak yeter. Zaten 
bir filmde oynamak yalnızca oynadığın süreyi kapsamıyor. Minimum üç, dört ay önceden çalışmaya başlıyorsun. Toplamda beş, beş 
buçuk aylık bir süre gerekiyor. Onun için bir senede ancak iki film 
yapabilirim. Bununla hem masraflarımı ödeyebilirim hem de seyahat edebilirim. Başka da bir şey istemem. Ufak tefek reklam dublajları geliyor. Onlarla da çevreme hediye alırım. Hayat böyle gider 
gibime geliyor.” Senede yalnızca iki filmde oynayacağım, cümlesindeki netlik, Nejat İşler?i rahatlatmış. Bu sayede yalnızca sevdiği işlere “Evet.” demeye başlamış. “İstanbul Kırmızısı ile İkimizin Yerine'de bu yüzden oynamış. Peki, diyorum, bir öğretmeni oynadığız 
İkimizin Yerine'de sizi ne cezbetti? Senaryoyu beğendiğini ve degişik bulduğunu anlatıyor İşler. Oynadığı rolün yaşına oturması da 
onu cezbetmiş. “Uzunca bir süredir yaşıma oturan bir rol gelmemişti.” diyor. Kaybedenler Kulübü Yolda'da ise her şey biraz daha farklı 
gelişmiş. Ana akım sayılmayacak bir içeriğin içerisinde yer alıp bunu filmin gişesine yansıtabilmek önemli bir detaymış. Nejat İşler, 
kolaylıkla para kazanılabilecek işlerde olmak yerine Kaan ve Mete 
gibi Kaybedenler Kulübü'nün karakterleri.) karakterlerle yüksek 
bir gişe elde edebilmenin başarı olduğunu söylüyor. 

Oynadığı rolleri sürekli izleyen oyunculardan değilmiş. Üzerinden çok uzun zaman geçtikten sonra oynadığı filmi bir kez daha izlediğini anlatıyor İşler. Ona yer aldığı ilk dönem filmlerini; “Mustafa 
Hakkında Her Şey” ile “Barda'yı soruyorum. “Onları beğeniyorum, 
iyi işler.” diyor. “O filmlerde kendimi de beğeniyorum. Özellikle 
“Mustafa Hakkında Her Şey”, oynadığım ilk filmim olmasına rağmen 
bir şekilde altından kalkmışım.” 


“Barda'da Egzozcu Selim ve “Behzat Ç'de Ercüment Çözer... Bunlar, Nejat İşler'in “kötü'yü çok daha iyi oynadığını savunanların sevdiği performanslar... Nejat İşler de böyle mi düşünüyor? Onun için 
de bu karakterler unutulmazlar arasında mı? İşler, bugüne kadar 
her şeyi oynadığını anlatıyor. İyiyi, kötüyü, ikisinin ortasını ya da 
sümsüğü... Pek çok rol için hâlâ kapısının çalındığını anlatıyor. “Benim için değerli olan bu rollerin bana gelebiliyor olması. Zaten tipik 
birrol geldiğinde alıp kenara atıyorum. Biliyorum ki filmi çekecek 
kişi, oradan “ekmek yemek” için bana bu rolde oynayıp oynayamayacağımı soruyor. Orole bakmıyorum bile. Anadolu'da bir aydının bilmem nesi... Yaptım ben onu, geçti artık. Başkası yapsın. Ben, yapmadığım şeylerin peşindeyim.” 

İşler, artık oyunculuk konusunda daha kararlı. Peki, acaba hayatının yeni döneminde işlerine hırsla mı sarılıyor? Ancak onunla konuşurken “hırs? kelimesini kullanmak biraz yersiz. Zira, sistemin oldukça dışında biri. Gündelik hırslardan arınmış bir oyuncu. Ama 
yine de soruyorum. Nejat İşler, bütün oyuncularda, bütün roller için 
bir hırs duygusunun olduğunu söylüyor. Buna bir erkeğin bir kadının rolünü oynamak istemesi de dâhilmiş. “İnsan teklifleri reddederken çok zorlanır.” diyor. “Çünkü oynamak istersin. Hem de hepsini oynamak istersin. Bu işte hayır, diyebilmek gerçekten zor.” 

Ona dizilerdeki iyi rollere nasıl bu kadar kolay hayır, diyebildiğini 
soruyorum. Verdiği kararlarda emin olunca hayır demenin kolaylaştığını söyleyip “Gerçekten dizide oynamam.” diyor. Ya da ancak konuk oyuncu olabileceğini; bir dizide, bir fılm süresi kadar, yani ancak dört hafta kadar oynayabileceğini anlatıyor. “Hele başrol asla...” 
diyor Nejat İşler. “Çok büyük bir yük. Sette herkesin gözü senin 
üzerinde. Devam edecek mi? Reytingler iyi gelecek mi? 100 kişi sana 
bakıyor. Bu kaldırılabilecek bir yük değil.” 


Nejat İşler, huzurlu görünüyor. Sevdiği bir işin içerisinde yer alıp 
iki günlüğüne İstanbula geldi. Sonra tekrar şehrin yükünü şehirlilere bırakıp kendi hayatına geri dönecek. Ona şu anda hayatının kaçıncı evresinde olduğunu düşündüğünü soruyorum. Durup, düşünüyor ve “Artık genç değilim.” diyor. Hayatının kaçıncı döneminde 
olduğunu bilmediğini ancak son iki senedir kesinlikle hayatının yeni bir döneminde olduğunu anlatıyor. “İki yıldır bambaşka bir şey 
yaşıyorum. Sadece istediklerimi yapıyorum. Zorunlu hiçbir şey yapmıyorum. Mesela, o futbol takımını, o çocukları sevmeseydim, gidip 
odizide oynamazdım. (Bodrum Masalı'ndan bahsediyor.) Onları 
sevdiğim için gittim projede yer aldım. Maddi bir açık vardı ve halletmem gerekiyordu. Evden ekmek almaya çıkar gibi çıkıyordum.” 

Nejat İşler, hiçbir zaman ortalama bir hayat yaşamadı. Dolu dizgin bir gençlik, hızlı geceler, büyük aşklar, çok iyi projeler... Ve sonrasında alınan büyük kararlar. Bugünden bakınca her şey nasıl görünüyor? Ona geçmişe dönüp bakıyor musunuz, diyorum. “Bakmaz 
olur muyum, bakıyorum tabii.” diyor. “Bazen ah, onu da mı yaptım, dediğim oluyor. Pişman olabileceğim çok şey var ama artık geçti, gitti. Ne yapabilirim ki... Onlar yaşanmasaydı bugünküler olmayacaktı. Şu anda çok konforlu bir yaşantım var. Hayatımda bir sürü 
şey oldu. Ve bu duruma gelmemin sebepleri ne olursa olsun bir şekilde yol beni bir noktaya getirdi. Bunun farkındayım. Ama asıl bundan sonra başka bir yol var ve beni heyecanlandıran da o. O yolda iyi 
şeyler olacak gibi...” 

Peki, acaba kendini şanslı hissediyor mu? “Kesinlikle şanslı biriyim.” diyor. Ama ona göre şansını yaratabilmek için bir şeyler 
yapmak şart. Hep bir hedefinin olduğunu anlatıyor. Ve o hedefe 
giderken yolda sıkılmadığını ve şansın kendisine yardım ettiğini anlatıyor. Magazinin bize çizdiği Nejat İşler profili başına buyruk bir 
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“Pişman olabileceğim çok 
şey var ama artık geçti, gitti. 
Ne yapabilirim ki... Onlar 
yaşanmasaydı bugünküler 
olmayacaktı. Ama asıl 
bundan sonra başka bir yol 
var ve beni heyecanlandıran 
dao.Oyolda iyi şeyler 
olacak gibi...” 
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adam. Onu tanıyınca dışarıdan yaratılan imajın yanlış olduğunu anlayabiliyorsunuz. (Hangi oyuncu amatör bir futbol takımı için elini taşın altına sokabilirdi ki?) “Aslında çaktırmasam da hep planlı ve 
programlı biriydim.” diyor İşler. Ancak şu anda her şey daha yaşam - 
sal olmuş. 


Nejat İşler, şöhretle bir türlü barışamayan, sadece 'normal' olmak isteyen biri. Artık Gümüşlük'te hayalini kurduğu “mülksüzler'den biri. Ona İstanbul'daki son boğucu döneminizi hatırlıyor 
musunuz, diye soruyorum. “Hatırlamaz mıyım, kaçmakla meşguldüm. Sürekli bir şeylerden, insanlardan kaçıyordum. Bir an evvel eve gitmek istiyordum.” diyor. İşler, aslında yıllar boyunca içine hapsolduğu çemberi kırmaya çalışmış. Mesela önce “Ev gibiydi.” 
dediği Cihangir'den kurtulmaya çalışmış. Ancak çok da uzaklaşamamış ve Cihangir'e en yakın semte, Kabataş'a taşınmış. 

Acaba Nejat İşler, geçmiş ihtimalleri düşünüyor mu? Bu yaşama 
10 yıl daha erken geçmek gibi... “10 yıl önce gitmezdim.” deyip yine 
olabildiğince dürüst konuşuyor ve gülerek 10 yıl önce şehrin tozunu dumana kattığını anlatıyor. “Gidilecek en son yere gittim. Arkadaşlarımdan, ağabeylerimden bildiğim, gidilecek en son yer. Sonrasını benim bulmam gerekiyordu. Bulmam için de bu karışıklığın 
içerisinde olmamam gerekiyordu. Çünkü burada birisi bir şey söyler ve aklınız kayar. O yüzden çekilmeyi ve çekilip mantıklı düşünmeyi istedim.” 

Nejat İşler'e uzun hastane süreci sonrası Gümüşlük”teki evindeilkne yaptığını soruyorum. İlk yaptığının çok özlediği Bodrum 
mandalina gazozundan iki şişe içmek olduğunu anlatıyor. “Uzun süre evde oturdum. Hem de çok uzun süre. Hastane süreci, ağlayanlar, 
sızlayanlar, tüm o tantana, her şey çok karışıktı. Tek istediğim sessizlik ve kendime ait bir alandı. Kilo aldığım için bir sene içerisinde 
eski kiloma geri döneceğim, diye kendime hedef koymuştum. Bunun için bir diyet programı çıkarmıştım.” Kilo almak sizi depresif 
yaptı mı, diye sorduğumda ise İşler, “Hayır, sadece komik oldu. Hayatım boyunca hiç kilo almadığım için durumla eğlendim.” diye cevap veriyor. İşler, sonrasında her şeyin yavaş yavaş yoluna girdiğini anlatıyor. “Sabredeceksin, bu işler başka türlü olmuyor.” diyor ve 
hayatı boyunca öyle yaptığını söylüyor. 

Hastalık sürecinden sonra hayata bakışının değişip değişmediğini sorduğumda ise her şeyin kolaylaştığını anlatıyor. “Benim için çogu şey kolaylaştı. Bir anda ölünüyor işte. Grip oldum, ölüyordum. 
Bir aydan fazla komada kalmışım. Hastanede, ben burada iki, üç gün 
kaldım, değil mi, diye sordum. 17 gün burada, 20 gün bilmem nerede 
kaldın, dediler. Şimdiye kadar hiç sormamışım bile. Üç ay da yoğun 
bakım. Ama hiç birini önemsememişim; daha öncesinde sormamışım. Orada yaşanacak bir şey varmış. Yaşandı ve gitti.” 

Hastalık sonrası dönemde Nejat İşleri gündelik hayata bağlayan 
uğraş, Gümüşlükspor olmuş. İşler, bir şekilde tüm enerjisini kulübe 
aktarmış. Gümüşlükspor'un şu andaki durumunu sorduğumda ise 
düşme potasından yavaş yavaş yükseldiğini öğreniyorum. “Bu sene 
pek para harcayamadığımız için çok sağlam bir takım kuramadık. 
Ama çok iyi genç transferler yaptık. Bizim alt yapıdan gelen çocuklar da var. Zaten amaç biraz da oydu. Alt yapıdan yetişen mahallenin 
çocuklarının oynamasıydı. Üç sene sonra 'A Takımı'nda oynayacaklar. Üç sene o ligde kalıp sonra ilerleriz, diye düşünüyorum.” 

Nejat İşler, geçtiğimiz yıl Gümüşlükspor'un başkanlığını bırakmıştı. Ancak hâlâ desteğini esirgemiyormuş. Herhangi bir programı 
yoksa deplasman maçlarının tamamını takip ediyormuş. Peki, başkanlığı neden bırakmıştı? “Bir süre sonra zorluklarla karşılaştım.” 
diyor Nejat İşler. “Bir futbol akademisi yapmak istiyordum. Tesisler, 
filan... Tabii herkes çekilince bütün yük üstüme kaldı. Krizlerle tek 
başına uğraşmak zorunda kaldım. Diziden kazandıklarımla ya da kitabın gelirleriyle neyi kurtarabiliyorsam onu yaptım.” 

Gümüşlükspor'un başkanlığını bıraktıktan sonra daha iyi anladığı bir alana, tiyatroya yönelmiş Nejat İşler. Şehir Tiyatroları'ndan 
emekli olup Gümüşlük'e yerleşen oyuncu Arif Akkaya ile birlikte 
“Bodrum Deneme Sahnesi” isimli bir tiyatro oluşumu kurmuş. “Kafe 
tiyatro? konseptini geliştirip bu oluşumun içerisinde yer almak isteyen çocukların kendilerini geliştirmelerine yardımcı olmak istiyorlarmış. İşler, şu anda emekleme aşamasında olsa da günün birinde 
İstanbul Tiyatro Festivali'nde yer alabilecek bir oyun sahnelemek 
istediklerini anlatıyor. 

Peki, Gümüşlük'te sıradan bir gün nasıl geçiyor? Yakın olduğu kaç 
arkadaşı var? “Sabah kalkıyorum. Gidip bir yerlerde çorba içiyorum. 
Sohbet, çay, kahve... Gideceğin noktalar zaten belli. Canın istiyorsa Okey'e dördüncü olursun. Maç olup olmadığına göre plan yapılır. Akşama balık mı yapalım, et mi? Burada mı oturalım, şurada mı? 
Orada mı içelim, burada mı?” diyor Nejat İşler. Sürekli görüştüğü 
dört kişi varmış. Bu kişilerle 1998 yılından beri tanışıyormuş ve Gümüşlük'e temelli yerleştiği 2014 yılından beri dostmuş. Peki, özellikle kış günlerinde küçük yerler, kasaba sıkıntısına mı dönüşür? Gün 
geçmiyor, diye mi düşünülür? Nejat İşler, “Üff geçmedi, değil de, 
ne yapacağız, diye düşünüyorsun.” diyor. “Saate bir bakıyorsun, daha öğlen. Günler uzadıkça yemekleri, saatleri, içmeyi tutturamıyorsun.” 

Gümüşlük'te yaşamanın zor taraflarının olup olmadığını sordugumda ise gülüyor. “Küçük yer, yalan söyleyemezsin. Yalanın hemen ortaya çıkar. Bazıları için bu, can sıkıcı olabilir ama benim için 
eğlenceli. Ayrıca her küçük yerleşim yeri gibi dedikodusu boldur. 
Nereye gitsen aynı bakışı görürsün. Herkes, her şeyi biliyor bakışı... 
Yanlış biliyorsun, diye bağırmak istersin. Birisi bir şey der ve olaf 
büyüyerek etrafta dolaşır.” 

Peki, ev hayatı? Nejat İşler, evde hayatın daha çok Netflix ile geçtiğini anlatıyor. Yemek yapmayı sevdiğini söylüyor. Bir tarif kitabının olmadığını ve genellikle deneysel takıldığını anlatıyor. Mutfakta her zaman bir tencere yemeği olurmuş. Başkasının mutfağına 
girip yemek pişirmesinden ise hoşlanmazmış. “Başkasının arkasınıtoparlayamam.” diyor gülerek. Mutfak konusunda katı kurallarıvarmış. Yemek yaparken çok dağıtmamak ve her şeyin yerli yerinde olması gibi... Bunların hepsi yemek yapmayı sevmesindenmiş. En 
güzel yaptığı yemek ise erişteli mercimekmiş. 

Nejat İşler, Gümüşlük'te sahibi olduğunu bildiğimiz, ikinci el kitap dükkânını ise çok sevdiği bir ağabeyine teslim etmiş. Çıkan haberlerin aksine bu küçük dükkânın İşler'e hiçbir getirisi yokmuş. 
Kitaplarla olan yakın ilişkisi nedeniyle acaba yıllardır yanında olan 
birkaç kitabının olup olmadığını soruyorum. Georg Büchner'in Bütün Oyunları ile Tevfik Fikret'in Tarih-i Kadim'ini 27 yıldır nereye 
gitse götürdüğünü anlatıyor. Ve Led Zeppelin'in “Led Zeppelin IW 
plağını da. 


Artık her konuda daha olgun olduğunu anlatıyor Nejat İşler. 
Peki, bu bakış açısı aşk hayatına da yansımış mı? Hayatının yeni döneminde birlikte olmak istediği kadından beklentileri neler? “Şimdi 
gerçekten biri yanında olsun istiyorsun.” diyor İşler. “Ne zaman yatağa koşarız diye bakmıyorsun. Anlaşabileceğin insanlarla takılmak 
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“Gidilecek en son yere gittim.Arkadaşlarımdan, 
ağabeylerimden bildiğim, gidilecek en son yer. 
Sonrasını benim bulmam gerekiyordu.” 


istiyorsun. Artık birlikte vakit geçirmenin daha önemli olduğu bir 
dönemdeyim. Artık amaç, “skor” değil.” Kaç aydır bir sevgiliniz yok, 
diye sorduğumda ise “Epeydir. Daha önce de uzun bir yalnızlık dönemim oldu.” yanıtını alıyorum. Ona sanki devamlı flörtleriniz varmış gibi, dediğimde ise sürekli sevgili değiştiren biri olmadığını söylüyor. “Düşünsene 46 yaşındayım. Ve bugüne kadar yalnızca iki ya 
da üç sevgilim oldu.” diyor. “Sevgili canlıs” biri olmadığını ve yalnızlığıyla barışık olduğunu anlatıyor. Peki, tek gecelik ilişkiler? Artık karşı mısınız, diye soruyorum. “Değilim, yine olabilir. Ama artık 
korkuyorum, bana iyi hissettirmediğini düşünüyorum. Birlikte vakit geçirdiğin, anlaşabildiğin kişiyi bulmak daha önemli. Birlikte vakit geçirince o da oluyor zaten.” diyor. İşler'e sizinle aynı yolu yürüyecek kişide ne arıyorsunuz, diye sorduğumda ise aradığı şeyin 
uyum olduğunu söylüyor.” Geçinebildiğim, uyumlu biri olmalı. En 
güzel şey bu. Uyum benim için çok önemli. Herkes kendi hayatını 
yaşasın, kimse kimseye hesap vermesin. Ve beraber güzel vakit geçirelim. Başka da bir şey istemiyorum.” Nejat İşler, kendinden emin 
kadınlardan hoşlandığını, zira kendisinin şu sıralar kendisinden çok 
emin olduğundan bahsediyor. Ve “Mümkünse şımarık olmasın, çünkü çok yorucu. Uğraşamam.” diyor. 

Nejat İşler, ne kadar “Hayatımda yalnızca iki, üç sevgilim oldu.” 
dese de bize hep kadınlarla arasının iyi olduğunu hissettiriyor. Acaba kadınlar onu neden çok seviyor? “Çocukluğumdan beri öyle.” diyor İşler. “Güzel bir tip olduğum için değil. Sonuçta etrafta bir sürü 
yakışıklı çocuk var. Benim üzerimde garip bir şey var. Çocukluğumdan beri etrafımda kadınlar var. Kadınların arasına girdiğimde kendimi iyi hissederim. Beni korur ve kollarlar. Galiba onlarda annelik 
duygusunu tetikliyorum. Bir sürü annem olduğunu hissediyorum. 
Yedin mi yemeğini, aman şuna dikkat et, derler. Hâlâ köyde bunu 
bin kişi söyler bana.” Madem öyle ben de soruyorum. Kendinize iyi 
bakıyor musunuz? İşler, “Kendime iyi bakıyorum, doktora gidiyorum, testlerimi yaptırıyorum. Bak, mesela şu anda içki içmiyorum. 
Kendime iyi bakmaz olur muyum? Daha yapmam gereken çok iş 
var.” diyor. Peki günün birinde evlenir misiniz dediğimde ise “Sanmıyorum, ama o defteri tamamen kapatmıyorum da. Karşıma ne çıkacağını bilmiyorum. Birisi gelir ve ikna edebilir. Sonuçta bu iki kişiyle yapılıyor.” cevabını alıyorum. Hazır gelecekten, kaygılardan 
bahsetmişken belirteyim: Nejat İşler, 52 yaşında emekli oluyormuş. 
Hayatı boyunca çalışması bu noktada işe yaramış. Gülerek şöyle 
söylüyor: “Üç ayla emekliliği kaçırdım. Yoksa şimdi Ziraat Banka- 
s'ndan maaş alacaktım.” 


İşçi semtinde başlayan bir çocukluk, hızlı gençlik, oyuncular 
dünyası, kadınlar, güzel ağabeyler ve hoş anılar... Nejat İşler, 
tüm bunları, iki yıl önce Can Yayınları'ndan çıkan Gerçek Hesap Bu! 
adlı kitabında bir araya getirdi. Ona hızlıca kotarılan bu kitabın daha iyi yazılabileceğini; iyi bir editörlükle belki de Patti Smith'in kitabı Çoluk Çocuk gibi bir işin ortaya çıkabileceğini düşündüğümü 
söylüyorum. Tüm o güzel anılar biraz harcanmış gibi... İşler, “Hızlı 
yapmak zorunda kaldım.” diyor. Kulübe para gerektiği için mecbur 
kaldığını anlatıyor. Belki sonra tekrar daha iyisini yazarsınız, dediğimde ise yayınevlerini kast ederek “İstiyorlar zaten.” diyor. Ancak 
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kitap yazmak için bir motivasyonunun olmadığını, gelecekte belki dergilere yazabileceğini ve bu yazıları bir araya getirilebileceğini 
anlatıyor. Hazır söz yazmaktan açılmışken; İşler, üç ayrı hikâye yazdığını, motivasyonu olduğu dönemlerde yazı masasına oturduğunu 
anlatıyor. Her oyuncunun özellikle de Nejat İşler gibi parlak bir filmografisi olan oyuncuların yönetmenlik hayali olabiliyor. Nejat İşlere günün birinde bir film çekmek gibi bir hayali olup olmadığını, 
kendisine ait senaryosunun bulunup bulunmadığını soruyorum. İşler, teklif geldiği sürece oyunculuk yapmak istediğini anlatıyor. Ancak olur da günün birinde artık rol gelmezse oturup bir şeyler yazıp 
sonrasında kendi filmini çekebilirmiş. 

Nejat İşler ile sohbet edip kendinden daha meşhur aforizmalarını sormamak olmaz. Sosyal medyanın hemen her mecrasında farklı hesaplarla Nejat İşler imzalı özlü sözlerle karşılaşmak mümkün. 
Hatta durum öyle bir noktaya ulaşmış ki, bazı internet sitelerinde 
“Gerçekten Nejat İşler'e Ait 10 Söz? başlıklı haberler yapılmış. Aforizmaların bu noktaya ulaşması İşleri de şaşırtıyormuş. İşler, gülerek bu aforizmaların kadınları etkileyecek türden yazıldığını ve yazarının da muhtemelen bir kadın olabileceğini söylüyor. İşler'e peki 
niye böyle oldu, diyorum. “Çünkü,” diyor, “kimse beni tanımıyor. 
Onlar, kafalarında yarattığı Nejat İşler'i seviyorlar. O, ben değilim. 
Benimle karşılaştıklarında gelip sormadan masama oturuyorlar. 
Çoğu zaman onlara, dikkat et, hayal kırıklığı yaşayacaksın, demek 
istiyorum. Adam gibi adam” diyorlar mesela. Hayır, kardeşim. Adam 
gibi adam filan değilim. Sadece insanım. Hatasıyla ve sevabıyla... 
Ben o yarattığınız mükemmel adam değilim.” 


Nejat İşler ile 2,5 saate yaklaşan sohbetimiz bitmek üzere. Gün, 
akşam oldu. Menajeri, bu röportajın en uzun röportajları olduğunu 
söylüyor. Haksız sayılmaz. Ancak dedim ya, Nejat İşler, bir hikâye 
anlatıcısı. O içtenlikle yanıtladıkça yeni bir soru daha sormamak elde değil. Parmağındaki yüzük gün boyunca dikkatimi çekmişti. Yüzüğün bir anısı olup olmadığını soruyorum. “Kaybedenler Kulübü” 
yüzüğü olduğunu ve üzerinde “Yüzde Vler? yazdığını söylüyor. Üzerindeki olgun görüntüyle bu yüzük birbirini tamamlamışa benziyor. 

Peki, yeni bir film, dediğimde ise Nisan ayında çekimleri başlayacak bir projenin içerisinde yer alacağını öğreniyorum. Filmin, çok 
sevdiği bir yazarın romanının adaptasyonu olduğunu ve yine çok 
sevdiği bir yönetmenin çekeceğini söylüyor. Rolün kendisine teklif 
edilmesine de ayrıca çok sevinmiş. “Çok güzel bir rol, başkası oynasa kıskanırdım. Rol bana geldiği için çok şanslıyım.” diyor. 

Nejat İşler ile vedalaşıyoruz. Birazdan gün içerisinde haberleşip 
randevulaştığı; Gerçek Hesap Bu! kitabında da geçen Akusta, Doktor 
ve diğer arkadaşlarıyla Kadıköy'ün kadim meyhanesi Koço'da buluşacak. Şu sıralar iki aydır ağzına içki sürmediği için akşam sadece 
çay içecekmiş. Ve sonra “Hayatım bir sandığa sığacak kadar...” dedi- 
$i yaşantısına; Gümüşlük'e geri dönecek. 8 


Saç & Makyaj ONUR MARANGOZ 
Fotoğraf Asistanı EMRE KARATAŞOĞLU 
Moda Editörü Asistanı ARNO BAĞDASAR 


ceket JOHN VARVATOS (HARVEY NICHOLS) 6.920 TL, balıkçı yaka triko MASSIMO DUTTI 199 TL, pantolon BOSS 745 TL 


mama 
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Yazı Kaan Sancar 


GEZEGENE SAYGILI, EKOLOJİK BİR TOPLULUK; KÖKLERİNİ SANATTAN ALAN RUHANİ 
BİR OLUŞUM; İNANCI İÇİN DAĞI ELLERİYLE OYMAYI BİLE GÖZE ALABİLEN BİR 
KOMÜNİTE... DAMANHUR'U TANIMLAMAYA TAMLAMALAR YETERSİZ KALIR. 


88 ESO 03:18 


“ÜTOPYA”. sürüme 


yi duyduğunuzda size ne çağrıştırıyor? Aklınıza gerçek olması arzulanan fakat “gerçek 
dünyada var olmayan şehirler, yönetim şekilleri veya toplum düzenleri mi geldi? Yoksa 
Thomas Moore'un 1516 yılında yayımlanan, 
düşünürü birkaç yıl sonra idama sürükleyen 
eseri mi? 2013-2014 yılları arasında yayımlanan bir TV dizisini de çağrıştırmış olabilir bu 
kelime size. İtirafedelim; bundan kısa bir süre öncesine kadar bizim için de bir kitap, bir 
TV dizisi yada gerçekleşmesi neredeyse imkânsız olan ideal yaşam şekliydi “ütopya”. Ta 
ki, Damanhur Komünitesi ile tanışana kadar. Neden mi bahsediyoruz; meraklandıysanız hazırlanın sizi İtalya'ya götürüyoruz... 

“Federation of Damanhur” ya da Türkçeleştirirsek, “Damanhur Komünitesi” için 
yalnızca İtalya'nın kuzeybatısında, Torino 
ve Aosta kentleri arasında bulunan ruhani 
temellere dayanan bir eko-topluluk dersek 
kente haksızlık etmiş oluruz. 40 yılı aşkın süredir varlığını sürdüren bu komünitenin kendine özgü kültürel değerleri, yönetim şekli, 
para birimi ve okulları olduğunu belirtmek 
de yetersiz kalır. Şu anda bu oluşumu özel 
yapan, “yeryüzündeki ütopya” olarak tanımlamamıza sebep olan asıl nedeni merak ediyorsunuz değil mi? Bu nedeni, topluluğun 
hayatıyla özdeşleştirdiği ruhani sanat anlayışı ve bu anlayışı çevre dostluğuyla harmanlayarak ortaya çıkardıkları hayat tarz olarak 
özetlemek de iş görmeyecek bize kalırsa. Sanırız, bu “karmaşık topluluğu anlamanın en 
iyiyolu geçmişten günümüze kısa bir yolculuk yapmak ve ardından da birlikte yerleşim- 
de “sanal bir gezintiye çıkmak. 


GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE DAMANHUR 

Damanhur Komünitesi için her şeyin başladığı yıl 1975. Sonraları kendini Falco Tarassaco olarak adlandıracak Oberto Airaudi ve 
takipçileri deneysel, parapsikolojik bir proje üzerinde çalışmak üzere Damanhur'un 
bulunduğu araziye, Torino ve Aosta kentleriarasında yer alantopraklara gelir. Araziye 
yerleşen topluluk, Falco Tarassaco'nun daya- 


“Temples of Humankind'ın içerisinde yer alan “The 
Labryrinth' Dünya üzerindeki tüm dinleri sembolize 
eden birçok farklı minyatürden oluşuyor. 


nışma, paylaşım, sevgi ve doğaya saygı üzerine yoğunlaşan dünya görüşü çerçevesinde 
şekillenen bir komünite kurarlar. 

İlk etapta sadece 24 kişiden oluşan toplulukyıllar içerisinde 600'ü aşkın üyeye ulaşır. 
Fakattopluluğun varlığını koruması ve bu sayıya ulaşması kolay olmayacaktır. 

Bir araya gelişleri sonrası ruhani düşüncelerini bir mekânla özdeşleştirmek isteyen 
topluluk bir tapınak inşa etme kararı alır. 
Dokunulmamış olması ve yeniden başlayışı temsil ettiğini düşündükleri için bu tapınağı bir dağın içerisinde konumlandırmayı 
tercih ederler. İtalyan Hükümeti'nin yer altı yerleşkelerine izin vermediğini bildikleri 
için de gizlice, sadece çekiç ve el yordamıyla 
dağı oyarak “Temples of Humankind” isimli tapınağı inşa etmeye başlarlar. Onlara göre 'dağın merkezine inmek kendi benliklerinin merkezlerine inmekle eşdeğerdir. 1978 
yılında başlayan yapım aşaması devletin yanında topluluktaki birçok kişiden de gizlenir, İnşaat süreci 1992 yılına kadar aralıksız 
sürer. Ta ki, komüniteden ayrılan bir kişinin bu bilgiyi yetkililere sızdırmasına kadar... 

Damanhur yerlilerinden Labrador bu olayın ardından yaşananları şu şekilde aktarıyor: “Polisler, askeri yetkililer ve savcı tapınagıyıkmak ve kendilerine ihbar edildiği üzere 
tapınakta bulunan uyuşturucu, silah ve cesetleri toplamak üzere buraya geldiler. Tapınağa girdiklerinde bulduklarıysa ne silah ne 


uyuşturucu ne de ölü bedenlerdi. Karşıların- 
da kusursuz bir sanat eseri vardı.” 

Baskın sonrası açılan dava yaklaşık dört 
yıl boyunca devam eder. Hâkimin de komünitenin yanında yer aldığı dava sonrası 1996 
yılında alınan karar ile yer altında yerleşim 
yasal hale getirilir ve Damanhur halkının elleriyle inşa ettiği bu tapınak artık güvendedir. 

Gerek davanın dünya çapında duyulması 
gerekse topluluğun yarattığı bu “farklı” sanat eseri, ilerleyen günlerde farklı kesimlerden pek çok insanın dikkatinin bu komüniteye çevrilmesine neden olur. Topluluğu hem 
İtalya içerisinden hem de dünyanın çeşitli 
yerlerinden pek çok kişi ziyaret eder. Kimileride bu topluluğun aradıkları “ütopya” olduğuna karar verip komüniteye katılma kararıalır ve böylece, topluluk zamanla şu anda 
sahip olduğu nüfusa ulaşır. 

“Sanat güzel de insanlar neden halihazırda 
süregelen hayatlarını bırakıp buraya taşınmışlar?” dediğinizi duyar gibiyim. Bunun tek 
birnedeni olduğunu söylersek büyük bir hatayapmış oluruz. Bu noktada; gelin Damanhur sokaklarında atacağımız hızlı bir tur ile 
birlikte bu nedenleri de bir gözden geçirelim. 


DAMANHUR'DA YAŞANTI 

Her ne kadar “bir” komünite olarak adlandırsak da Damanhur, 26'dan fazla alt komünite barındırıyor. Yayıldığı 15km”lik alanla neredeyse küçük bir şehir büyüklüğünde olan 
Damanhur'un birbirine araçla ulaşılabilen 
yerleşim birimleri, üç ayrıtapınak ve çeşitli 
toprak faaliyetlerinin gerçekleştirildiği birçok noktanın birleşmesiyle meydana geliyor. 


Ekolojik Bir Topluluk 

Damanhur Komünite'sine ulaştığınızda dikkatinizi ilk çekecek unsur yerleşim birimlerinin yapısı ve yenilenebilir enerjiden ne 
denli faydalandıkları. Burada, karşınıza birbirinden farklı malzemelerden inşa edilmiş, 
mimari farklılıklar barındıran yapılar çıkıyor. Fakat bu binaların her biri doğaya zarar 
vermeyen, yapımında “yeşil bina” yöntemi 
kullanılmış; elektrik enerjisinin elde edilmesi için güneş panelleri, sıcak su için de gü- 
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1.'Hall of Water” 
2.'Hall of Earth' 


3. Doğaya olan saygıyı 
yansıtan bir Damanhur evi 


4.'Open Temples' 


neşle su ısıtma sistemleri gibi yenilenebilir 
enerji yöntemleri bulunduran yapılar. Kentte 
düz zeminde bulunan binaların yanında, Güneş'in gökyüzündeki konumuna göre hareket 
ederek maksimum verim sağlayan, yamaçta 
kurulmuş birkaç yapı da mevcut. 

Dağdaki yerleşkelerden düz arazilere indiğimizde ise seraları görüyoruz. Bu seralar, komünitenin sebze ve meyve ihtiyacını 
karşılamak üzere kurulmuş. Genetiğiyle oynanmış herhangi bir madde ya da suni gübre 
kullanılmadan seralarda yetiştirilen bitkilere 
klasik müzik dinletilip daha hızlı büyümeleri 
ve dahalezzetli olmalarını sağlanıyor. Toplulukta ayrıca nüfusun beslenmesine yetecek sayıda, sadece doğal maddelerle beslenen hayvanların bulunduğu çiftlikler de yer 
alıyor. Damanhur Basın Ofisi bu noktada komünitede yaşayanların organik beslenme- 
nin yanı sıra öğünlerinin dengeli olmasına da 
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özen gösterdiklerini belirtiyor. Yerleşim ayrıca'Evrensel Eko-Komünite Ağı'nın (GEN) 
en büyük destekçilerinden de biri. 


Özgün Bir Yaşantı 
Doğayla uyumlu bir yaşamın Damanhur'un 
ana ilkelerinden biri olduğunu daha önce belirtmiştik. Doğaya bu denli saygılı bir topluluktan bekleneceği üzere Damanhurlular 
eşsiz doğayla etkileşim yöntemleri de icat etmişler. 1976 yılından beri üzerinde çalıştıkları “Music of Plants? isimli cihaz da bunlardan 
biri. Ürün, bitkilerin yapraklarındaki titreşimleri algılayarak bitkilerin ses, dokunuş 
gibi etkenlere verdiği tepkileri ölçebiliyor 
ve bunları ses dalgalarına dönüştürebiliyor. 
Damanhurlular icat ettikleri bu buluşun 
yanı sıra doğayla etkileşimlerini arttırmak 
için farklı bir yol da kullanıyor: Doğada- 
ki canlıların isimlerini almak. Burada bir- 


a 


birini izleyen iki süreç var: Bir hayvan ismi 
edinmek ve bu hayvan ismine bir bitki ismi eklemek. 

Komüniteye katıldıktan belirli bir süre 
sonra edinilebilen bu hayvan isimlerini üyeler kendisi seçebiliyor. Bu noktada kişiler için 
herhangi bir kısıtlama bulunmuyor fakattopluluk bu ismin kişiye uygun olmadığına karar verirse kişinin yeni bir isim düşünmesi 
gerekebiliyor. Belirli bir sürenin ardındansa 
kişiler ruhani gelişimlerini simgelemek adına bu hayvan isimlerinin yanlarına bir bitki ismi de ekleyebiliyor. Örneğin; Damanhur'un kurucusu Falco Tarassaco'nun ismi 
İtalyanca'da “Kartal Karahindiba? anlamına 
geliyor. İsimlere bakarak kişilerin cinsiyeti 
algılamak mümkün değil. 

Oy birliğiyle yılda bir seçilen, iki kişinin 
önderliğinde yönetilen Damanhur'un para 
birimi de kendine özgü. İtalyan Hükümeti 
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RAKAMLARLA DAMANHUR 
Kuruluş:1975 

Yüz Ölçümü: 15km? 

Nüfus: 600* 

Yetişkin: 500* 

Çocuk:100* 

Ortalama Yaş: 45 

En Yaşlı Üye: 94 

En Genç Üye:1 


tarafından da tanınan “Credito' isimli bu parabirimi avro ile aynı değere sahip. 

Komünitenin temellerini oluşturan önemli ögelerden bir diğeri ise yaşam felsefeleri. 
“Conte'ismini verdikleri bir felsefe etrafında 
birleşen topluluğun herhangi bir dini inancı 
yok ve toplulukta dayatmaya dayalı bir öğretitarzıda bulunmuyor. Din, dil, ırk ve cinsel 
tercih fark etmeksizin herkesi benimseyen 
topluluğun yaşam felsefesi, hayatın anlamını 
bulmak için sürekli bir arayış içerinde bulunmak. Komünite, bunun yanında doğaya saygı, paylaşım, sevgi ilkelerini de benimsiyor. 

Farkındalığı ve doğayla etkileşimi arttırdığına inandıkları evrendeki 18 senkronik 
çizginin birleştiği bir noktaya ana tapınaklarını inşa etmeleri ve dayanışma, sonsuzluk, 
olumluluğu sembolize eden bayrakları dabu 
yaşam felsefesinin bir yansıması. 


TOPLULUĞUN DİLİ: SANAT 

Ruhanilik ve ekolojiye oldukça önem veren 
Damanhurluların kendilerini ifade etme 
yöntemleriyse resim, dans, tiyatro, sinema 
ve müzikten oluşuyor. Şehrin her bir köşesinde meditasyon yapan, kötü enerjiyi vücuttan saldığını düşündükleri hareketlerle dans 
ritüelleri sergileyen, çamurdan heykeller inşa eden ya da resim yapan insanlar görebiliyorsunuz. Evlerin duvarlarını da bitki ve 
hayvan gibi canlıların resimleriyle süsleyen 
Damanhur halkının bu etkinlikleri bireysel 
değil gruplar halinde gerçekleştirdiklerini de 
belirtelim. Halk bu yolla dayanışmanın yanında yaratıcılığın da artacağını düşünüyor. 

Bu düşünce sonucu ortaya çıkan en büyük eserler kuşkusuz ki “Temples of the 
Sacred Forest” (Kutsal Orman Tapınakları), 
“Open Temples' (Açık Tapınaklar) ve dağın 
içerisinde inşa edilen “Temples of Humankind(İnsanlığın Tapınakları). 

Daha önce de bahsettiğimiz üzere komünitenin dağı oyarak inşa ettiği “Temples of 
Humankind” şehrin en önemli yapılarından 
biri. Kimi çevrelerce “Dünyanın 8. Harikası 
olarak da nitelendirilen yapı, yedi ayrı parçadan oluşuyor. 

Tapınağa ulaştığınızda karşınıza ilk çıkan 
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YAŞAYANLARIN 
GÖZÜNDEN DAMANHUR 


Stambecco Pesco* 
Erkek, 57 Yazar 


“(981 yılından beri Damanhur'da 
yaşıyorum. Buraya geldiğimde sadece 
20 yaşındaydım. O yaşta 'Kaybedecek 
bir şeyin yok, dene. dediğimi 
hatırlıyorum. İyi ki denemişim, hiç 
pişman değilim. Buraya geldiğimden 
beri topluluk sayesinde hayat hakkında 
olan bilgimi oldukça arttırdım. Bu 
komünitenin hem kendi hem de birlikte 
yaşadığın insanların farkındalığını 
arttırmada birçok fırsat sunduğunu 
söyleyebilirim. Damanhur hakkında en 
sevdiğim şeyler; farklı ülkelerden, farklı 
kültürlerden, farklı vizyonlara sahip 
insanlarla bir araya gelebilmek ve iş, 
kültür, ruhanilik, eğitim ve eğlence gibi 
hayatın bütün alanlarının bir araya 
getirilip geliştirilebildiği bir topluluk 
olması.” 


*Adının anlamı: Oğlak Şeftali 


Celastrina Calea 
Kadın, 24, Öğrenci (Sinema ve Film 
Üretimi) 


“Damanhur'a 2015 yılının Şubat ayında 
geldim. Üç yıl önce atıldığım bu macera 
gerçek anlamda hayatımı değiştirdi. 
Ben de 'Gençsin, bir şey kaybetmezsin.' 
diyenlerdendim. İsveç'te doğup 
büyümüştüm ve orada mutlu değildim. 
Buraya geldiğimde ait olabileceğim 

ve kendimi mutlu hissedebileceğim bir 
mekân arayışındaydım. Damanhur'un 
“Yeni Yaşam' programını duyduğumda 
ilgimi çekti ve denemeye karar 

verdim. Geldiğimde üç ay boyunca 

bir aileyle birlikte yaşadım ve 
komünitenin ilkelerini öğrendim. Bu 
süre sonrasındaysa Damanhur'da 
yaşamak istediğimi fark ettim. Burada 
en sevdiğim şeyler; takip ettiğimiz 

bu hayat tarzının yaşamın en küçük 
ayrıntılarına bile değer vermesi ve 
içerisinde bulunduğumuz bu topluluğun 
paylaşmaya, bağlantı kurmaya ve 
iletişime son derece olanak tanıması.” 


*Adının anlamı: Mavi Kelebek Rüya Otu 
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bölüm 'Hall of Earth”(Gezegen Salonun). İki 
ayrı odadan oluşan ve “sonsuzluk” sembolü 
şeklinde tasarlanan salonun, tavanı ve zemini 
de dâhil, dörtbir yanı insanoğlu ve dünyadaki 
yaşantıyı yansıtan, farklı anlamlar ifade eden 
boya, mozaik yadacam malzemeden üretilmişresim ve imgelerle sarılı. Salon, gezegenin ruhsal bütünlüğünü yansıtıyor. 

“Hall of Metals” (Metallerin Salonul), tapınağın ikinci salonu. Salonun duvarlarında 
daire oluşturacak şekilde çocukluktan yaşlılığa uzanan döngüyü sembolize ediliyor. 
Gizli bir geçitten geçilerek ulaşılabilen “The 
Labyrinth'de (Labirent) ise dünya üzerinde 
bulunantüm dinler cam mozaikler ve resimlerle uzun bir koridor boyunca yansıtılıyor. 

Yine duvardaki gizli bir noktaya dokunulduğunda açılan bir kapıyla ulaşılabilen “Hall 
of Water (Su Salonu) Dünya üzerindeki tüm 
antik dilleri bir arayatopluyor. “Hall of Sphe- 


1. Meditasyon yapan 
Damanhur üyeleri 
2. Kentte yapılan 

bir ritüel esnasında 
Damanhur halkı 
3.'Hall of Earth” 


4.'Temples of the 
Sacred Forest” 


res (Gökyüzü Salonu) ise dokuz farklı renkteki küreler aracılığıyla dokuz farklı elementi 
sembolize eden imgelerden oluşuyor. 

“Hall of Mirrors'a (Aynaların Salonu) geldiğimizdeyse salonun adından da anlaşılacağıüzere aynalarla sarılı olduğunu görüyoruz. 
Bu salon insanoğlunun yeniden uyanışını 
sembolize ediyor. 

Son olarak “Blue Temple (Mavi Tapınak) 
ise tarotta pratik düşünce ve güzelliği simgeleyen, “Yıldız? ismimli bir kadın figürü ve gökyüzünü yansıtan semboller bulunduruyor. 

“Temples of Humankind'ın yanı sıra Damanhur'da iki ayrı tapınak daha bulunuyor. 
Damanhur'un merkezi Damjl'da bulunan 
“Open Temple sütunlarla sarılı; kutlamaların, ritüellerin, sanat gösterilerinin ve konserlerin yapıldığı üzeri açık bir yapı. “Temple 
ofthe Sacred Forest” ise adından anlaşılacağıüzere ormanda yer alan bir tapınak. Tapı- 


nağın en ilgi çekici yanı ise herhangi bir binayla kısıtlı kalmayıp tüm ormanı kapsaması. 
Renkli taşlarla oluşturulan daireler, kilometrelerce uzanan yollar ve renkli camlardan inşa edilmiş birkaç piramitten oluşan tapınak, 
insanoğlunun doğaya karşı olan duyarlılığınıarttırmak üzere inşa edilmiş. 

Bahsettiğimiz bu üç tapınak, topluluğun ilham alma, kötü düşünce ya da enerjiden arınma ve dünya görüşünü genişletme amacıyla 
kullandığı özel yapılar. Tapınaklar ve komünitenin diğer kısımlarında ayrıca farklı anlamlar ifade eden heykeller Damanhur'a özgü 'kutsah dille yazılmış hiyeroglif benzeri 
yazılar da bulunduğunu belirtelim. 

Komünitede ayrıca sanat çalışmaları konusunda oldukça başarılı Damanhur Üniversitesi de mevcut. Üniversiteye her yıl dünya genelinden birçok öğrenci eğitim almak 
için başvuruyor. 


Fotoğraflar DAMANHUR'dan alınmıştır. 


DAMANHUR'DAN AYRILIRKEN 
Turumuzu tamamlarken, İtalya'nın Alplerinde, en yakın şehir merkezine 42km mesafede yer alan Damanhur'un sanat, ekolojik 
yaşantı ve ruhani bütünlüğü bir araya getiren, dünyada belki de eşi benzeri bulunmayan bir deneyim sunduğunu belirtmeliyiz. 
Görsel şölen “Temples of Humankind” veya 
yerleşimi ziyaret etmek isteyenler için komünitenin rehber ve kalacak yer sağlayan özel 
ziyaret programlarının bulduğunu da ekleyelim. Temelli kalmak isteyenler mi? Bu noktada,komünitenin felsefesi ve yaşam tarzına 
alışmayı sağlayacak üç ay süreli “Yeni Yaşam” 
programının öne çıktığını söyleyebiliriz. 

Ha, son olarak da şunu da belirtelim: Damanhur'un açılımı; D (Çeşitlilik), A (Hareketlilik), M (Meditasyon), A(Sanat), N (Doga), H(Mizah), U (Birliktelik), R (Değişim). 
İyiyolculuklar...8 
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2018 


EKRANIN 
PARLAYANLARI 


Sıradanlığın hüküm sürdüğü şu 
günlerde kimi canlandırdığı karakterle 
izleyenleri büyüledi kimi ise yazdığı 
senaryolar ve yönettiği yapımlarla 
kitleleri sinema salonlarına sürükledi. 
Yaptıkları işler farklı olsa da bu 
16 kişinin ortak bir noktası vardı: 
Yenilikten korkmadan başarılı işlere 
ımza atmak. 


Hazırlayan KAAN SANCAR 


—> 
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PATTY JENKINS 


YÖNETMEN, SENARİST 


Erkek süper 
kahramanların 
egemenliğindeki “DC 
evreninde” kendini 

ön plana çıkarabilen 
bir kadın karakter mi 
arıyorsunuz? Kuşkusuz 
ki burada en öne çıkan 
isim Wonder Woman”. 
Issız bir adada yaşayan 
Diana'nın yaşanan 

bir tesadüf sonrası 
olağanüstü güçlerini 
keşfetmesi ve sonrasında 
gerçekleşen olayları 
konu alan “Wonder 
Woman geçtiğimiz 

yıl beyaz perdede 
izleyicisiyle buluşan 
bir yapım. Filmin yüzü 


Gal Gadot ve eşsiz 
oyunculuğu olsa da arka 
planda en az Gadot kadar 
bu başarıda payı olan bir 
isim var: Patty Jenkins. 
2017 yılında Times'ın 
“Yılın İnsan? adayı olarak 
gösterdiği isimlerden 
biri olan Jenkins'in 
kariyeri neredeyse 
20yıl öncesine 
dayandığını belirtelim. 
İlk uzun metrajlı yapımı 
“Monster'la 2003 yılında 
Oscar kazanarak büyük 
bir başarıya imza atan 
yönetmen, bu filmde 
90ların sonunda işlediği 
erkek cinayetleriyle 
medyayı oldukça meşgul 


eden Aileen Wuernos'ın 
hayatını konu almıştı. 
Filmde “Aileen 
karakteri Charlize 
Theon tarafından 
canlandırmıştı. Yazıp 
yönettiği bu yapımın 
ardından bir süre TV 
dizileri ve daha küçük 
çaplı filmler yönetmiş 
olsa da Jenkins'in 
“Wonder Woman'la 
yakaladığı başarı sonrası 
hedefini daha yükseklere 
diktiğini söyleyebiliriz. 
Yönetmenin şu sıralar 
2019'da gösterime 
girmesi planan “Wonder 
Woman ” üzerinde 
çalıştığı biliniyor. 


TOYGARIŞIKLI 


BESTECİ 


“Aşk-ı Memnu' dizisini bilmeyen yoktur. Reşat 

Nuri Güntekin'in aynı isimli kitabından uyarlanan 
yapım, yayımlandığı dönemde dizi müzikleriyle de 
oldukça konuşulmuştu. Bu müziklerin arkasındaki 
isim ise Toygar Işıklı'dan başkası değildi. Işıklı'nın 
son projesi ise “Çukur” Işıklı, daha önceki 
yapımlarında daha 'slow' ve daha duygusal dizi 
müzikleri bestelese de, 'Çukur'da daha hızlı, daha 
güçlü ve daha çarpıcı bir iş ortaya çıkarmış. 


TIMOTHEE 
CHALAMET 


OYUNCU 


“Call Me by Your Name' de canlandırdığı Elio 
isimli karakterle bir sahnede; mutsuzluk, acı, 
rahatlama ve neşe gibi birçok duyguyu tek 

bir kelime bile söylemeden yansıtan oyuncu, 
kendinden onlarca yaş büyük aktörlerin sadece 
hayalini kurabildiği, filme hükmeden bir güç 
gösterisi sergileyerek 2017'nin en çok konuşulan 
genç yeteneklerinden biri olmuştu. Greta 
Gerwig'in 'Lady Bird'ündeki rolü de oyuncunun bu 
başarısını destekledi, tabii.— Tyler Coates 
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CHRISTOPHER 
PLUMMER 


OYUNCU 


Ağırbaşlılık arıyorsanız; ulaşmanız 
gereken isim Christopher 
Plummer'dan başkası değil. 


Orson Welles'in “Citizen Kane adlı filmi, paranın insan hayatını 
nasıl mahvedebileceğini en iyi betimleyen yapımlardan biri, 
kuşkusuz. Her ne kadar konusu hâlâ genel geçerliğini korusa da 
bu kült film yakında 80 yaşına basacak. Aynı temaya sahip daha 
güncel bir film mi arıyorsunuz? O zaman size 2017 yapımı 'All the 
Moneyinthe World filmini önerebiliriz. Dünyanın en zengin adamı 
J. Paul Getty'nin torununun İtalya'da kaçırılmasını ve Getty'nin 
istenilen fidyeyi ödemeyi reddetmesi sonrası gelişen olayları konu 
alan filmde Getty rolünü Christopher Plummer canlandırıyor. 
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Plummer, film ilk duyurulduğunda Getty rolünü canlandırması 
planlanmasa da Kevin Spacey hakkında geçtiğimiz sonbahar çıkan 
taciz skandalı sonrası işler biraz karışmış. Filmin yönetmeni 
Ridley Scott tüm filmtamamlanmış olmasına ve filmin gösterime 
girmesine sadece haftalar kalmasına rağmen Spacey'i kadrodan 
çıkarma kararı almış. Scott'ın Spacey'nin yer aldığı sahneleri 
yeniden çekmek için sadece dokuz, Plummer'ın ise hazırlanmak 
için sadece üç günü varmış. 

Ortaya çıkan sonuç ise oldukça şaşırtıcıymış. 88 yaşındaki dört 
dörtlük aktör Plummer'dan maruz kaldığı stresi tanımlamanızı 
istediğinizde bir duraksıyor: “Ridley oldukça “usta bir yönetmen. 
İyi ellere emanettim.” Plummerın kariyeri için bu kelimeyi 
kullanabiliriz: Ustalık. Sanatçının kariyeri “The Sound of Music'den 
“The Man Who Would Be the King'e ve 2012 yılında ona Oscar 
kazandıran “Beginners'a uzanan 160'dan fazla yapım barındırıyor. 
Kim bilir, belki Getty karakteri de ona bir Oscar adaylığı kazandırır? 

— Michael Hainey 


Fotoğraf CHRISTIAN ANWANDER 


ONUR SAYLAK 


OYUNCU, YÖNETMEN 


Onur Saylak'ı TV ekranlarından beyaz 
perdeye, kamera önünden sahne arkasına 
kadar birçok farklı konumda görebilirsiniz. 


Dizi/filmlerde sevdiğimiz karakterlerin karşısında 
olan, 'kötü' karakterler çoğunlukla bizde 
olumsuz bir etki bırakır. O sahneleri izlememeyi 
tercih eder ya da o karakterin dizi/filmde yer 
almamasını isteriz. Peki, öyleyse Onur Saylak'ın 
“Vatanım Sensin' dizisinde canlandırdığı Miralay 
Tevfik karakteri için neden böyle düşünemiyoruz? 
Cevap çok basit: Karakterin *sempatikliği' ve 
Onur Saylak'ın etkileyici oyunculuğu. 

2007 yılında yer aldığı 'Asi' dizisinden bu 
yana ekranlarda sık sık gördüğümüz Onur 
Saylak, ilerleyen yıllarda yer aldığı “Gönülçelen”, 
“Hayat Ağacı”, “Hatırla Gönül gibi diziler ve 
“Mavi Dalg”, “Rüzgârın Hatıraları' gibi sinema 
filmleriyle sektördeki yerini sağlamlaştıran 
bir aktör. Fakat aktör dediğimize bakmayın, 
Saylak'ın kamera arkasında da oldukça yetenekli 
biri olduğunu söylemeliyiz. Geçtiğimiz günlerde 
izleyicilerle buluşan 'Daha' da bunun en büyük 
kanıtlarından. Son dönem Türk Edebiyatı'nın 
önemli isimlerinden Hakan Günday'ın aynı 
isimli eserinden uyarlanan yapım Saylak'ın 
ilk yönetmenlik deneyimi olmasına rağmen 
son günlerin en başarılı yapımları arasında 
gösteriliyor. 


AMY PASCAL, KRISTIE MACOSKO 
KRRIEGER&LIZ HANNAH 


SENARİST VE YAPIMCILAR 


Sizi 2017'nin en önemli filmlerinden 
birinin arkasındaki isimlerle tanıştıralım. 


Amy Pascah'ın her senaryoda olmasını 
istediği bir detay var: Unutulmaz bir 
ana karakter. Bu nedenle olacak ki Liz 
Hannah'nın “The Post” için yazdığı 
senaryoya gördüğü anda vurulmuş. 
“Bu bir fareden bir aslana dönüşen bir 
kadının hikâyesi.” diyerek özetliyor 
Pascal senaryoyu. Hikâye, kocasının 
intiharından sonra Washington 
Post'tan gelen editörlük teklifini 
isteksizce kabul eden ve sonrasında 
Pentagon Paper'ı yayımlayarak hem 
kendi yönetim kuruluna hem de 
devlet politikalarına meydan okuyan 
Katherine Graham isimli gerçek bir 
karakterin yaşadıklarını konu alıyor. 
50 yıl öncesinde gerçekleşen bir 
olay olsa da “The Post'u şimdiki 
zamana ayna tutan bir film olarak 
görmemek elde değil. “1971 hakkında 


bir film yapıyorsunuz ve anlıyorsunuz 
ki film aslında 2017'de yaşananları 
da yansıtıyor.” diyor Hannah, 
“Umuyoruz ki; insanlar neden 
hâlâ yönetim kurulunda sadece bir 
kadının olduğunu ve neden basının 
hâlâ hâlihazırda bulunma hakkı 
bulunan toplantılara girebilmek için 
savaştığını sorgulamaya başlarlar.”. 
Pascal senaryoyu seçim gününden 
sadece kısa bir süre önce Hannah'dan 
satın almış ve “The Post” seçimden 
yaklaşık bir yıl sonra sinemadaki 
yerini almış. “Kısa bir istirahat bize 
gerekli olan enerjiyi ve aradığımız 
amacı sundu. Bir düşündüğümüzü 
tekrar düşünecek zamanımız yoktu.” 
diyor Kristie Macosko Krieger, 
“Oldukça çevik olmayı başardık ve bu 
da işimize yaradı.” -A.W 


“Silicon Valley'de 
canlandırdığı Dinesh 
rolü sayesinde Kumail 
Nanjiani'nin oldukça 
komik biri olduğunu fark 
etmiştik. Fakat Nanjiani 
geçtiğimiz yaz gösterime 
giren “The Big Stick'teki 
rolüyle bizi gerçekten 
şaşırttı. Nanjiani ve yazar 
Emily V. Gordon'nın 
gerçek hayattaki enerjik 
ve komik ilişkilerinden 
esinlenerek kaleme 
aldıkları film, 2017'nin 
en fazla kazandıran 
Indie yapımlarından 
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KUMAIL NANJIANI 


OYUNCU, SENARİST 


biri olmasının yanı sıra 
Gordon ve Nanjiani'nin 
senaryo yazımında 
birlikte ne kadar başarılı 
olabileceklerini de ortaya 
koydu. 

Peki, Nanjiani'nin 
gelecekte eşi olacak 
insana kur yapması 
kadar kişisel ögeler 
barındıran bir hikâye 
nasıl takip edilebilir? 
Nanjiani bu konuda 
“Şöyle düşünüyorsun, 
aslında: “Evet, beni ve 
eşimi yansıtan bir film. 
İzleyicilerin bir sonraki 


sahnede beni nasıl 
görmesini istiyorum? 

Bu biraz caydırıcı, 

biraz da ürkütücü.” 
diyor. Nanjiani, ileride 
senaristlik kariyerine 
ivme kazandırarak 
devam etmek istiyor. 
John Cena'yla birlikte rol 
alacağı ahbap polis filmi 
gibi klasik komedilerin 
yanında, cinsiyet rolleri, 
kimlik ve yaşlanma 
konularına da değinen 
yapımlar üretmek istiyor. 
Ha, uzaylılar konusunu 
da unutmayalım! -B.L. 


JASON BLUM 


YAPIMCI 


“Paranormal Activity'den beri “karanlık” 
yapımlara arka çıkan Blum, 'Insidious”, “The 
Purge', “Whiplash' gibi filmler ve son olarak da 
“Get Out'un yapımcılığını üstlenmiş. Get Out'u 
“kesinlikle izleyiciyle buluşması gereken' bir 

film olarak nitelendiren Blum, daha önce dile 
getirilmeyen ögeler barındıran 2017 yapımı 

bu filmle 225 milyon dolara yakın bir hasılat 
yakalamış. Bunun 4.2 milyona üretilen bir film için 
büyük bir rakam olduğunu belirtelim. - J.R. 


ONEOHTRIX 
POINTNEVER 


BESTECİ 


“Good Time'ı izleyenler bilir. Tek gecelik, macera 
dolu bu hikâyenin müzikleri de en az filmin 
kendisi kadar gergin, yüksek sesli ve pürüzlüydü. 
Bu seslerin arkasındaki isim ise 2017'nin en 
yaratıcı ve sinir bozucu film müziğini ortaya 
çıkaran Daniel Lopatin ya da daha bilinen 
ismiyle Oneohtrix Point Never'dan başkası değil. 
“Bir hikâye anlatan müzikleri seviyorum.” diyor 
Oneothtrix ve ekliyor: “Sadece arkada çalan 
müziklerden hoşlanmıyorum.” — Grant Rindner 
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DİLAN ÇİÇEK DENİZ 


OYUNCU 


Son günlerde TWnin öne çıkan karakterlerinden biri hırçın, 
inatçı fakat delidolu kişiliğiyle Sena Koçovalı. “Çukur? dizisinin 
ana karakterlerinden Sena'nın bu yönlerinin yanında çoğu zaman 
güzelliğiyle de konuşulduğunu belirtmeliyiz. Şimdi bu karakteri 
canlandıran oyuncunun kim olduğunu mu merak ediyorsanız; sizi 
Dilan Çiçek Deniz ile tanıştıralım. 

İlk oyunculuk deneyimini 2014 yapımı “Balayı” filmiyle yaşayan 
Deniz, aynı yıl katıldığı “Miss Turkey? yarışmasında ikinci olmasının 


ardından aldığı tekliflerle TV ekranlarında da yerini almaya başladı. 
İlk olarak “Tatlı Küçük Yalancılar? dizisinde canlandırdığı Ebru 
karakteriyle karşımıza çıkan Deniz, daha sonra “Güneşin Kızlar” ve 
“Bodrum Masalr dizilerinde de yer aldı. Son olarak “Çukur? dizisindeki 
Senarolüyle karşımıza çıkan Deniz, dizide başrolü Aras Bulut İynemli 
ile paylaşıyor. Dizi İstanbul'un en belalı mahallelerinden “Çukur? ve 
mahalleyi yöneten Koçovalı Ailesi'nin başından geçenleri konu alıyor. 
Deniz'in küçük yaştan bu yana modellik yaptığını da belirtelim. 
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FARAH ZEYNEP ABDULLAH 


OYUNCU 


Yıl2010. “Öyle Bir Geçer Zaman Ki” 
dizisiyle ekranlarda yıkılan bir ailenin 
enkazı altında kalmış birkaç çocuğu 
izliyoruz. Dizi oldukça üzücü olaylar 
silsilesiyle geçiyor... Ailenin üyeleri 
arasında Aylin isimli bir genç kız da 
var. Oanda bunun farkına varamıyoruz 
fakat bu kız ileride 'Ajda Pekkan'ı 
canlandıracak. 

Farah Zeynep Abdullah, ya da 
diğer bir deyişle, Muhteşem Yüzyıl: 
Kösem'in savaşçı Prenses Farya'sı, 
“Ekşi Elmalar'ın Muazzez'i yada 
“Kurt Seyit ve Şura'nın Şura'sı son 
zamanlarda oldukça göz önünde 
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olan bir oyuncu. İngiltere'de doğup 
büyüyen Abdullah “Öyle Bir Geçer 
Zaman Ki dizisinin kadrosuna 
seçilmesinin ardından Türkiye'ye 
dönerek birçok dizi ve film projesine 
imza attı. Yetenekli ve içten 
oyunculuğunun yanı sıra yer aldığı 
yapımlarda öne çıkardığı güzel sesiyle 
de dikkat çeken yıldızın beyaz perdede 
yer aldığı son yapımsa geçtiğimiz 
aylarda gösterime giren “Arif v 216”. 
Yapımda Ajda Pekkan'ın gençliğini 
canlandıran oyuncu, filmdeki sahne 
performansıyla büyük bir kesim 
tarafından oldukça beğenildi. 


WOODY 
HARRELSON 


OYUNCU 


Woody Harrelson iyi huylu bir ahmak, tanınmış bir 
esrarkeş ve az bilinen yönüyle de film dünyasının 
en fazla çalışan kişilerinden biri. Baştan aşağı 
gözden geçirirseniz *'harika' bir kariyeri olan bu 
adam, 'Natural Born Killers'taki Cheers rolüyle 
TV'den beyaz perdeye yapılan o zor geçişi 
başarabilmiş ve sonrasında HBO'nun 'True 
Detective" serisiyle tekrar TV'ye dönerek kendini 
yeniden inşa edebilmiş biri. Harrelson'ın, 'The 
Hunger Games”, “Planet of the Apes' ve 'Now You 
See Me' gibi büyük yapımlarda yer aldığını da 
belirtelim. 

Fakat oyuncu aynı zamanda daha hatırı 
sayılır filmlerin de ana karakterlerinden. Indie 
film “Wilson'da oynadığı insanlardan nefret 
eden boşboğaz karakter, 'The Glass Castle' 
da canlandırdığı özgür ruhlu güvenilmez baba 
rolü, 'Three Billboards Outside Ebbing, Missouri' 
deki sorunlu polis amiri ve 'LBJ'deki 36. Devlet 
Başkanı bunu kanıtlayan örneklerden yalnızca 
birkaçı. Dahası, bunlar sadece 2017 yılında 
rol aldığı yapımlar. Harrelson'ın kolaylıkla ve 
girdiği rolü yansıtarak dram, komedi ve aksiyon 
demeden tüm film türlerinde rol alabildiğini de 
belirtmek gerek. Aslında bu yönüyle aktörü Gene 
Hackman'e de benzetebiliriz ve Hackman gibi 
onun da girdiği her rolü bir adım öne taşıdığını 
söyleyebiliriz. - A.B. 


Fotoğraf CEM TALU 


Moda Editörü DUYGU ALTIPARMAK 


ALİ ATAY 


OYUNCU, YÖNETMEN 


Komedi dizi/filmler genellikle 
üretim açısından nispeten daha 
zor yapımlar olarak kabul edilir. 
Toplumun gülmesini yadaen 
azından tebessüm etmesini 
sağlayacak yapımları ortaya 
koymak kolay olmasa gerek... Fakat 
başarılı bir şekilde yapıldığında da 
oldukça güzel sonuçların ortaya 
çıktığını kabul etmeliyiz. Ali Atay 
da bunu son zamanlarda sıklıkla 
başarabilenlerden. 

Öncelikle, 2011-2014 yılları 
arasında yayınlanan absürt komedi 
“Leylaile Mecnun'da oynadığı 
Mecnun rolüyle tanınmışlığını 
arttırmış olsa da Atay'ın 
oyunculuk kariyerine 9Oların 
sonunda başladığını belirtelim. 
“İkinci Bahar? dizisindeki Ersin 
karakteriyle ilk defa izleyiciyle 
buluşan Atay, sonrasında yer aldığı 
“Eşref Saati, “Behzat Ç: Bir Ankara 
Polisiyesi, “Ben de Özledim”, 
“Masum” gibi yapımlarda yer aldı. 
Son olarak Kore Savaşı'nda yaşanan 
gerçek bir hikâyeyi beyazperdeye 
taşıyan “Ayla” filminde Ali Asker 
rolüyle izlediğimiz Atay'ın 
yeteneklerinin oyunculukla sınırlı 
olmadığını da belirtmeliyiz. 

“Leylaile Mecnun dizisi 
sırasında kurulan “Leyla the 
Band” aracılığıyla dizi için müzik 
besteleyen Atay'ın, aynı zamanda 
senaristlik ve yönetmenlik 
deneyimi de bulunuyor. 2015 
yapımı “Limonata ve geçtiğimiz 
ay vizyona giren “Ölümlü Dünya” 
yazıp yönettiği son filmler. 
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m 
RYAN COOGLER 


YÖNETMEN 


15 dakika... Bu, ilk defa tamamıyla siyahi oyuncuların rol aldığı, 
siyahi bir yönetmen yönetilen Marvel filmi “Black Panther'in 
biletlerinin ön satışa çıkıp tükendiği süre. Filmin oyuncularından 
Lupita Nyong'o bile bileti alma fırsatı bulamamış! “İlk defa bir 
Marvel ekranında sadece kendi ırkımızı izleyeceğiz ve bu daha 
önce böyle bir şansa sahip olmadığımız için oldukça heyecan verici 
bir olay.” diyor filmin yönetmeni Ryan Coogler, “Sanırım, insanlar 
siyahi insanların popüler kültürü ne kadar sevdiğini şimdiye kadar 
hafife almış.”. 
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Coogler'ın filmleri öncelikli olarak bir mekânı konu alan 
yapımlar. Bunu, ilk filmi “Fruitvale Station'dan bu yana yönettiği 
yapımları incelediğinizde rahatlıkla görebiliyorsunuz. Bahsi 
geçen film, yönetmeninin büyüdüğü Oakland'de bir polis memuru 
tarafından vurularak öldürülen Oscar Grant IIVün gerçek hayattan 
uyarlanan hikâyesini konu alıyor. “Fruitvale ile hayatımın geçtiği; 
çokiyi bildiğim ve çok sevdiğim bir mekânda yaşanmış bir hikâyeye 
yeniden hayat verdim. “Creed ile ise “Rocky” filmleri sayesinde 
deneyimlediğim bir mekânda gerçekleşen bir hikâyeyi anlattım. 
Black Panther'ın kurgusal kenti Wakanda ise bizi mekânı baştan 
aşağı yeniden inşa etme ihtiyacı içerisinde bıraktı.” diyor Coogler, 
“Filmle ilgili asıl soru ise şuydu: Afrikalı olmak ne demekti? Bu 
filme başlamadan önce, kökenlerim oraya dayansa da, o kıtaya hiç 
gitmemiştim. Ama film üzerinde çalıştıkça kıtayı tanımanın yanı 
sıra aklımdaki bu sorunun cevabını da bulmaya başladım.” 


— BradyLangmann 


Takım elbise, gömlek ve kravat; BOSS 


Fotoğraf CHRISTIAN ANWANDER 


DENİZ. 
GAMZE ERGÜVEN 


YÖNETMEN, SENARİST 


Cannes Film Festivali bağımsız film yapımcıları 
için yılın en önemli etkinliklerinden biri. Bunun 

iki nedeni var: Dünya genelinden birçok yapımın 
eleştirmenlerle buluşma fırsatı bulması ve 
festivalin yapımcı ve yönetmenlerin daha büyük 
kesimler tarafından tanınmasının önünü açması. 
Deniz Gamze Ergüven de adını dünyaya Cannes 
Film Festivali'yle duyuran bu yönetmenlerden 
biri. Onu bir adım öne taşıyan yapımının ismi ise 
“Mustang”. 

Festivale katıldığı 2015 yılında izleyiciler 
tarafından IO dakika boyunca kesintisiz bir 
şekilde alkışlanan yapım, Karadeniz'in bir 
kasabasında yaşayan beş kız kardeşin oynadığı 
masum bir oyun sonrası toplum zihniyeti 
nedeniyle hayatların kararması ve sonrasında, 
“tutsaklığa' benzetilebilecek bu kaderlerinden 
kurtulmaya çalışmalarını konu alıyor. 2016 yılında 
“Yabancı Dilde En İyi Yapım' dalında Oscar'a da 
aday olan yapımın ardından Ergüven'in hayat 
verdiği son proje ise 2017 yılında gösterime giren; 
başrollerini Halle Berry ve Daniel Craig gibi 
dünyaca ünlü oyuncuların paylaştığı “Kings' filmi. 
Ergüven'in yazıp yönettiği 'Kings”, 9O'lı yıllarda 
Los Angeles'ta yaşanmış, gerçek bir hikâyeyi 
konu alıyor. 


BERKATAN 


OYUNCU 


Güzellik yarışmaları çoğu zaman 
vücut, duruş, görünüş ve yürüyüş gibi 
daha sabit özellikleri derecelendirse 
de bu yarışmaların kazananları 

kimi zaman farklı alanlardaki 
yetenekleriyle de ön plana çıkabiliyor. 
Son zamanlarda akşam kuşağı 
dizilerinde karşımıza çıkan Berk 
Atan da bu isimlerden biri. 2012 
yılında katıldığı “Best Model of 
Turkey? yarışmasında birinci seçilen 
Atan, yarışma sonrasında rotasını 
oyunculuğa çevirdi. “Her Şey Yolunda 


Merkez' isimli güldürü dizisiyle 
oyunculuğa ilk adımını atan genç 
oyuncunun parlamasını sağlayan 
yapım ise Tolga Sarıtaş, Burcu Özberk 
ve Hande Erçehle birlikte rol aldığı 
“Güneşin Kızlar? dizisi olmuş. 

Dizide canlandırdığı gizemli ve 
asi Savaş karakteriyle yayınlandığı 
dönemde birçok kesim tarafından 
beğenilen Atan, şu sıralar “Cennet'in 
Gözyaşları dizisinde Selim Arısoy 
rolüyle duygusal, dürüst ve çalışkan 
bir işadamına hayat veriyor. 


Ülke 
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KENDİNİ COVER'LAYAN ADAM 


TEOMAN 


Teoman'la, kendi 23 yıllık külliyatından seçtiği şarkıları yeniden yorumladığı, bir 
nevi kendini cover'ladığı albümü 'Koyu'yu konuşmak istediğimizde, “Şarkı sözlerinden konuşursak olur,” dedi. Biz de memleketin en sıkı rock şairinin sözlerinden, hayatla müziğin kesiştiği noktadan yola çıkıp, şarkıdan hayata, hayattan şarkıya açılan 
koridorda derin bir sohbet “koyu'lttuk... 


Röportaj Göksan Göktaş Fotoğraflar Charles Richards 


Koyu, kopkoyu bir albüm... Demli... 23 yıldır, şehir yorgunlarının iç âlemine tercüman olan Tock şairi, bir nevi kent ozanı Teoman; kendi külliyatından seçtiği şarkıları cover'lıyor, yeni albümü “Koyu'da. Bu kez dinleyenin, nasıl anlattığından çok ne anlattığına odaklanmasını talep ediyor; 
şarkı sözlerini ön plana çıkardığı buğulu, sisli, puslu sakin bir vokalle... 
Yer yer Cohen'vari bir mırıldanmayla, sesinin sınırlarını zorlamadan, hatta konuşurmuş gibi'ye yakın bir söyleyiş tarzıyla anlatıyor hikâyelerini. 

Sesinin sınırlarını zorlamıyor dedik ama bu kez de ruhunun sınırlarını zorluyor, Teoman. İnsanın defalarca okuduğu bir romanda her yaş 
dönümünde yeni tatlara, yeni keşiflere yelken açması gibi kendi şarkılarına 50 yaşının olgunluğuyla yeniden bakıyor, dinleyene de yeni bir 
duyuş öneriyor. Yormayan düzenlemeler, en sert tonda bile naifliğini 
kaybetmeyen gitarlar, içe doğru akan, içe doğru coşan yaylılar, sözün 
önüne geçmeyen bir davul; önden buyurun diyor sanki Teoman'ın vokaline bu albümde... 

Teoman'a “Koyu albümü ile ilgili bir röportaj önerdiğimizde; “Şarkı 
sözlerinden konuşulalım,” dedi, biz de kabul ettik. “Nasıl olsa,” dedik, 
“Şarkılardan hayata, hayattan şarkılara açılan bir koridordan geçip sohbeti koyulturuz.” Öyle de oldu... 


“Koyu' lafı, kavramı albümün heryerine sızmış. Hem sizin demlenmiş vokalinize hem düzenlemelere... Vokaliniz de, düzenlemelerde 
fikir açan, içte yolculuklar yaptıran bir derinliğe sahip. Hatta 'saykodelik” diyebileceğimiz yapılar var. “Koyu” teması bütün bu söy- 


lediklerim ekseninde ne ifade ediyor, hayatınızın bu dönemi ve bu 
albümümünüz için? 

Bu albümü, sanki uzun bir hikâyeyi anlatmak için yaptım. Saydım, 23 yıl 
boyunca yaptığım şarkıların arasından seçmişim bu şarkıları. Aslında 
ben 100'e yakın şarkı yaptım ama seçtiğim bu şarkılar birbirini tamamlayan şarkılar. Bir bütün olarak dinlenebilecek gibiler. İçeriklerine baktığınızda koyu şarkılar bunlar. Bahsettiğiniz “saykodelik” sound'unu da 
içerikle bir bütün olsunlar diye ekibimle beraber özellikle seçtik. Bu 
sound ayrıca, benim şu dönemimde en çok sevdiğim sound. Kendimle 
ilgili her beğenimi bütünlemek istedim. En çok beğendiğim şarkılar, en 
çok beğendiğim sound”la birleşsinler diye. “Koyu” teması buradan geliyor. 
Bir anlamda kendinizi cover'ladınız bu albümde. Bu nasıl bir his? 
Nasıl karar verdiniz; yeniden, yeni bir bakışla, duyuşla söyleyeceğiniz şarkılara? Ve şarkılarınıza yeni bir yorum, yeni bir duyuş, ba- 
Kendimi cover'lamam -bazı müzik yazarları kendi tribute albümümü 
yaptığımı söylemiş, ki düşününce doğru galiba- benim açımdan çok tatmin edici oldu. Zaman geçince insanın zevkleri de değişiyor. 1993 yılındayazdığım bir şarkıyı kumaş olarak değerlendirirsek, aynı kumaşı farklıbir zevkle tekrardan dikip yeni bir elbise yaratmış gibi hissediyorum. 
Kendini cover'lamak fikri günlük hayatta bir yerlere oturabilir mi? 
Sonuçta biz aynı biziz. Değişsek de, gelişsek de... İnsan günlük hayatta da kendini cover'lar mı? Davranışıyla, yaşayışıyla? Hayatımız hep aynı devam etse, bir anlamda kendi kendimizin karikatürü 


oluyoruz, ama kendimizi cover'lamak sanki daha farklı hayatta... 
Ne dersiniz? 

Şu sıralar bahsettiğiniz şeyi düşünüyorum sık sık. Kendimi yenilemek, 
değiştirmek, bakış açımı farklılaştırmak peşindeyim. Eski perspektifim 
bana eski tatminimi vermiyor çünkü. Madem öyle, insan kendini değiştirmenin peşine düşmeli. 


SAHİP OLMA TUZAĞI 

“Tuzak' şarkınızda sahip olma duygusunun tuzaklarından bahsediyorsunuz. Bizim sandığımız pek çok şey aslında tuzak mı? Ev, otomobil, eş, çoluk çocuk ve pek çok şey... İnsanın her şeyin sahibi olduğunu düşünmesinin nasıl handikapları var? Sahip olduğumuzu 
sandıklarımız bize mi sahip oluyor bir süre sonra? 

“Sahip olmak ve olmamak” meselesinin açmazları var. Sahip olmadığınızda tutunacak dallardan da yoksun bırakıyorsunuz kendinizi. Sahip 
olduğunuzda da, özgürlüğünüz elinizden gidiyor. Bir buzdolabı taksidi bile sizin yaşamınıza etki edebiliyor. Bu konudaki ikilemleri çözebilen insanları gözlemliyorum. Pozitif perspektiflere sahip, hayatı hafıfe 
alan insanlar bunlar. Benim de kıskandığım insanlar. “Tuzak” kavramına benim kadar negatif yaklaşmıyorlar, hayatın zevkini çıkarıyorlar. Onları beğeniyorum. 

Yalnızlık teması da şarkılarınızda özel bir yer tutuyor. Tek çocuk olduğunuzu biliyoruz. Yalnızlık duygusunu, özellikle size göre yalnızlık kavramını nasıl tarif edersiniz? Şarkınızdaki gibi “Her şey yalnızlıktan mı?” Nasıl? 

Yalnızlık teması benim hayatımı gerçekten çok etkiledi. Belki de biraz 
ürkek yetiştirildik ve insanlardan korkmak, kaçmak üzerine şartladık 
kendimizi. Dünyanın tehlikelerle dolu olduğunu ve okuduğumuz, öğrendiğimiz şeylerden insanların kötülüklerinin sınırsız oluşunu bilmek 
bizleri korkuttu, içedöndük. Bu bir tür korkaklık aynı zamanda. Ben öyle hissetsem de, o hislerin -hissettiğim ölçüde- doğru olduğunu düşünmüyorum. Daha nötr bakmalı hayata. 


ÖLÜMDEN ÖDÜM KOPAR 

Ölüm teması (Güzel bir gün ölmek için... vb.), şarkılarınızda sık geçiyor. Hep son sözünü söyleyip gitmeye, ortadan kaybolmaya meyyal bir adamın sözleri bazı sözleriniz. İçsel bir alınganlık, demli bir 
yorgunluk var sanki. Nedir bunun sebebi? 

Gelecekten korku. Kendimi didiklediğimde, bir sürü şikâyetimin altında o korkuyu buldum ben. Gelecekte neler olacağının belirsizliği, bizleribüyük üzüntülerin beklediği hissi, canımızın çok sıkılacağı fikri filan 
beni korkutuyormuş çok. Yoksa, “ölüm” temasını çok kullanmama rağmen, ölümden ödüm kopar benim. 

“Eminim tanrı var bugün,” diyorsunuz “Bugün'de... Hangi anlar sizde bu kesinlik duygusuna vesile oluyor? 

Tanrı konusunda başkalarıyla konuşmayı çok sevmem. Hemen rasyonel 
argümanlar girer işin içine veinanç meselesinin konuşulacağı bir alan değildir oalan. Bu konunun, insanın kendi içinde çözmesi ve karara varması 
gereken bir şey olduğunu düşünürüm. Ama çocukluktan beridir konuştuğum biridir, Tanrı ve özellikle çok kötü zamanlarımda ona ihtiyaç duyarım. Yapayalnız bir dünyada O'na ihtiyacım var benim. Ama başta da 
belirttiğim gibi, kimseyle bu konuda tartışmam. Herkesin yolu kendine. 
Modern hayatın getirdiği yalnızlık, tamamlanma duygusunu hep 
başka insanlarda, şarkılarınızda sık geçen kelimeyle “başka vücutlar'da arama hissiyatı bir yorgunluk ve hayal kırıklığı getiriyor mu 
günümüz şehirli insanı için? 

Ben sorumsuz, light” tabir edilenilişkilerin eninde sonunda boşluk duygusunu getirdiğini biliyorum. Ama çözümü de bilmiyorum, tersi ilişkileriöneremem. Yine de etrafımdaki güzel ve uzun örneklere baktığımda, 
uzun yıllara dayanan sevgi ve saygılı ilişkiler görüyorum. Bu noktada, 
insanların nasıl kişiler olduğu daha önemli oluyor. 
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Kendini unutmak, kaybolmak, her anlamda sarhoş olmak, varoluş 
ağırlığından kurtulmak hissi var sözlerinizde... İnsan olmak, varoluş 
nasıl bir ağırlık ve sorumluluk sizde ve bu müziğinize nasıl yansıyor? 
Yukarıdaki bazı cevaplarımdan anlamışsınızdır; ben, çekingen ve içe 
kapanık yetiştim /yetiştirildim. Bu gereğinden fazla içe dönüklük, dünyayla gerçekçi ilişkiler kurmanızı engelleyebiliyor. Sadece kendim için 
konuşmuyorum, birçok kişi tanıyorum bana benzeyen. Sürekli kafanız 
karışık oluyor ve fikirleriniz, duygularınız da değişip duruyor. Bir hedef 
koyuyorsunuz, ulaşıyorsunuz, tatmin olmadığınızı hissedince moraliniz 
daha da bozuluyor. Başka bir tarafa bakmak, yeni bir perspektif kurmaya çalışmak zorunda kalıyorsunuz. Geçen yıllarla beraber de, eski hislerinizi kaybettiğinizi görüyorsunuz. Hem hayatımızı değiştirmek istiyoruz hem de neyi istediğimizden pek emin değiliz. Bu işten aşırı drama 
yapmadan kurtulmanın yolu; kabullenmek. Hayat, öyle de, böyle de; geçecek. İş, bize kalıyor. 

“Dikkat et sadığımdır, sadece kendime” diyor şarkınız... Kendinize sadık mısınız? Kendinize verdiğinizi sözler olur mu, onları tutar 
mısınız? Ezcümle, nedir insanın kendine sadık olması? 

“Kendine sadakat”, çetrefilli bir konu, biz de değişip duruyoruz çünkü. 
Sorunuza gelirsek, kendime verdiğim sözleri pek fazla tutamıyorum, 
fikirlerim başkalaşıyor hep. Ama yine de planlar yapmaktan, geleceği 
düşünmekten vazgeçmiyorum. Diğer türlü hayata bağlanamıyor insan. 


İSTANBUL'A BAĞLIYIM 

İstanbul teması daşarkılarınızda geçiyor sıksık. İstanbul hayatınızın 
farklıdönemlerinde sizin için ne ifade etti, şu anda ne ifade ediyor? 
İstanbulu kendimi bildim bileli çok sevdim. Ama insan İstanbul deyince, hep aynı şeyi anlamıyor tabii ki. Ben, İstanbul dediğimde; evimi, sevdiğim kişileri, sevdiğim yerleridüşünüyorum. Yoksa keşmekeşinden, sinirleri gitgide bozulan insanlarından, trafikteki büyük problemlerden 
şikâyetçiyim tabii ki. Yine de, “Artık İstanbul'a dayanamıyorum.” diyenlerden değilim. Burada kendimi evimde hissediyorum, çünkü başka yerde yabancıyım. Buraya bağlıyım. 

Bu kez direkt sizin sözünüzle soralım; “Bir şey sevmeye değerse ölmeye de değir mi?” Hayatta ölümüne" bağlı olduğunuz şeyler, insanlar var mı? 

Çocuğunuz olduğunda, hayat prensipleri, bakış açısı tepetaklak oluyor. Benşu anda kendimi düşündüğümde, en önemli işimin “babalık” olduğunu biliyorum. Günü geçirmek için yaptığım her şey, aslında hayatı 
doldurmak ve can sıkıntısından kaçmak adına. “Ölmeye değer” meselesini daha pozitifbir hale getirirsek; sorumluluklarımız bizim hayatımızıyaşamaya değer kılıyor. 

Zihninizi açan, ilham veren, şarkı sözlerinize bile çaktırmadan karışan, yön veren şairleriniz kimler? Şarkı yazarlığıyla şairlik arasında nasıl bir bağ var? 

Benşairleri, şiiri çok takdir eden biriyim. Bütün hayatlarını, maddi karşılığını önemsemeden şiir gibi bir edebi dala adayan insanları çok beğenirim. Edebiyatçılar -sadece şairler de değil yani- beni çocukluğumdan 
beri çok etkiler. Şarkı yazarlığı şiirle karşılaştırıldığında, onun kadar sanat piramidinde yukarıda değil bana göre. Ama ben yine de şarkı yazarlığımda, o çok takdir ettiğim edebiyat gibi majör bir alana mümkün olduğunca yaklaşmak istedim. 

“Yalnız Kalpler', rumuzla sevgili bulmaya çalışan birini anlatıyor. 
Olmayan sevgili, hayaldeki sevgili... Bugün sosyal medya bu işlevi 
görüyor. İlişmeden ilişki, hayalde yaratılan kişiler... Kendimizi bile sosyal medyada yeniden şekillendirip yeniden yaratıyor orada. 
Olduğumuzla olmak istediğimiz arasında bir yerde... Olduğumuzla olmak istediğimiz gerilimi şehir hayatına, günlük hayata, 'aşk 
meşk” dahil her tür ilişkiye nasıl yansıyor? 

Bu konu benim çok kafamı karıştırıyor, büyük değişikliklerin farkındayımamatam da çözemiyorum. Bir analiz yapmayayım şimdi ama benim 


çok dikkatimi çeken bir şeyi dile getireyim sadece. Sosyal medyanın olmadığı zamanlarda yetişen biri olarak, kendimizi daha uzun koşullarda 
var ederdik. Yavaş olurdu her şey, uğraşırdık onun için. Şimdi bir sosyal 
medya hesabı ve iyi bir PR çalışması kişinin kendisini var etmesini çok 
kolaylaştırdı. Sizin bir şey olmanıza gerek kalmadı, hesabınız iyi yönetiliyorsa ünlü” olabilirsiniz hemen. Ünlü olacak bir konunuzun da olması gerekmiyor. “Ünlü olduğu için ünlü”ler var artık. Ve hayatta ünlü olmak, en önemli şey oldu. Konu önemli değil. 

Şarkınızdaki gibi soralım: Alkol hâlâ hayatınızda 'yaşam destek ünitesi' gibi mi? Zaman içinde alkol üzerine düşündünüz mü?S$izin için 
alkol, bir müzisyen, bir şarkı yazarı olarak ne ifade ediyor? Dün ve 
bugün bu konudafikirlerinizde, bakışınızda değişiklikler oldu mu? 
Alkoleskiden beri hayatımdaydı. Yaşam tarzımın bir yan ürünüydü; müzisyendim, gece hayatı benim gerçek dünyamı anlatıyordu. İçki de bunun tamamlayıcısı gibiydi. Bir konuyu açıklamak isterim, ben alkolün 
avukatı değilim; zira insana fiziksel olarak da, psikolojik olarak da büyük zararları olduğunu düşünüyorum. 


KÖTÜLÜK ARTIK AYIP DEĞİL 

“Terlemeden ayaküstü sevişmek, acıkmadan yemek,” gibi sözleriniz var... Yaşadığımız, modern doyumsuzluk çağı mı? 

Modern topluma yönelik değil bu krizler, her yerde var. Belki de bu krizler dediğimiz şey, insanlık durumudur. Çünkü binlerce yıllık eserlerde 
de görüyoruz aynı problemleri. Ben şarkıma döneyim; etrafımdaki hissizlik beni rahatsız eden, o dizeleri yazdıran. Sanki insanlar gittikçe dahada hissizleşiyor, kötüleşiyorlarmış gibi geliyor bana. Kötülük 'norm' 
olarak kabul edilmeye başlandı. Artık neredeyse “ayıp! bile değil. 
“Birgün gelirdedünya tertemiz olursa/ İsyan etmem bundansonra” 
diyorsunuz. Aradığınız, olmak istediğiniz âlem neresi? Öyle bir yer 
var mı? Olması için Tanrı'ya yalvardığınız hayalleriniz var mı hâlâ? 
Ben o şarkıları eski hislerime gönderme yaparak yazmıştım. Dünyanın 


dahaiyi bir yer olacağına dair umutlarımın olduğu zamanlarda... Dünyanın daha iyi bir yer filan olacağı yokmuş meğer, bu yüzden umutlarımızı 
kendi iç dünyamıza yönlendirmekte fayda var. Tanrıya yalvaracağımız 
şey, kendi iç dünyamızı huzura kavuşturmak olmalı bundan sonra. Çünkü dünya çok büyük bir kritik eşikte. İyi gözükmüyor sonu. 
“Hücremdeyim, cezam müebbet” diyorsunuz... Bile isteye kendinizi kendi iç dünyanıza kilitlemiş gibi bir haliniz var. Orada olmaktan mı besleniyorsunuz? Bu gönüllü bir müebbet mi? 

Hayır, benimistediğim bir yer değil; o, yalnızlık yeri. Bir de o şarkıyı, sadece kendi duygularım adına yazmadım. Birçok arkadaşımda, dostum- 
da da gördüğüm bir şeydi bu. Hepimiz hayatlarımızı farklılaştırmanın, 
değiştirmenin peşindeydik, hâlâ da sürekli ona uğraşıyoruz. Birbirimizle gelecekte neler yapsak diye muhabbetler ediyoruz. Fakat pek de degiştiremiyoruz kendimizi. Sürekli aynı hayatı yaşamanın verdiği bir iç 
sıkıntısı da eşlik ediyor buna. 

Albümün nispeten en neşeli, en huzurlu şarkısı “Mavi. Fakat onda 
da hüzünlü bir huzur var. Geçmişe, kayıplara duyulan özlem var... 
Geçmişle aranız nasıl, bugününüze nasıl yansıyor? 

Ben geçmişe çok bağlı biriyim. Arkadaşlarımızla da toplanıp sürekli geçmişimizden bahsediyoruz zaten. “Şu ar, ilgimizi pek çekmiyor. Hatta 
biri geçenlerde; “İnsanın sadece anıları var, başka da bir şey yok.” dedi. 
Hakikaten de, lisede, üniversitede filan yaşadığımız o komik ergen hikâyelerimizi seviyoruz biz. “Şu an sıkıcı geliyor. 


KAFAMA GÖRE BİR OTOBİYOGRAFİ 

Yakın dönemde bir kitabınız yayımlanacak... Neleri konu alıyor? 
Genel bir açıklama yapayım; parçalı bir otobiyografi gibi düşünün. Kendini ciddiye almayan bir otobiyografi biçimi bu. Geçmişime, şimdiki yaşımla ve çok daha pozitif bir bakış açısıyla bakarak yazdım bu kitabı. Atlamalı hikâyeler var, pek de önemli bir şey olmuyor kitapta. Sonuçta, 
çocuksu bir rüyanın gerçekleşme hikâyesi. Benimle ilgilenen insanlar 
hem bana dair birazcık bilgi alsın hem de eğlensinler istedim. Kitabın arkasına da son 20 yılda yaptığım röportajlardan minik alıntılar ekledim. 
“Acelen ne/Olacaklar olacak” diyorsunuz. Bu bakışa, bu olgunluğa gelmek için hangi yollardan yürüdünüz, nerelerden geçtiniz? 
Olacaklar oluyor mu hep? 

“Ayna” şarkımdan almışsınız o bölümü. Ben insanın bunalım dönemlerinde ayakta kalmasına dair yazmıştım o şarkıyı. Çünkü hayat bazen bizleri kendinden çok bıktırıyor ve biz de kendimize zarar vermeye başlıyoruz. Ayrıca geleceğe dair korkular, endişeler de, bizi bu yanlış yollara 
itiyor. Şarkının son bölümlerinde, fikrimi söylüyorum zaten; “Yaşa! Seni sevenler var burada/ Yaşa! Sevdiklerin var burada hâlâ” e 
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HAYATTAN NE ÖĞRENDİM? 


108 ESO 03:18 


FATİH ERKOÇ 


Müzisyen, 64 


Röportaj Özge Dinç / Fotoğraf Arda Güldoğan 


» Babam başarılı bir udiydi, 3-4 yaşlarındayken bana açık artırmadan 
aldığı bir keman verdi. Çaldığım ilk müzik aleti odur, hâlâ saklıyorum. 

« Üniversiteyi 52 yaşında bitirdim. Yaramazlık yaptığım için iki yıl 
sınıfta bırakılınca kızıp okuldan ayrılmıştım. İçimde ukde oldu, yıllar 
sonra girip önce liseyi, sonra yüksek öğrenimde konservatuarı bitirdim. 


s Babam doğar doğmaz ellerime bakıp “Bu çocuk müzisyen olacak.” 
demiş. Annem, “Belli mi olur!” diye kızmış ona. 


s Annem de, babam da ünlendiğimi görecek kadar yaşadı. Babam, ketum bir adamdı, yaşlılığına kadar ona sarılıp öptüğümüzü hatırlamıyorum. Ama benimle gurur duyduğunu hissederdim. 


s Annem çok dindardı, bu yüzden müzisyen bir adamla evlenmesine 
hep şaşırmışımdır. Sanırım annemin başından onu mutsuz eden bir tecrübe geçmiş; aynı mahalledeymişler, babam anneme âşık olup evlenme 
teklifedince annem de onu sığınılacak biri olarak görmüş. 


»(O'danfazla enstrümanı çalabiliyorum. Ama bu doğru mu diye sorarsan tavsiye etmem. Ben dünyaya müziğimle hitap etmek istiyorum 
diyorsantek enstrüman, tektarzda devam edip virtüöz olmaya çalışmalısın. Karşıma çıkan şartlar beni başka noktalara götürdüğü için farklı 
enstrümanlar çaldım ama şimdiki aklım olsa birini seçerdim. 


» Müzikten ilk paramı (6 yaşında kazandım. Konservatuarda yatılıokuyordum, Suat Ateş Orkestrası'ndan bir abi, bekçiye 5 lira verip geceleri beni kaçırıyordu. İlk yevmiyem benim için çok büyük bir para 
olan 200 liraydı, onunla da babaannemin evinin banyosunu yaptırdım. 


» Sahnede ilk söylediğim şarkı, “The Shadow of Your Smile'di. (Ella 
Fitzgerald) Sonra bu şarkıyla bir şarkı yarışmasına da katıldım. 
*Müzik dışında yaptığım tekiş, 12-13 yaşında, Fatihte bir oyuncak atölyesinde makineden çıkan oyuncakların çapaklarını temizlemekti. O işi 
hiç sevmedim, bütün gün gözüm saatteydi. 

* Fatih'teki gençlik yıllarımla ilgili hatırladığım şeylerden biri, kızlar 
Fatih Kız Lisesi'nden çıkıp evlerine yürürken bizim de üç dört erkek arkadaş volta atmamız, kızlara bakmamızdı. Bazılarının geçerken bana “Aa, 
aynı Tom Jones'a benziyor!” dediklerini hatırlıyorum. 


» İstanbul'dan trafikten ötürü taşındım. Kışın Bursa'da, yazın Bodrum'da yaşıyorum. “Oynatmaya Az Kaldr şarkımı da trafik için yazmıştım. Boğaz'ı seyretmek büyük keyifti, ama gidene kadar ölüm tehlikesiatlatıyordum. Evden çıkmamaya başlayınca taşınmaya karar verdim. 


»*Bodrum'da (4m'lik bir yelkenli teknem var. Hastayken bir keresin- 
de yelkenliyle bir koya gitmeye karar verdim. Birden kendimi çok halsiz 
hissettim. Koya girince temiz hava iyi geldi. Yelken, kendimi kötü hissederken bile bir anda iyi hissetmemi sağlayabilen bir şey. 


»* Bir diğer tutkum olan motora da 30'lu yaşların başında merak saldım. Ailem bir dönem yasakladı ama devam ettim. 


* İl yıl Norveç'te yaşadım, ama giderken o kadar kalacağımı tahmin 
edemezdim. Evdeki hesabın çarşıya uymadığını o zamandan beri bilirim. Emin Fındıkoğlu'nun orkestrasıyla bir iki yıl müzik yaptık, sonra 
herkes döndü; ben evlendiğim için kaldım. 


* Norveçli eşimle evliliğimizin sürmeyeceği belliydi, ama herkese ne 
derim diye düşünüp 10 yıl evli kaldım ve oradan beş kuruşsuz döndüm. 


* Ailem evlenme haberimi duyunca çok şaşırdı, ama dediğim dedik, 
inatçı bir Koç burcu olduğum için yapacak bir şeyleri yoktu. 

* Norveç'ten dönünce ünlü olacağım hiç aklıma gelmezdi. Bir keresinde bir rüya görmüştüm; beynime bir şeyler takıp o görüntüleri alsalar 
çok hoş olurdu: Burası, dünyanın ortasında bir yermiş ve herkese konser veriyormuşum. Çok güzel bir rüyaydı. 


s Dört yıl dünyanın farklı ülkelerinde orkestrasında çaldığım Alman 
şeften çok şey öğrendim. Bugün sahnede bir adabım varsa o öğretmiştir. Arada bana bakıp gülümsememi işaret ederdi; bu konuda, hatta o zaman kızdığım birçok konuda haklıydı. Sen sahnede mutsuz görünürsen 
seyirci nasıl seni dinleyip mutlu olacak? Bu işin raconu da bu. 


» Beni sahnede izleyen yabancılar, Türk olmama şaşırıyor. Bir kadın 
gelip ABD'li miyim diye sormuş, o zaman dil bile bilmediğimi duyunca 
şaşırmıştı. Bu, genç müzisyenlere bir ders olsun: Şarkı söylemeye başladığımdan beri, doğru aksanla söylemek için çok çalıştım. 


» Özgün olmalıyız. Bir sesi duyduğun zaman “Onun sesi!” demelisin. 
* Hiçbir müzik türünde caz kadar özgür değilsin; çünkü caz, doğaçlama şansı veriyor ve doğaçlama da özgürlük demek. 


sBenim için dünyanın en iyisi Stevie Wonder'dır. Gençken de Tom Jones'u ve Tony Bennett”ı severdim. 


» Eşim Mehlika'yla görücü usulü evlendik, 3O yıldır evliyiz. Yeni albümümde (5, Boyut” birçok şarkıyı onun için yazdım. Hastalığımın tedavi edildiği dönemde eşim, dirayetli davranarak beni büyük bir sıkıntıdan kurtardı. Bu sebeple hastalığımı ilk duyduğumdaki birkaç saatlik 
şokun ardından çok rahat oldum; ona minnettarım. İkimiz de yaşımız 
ilerledikçe birbirimize sevgimizin arttığını hissediyoruz. 


* Hastalığım süresince moralim hep yüksek oldu; yalnızca birkaç kez 
moral bozukluğu yaşadım. Bir iki sefer, kemoterapi aldığım için sahnede 
halsizdim. Düşünsene; 50 senedir şarkı söylüyorsun, verdiğin bir performans var ve onu veremiyorsun. Çok acı bir şey. 


» Kendimi geçmişe göre daha iyi hissediyorum. Her albümümün bir 
milyon sattığı dönemde bile şimdiki kadar konser vermedim. 64 yaşında 
bir adamın konserlerine gelip ona saygı ve sevgi gösterdikleri için hem 
şaşırıyorum hem de de müteşekkir oluyorum. 


s İlk albümüm “Yol Verin A Dostlar” çeşitli nedenlerle hiç satmadı. “Ellerim Bomboş” patladıktan sonra bir yapımcı akıl edip o albümü piyasayasürdü ve 90 bin adet sattı, tabii beş kuruş telif ödemedi. 


* TRT'de Korhan Abay'ın programına çıkıp ut çalmam çok beğenilmişti; yapımcıdan avans alabilseydim belki beni pop sanatçısı değil, udi 
olarak tanıyacaktınız. Raks'ın patronu “Boş ver, sana pop albümü yapalım,” deyince “Ellerim Bomboş çıktı ve bir anda hit oldu. 


* Tanınınca hem gururunuz okşanıyor hem de işleriniz daha rahat gitmeye başlıyor. Ama şu da var: Ben “Ellerim Bomboş” sükse yaptığı zaman 
39 yaşındaydım. Bazı şeyleri hazmetmiş, Norveç'teyken ağır vakalardan 
geçmiştim. O yüzden ünlenmek, daha sonra da biraz unutulmakla ilgili çöküşleri hiç yaşamadım. 

s Mütevazılığım ailemden aldığım eğitimden geliyor. Hayatım boyuncaannemden babamdan öğrendiğimin dışına hiç çıkmadım.8 
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ER TATLI 


Doğum 
günlerinde ve 
kutlamalarda illa 
PASTA keseriz. 
BAKLAVASINA 
maç yaparız. 

Kız istemeye 
çiçeğimizle 
ÇIKOLATAMIZLA 
gideriz. Hatta 
çok sevdiğimiz 
kişiler için “ŞEKER 
gibi insan.” deriz. 
Yani şeker, bizim 
için vazgeçilmez. 
Ama belki de 
vazgeçmenin 
zamanı çoktan 
geldi de geçiyor, 
ne dersiniz? 


Yazı Tolga Üyken 
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GERÇEKLER ACI 


GER SİZ DE ŞEKER BAĞIMLISIYSANIZ, başlığı ve altında- 

ki yazıyı okuyunca tadınız biraz kaçmış olabilir. Şeker ne kadar tatlıysa, gerçekler de bir o kadar acı ne yazık ki... Kanser 

vakalarının çığ gibi arttığı çağımızda, her geçen gün “şekeri 
hayatından çıkardığınr belirten birileriyle illa ki karşılaşıyorsunuzdur. Hatta bazen fazlasıyla mağrur, çok bilmiş göründüklerini düşünüyor olabilirsiniz. Fakat haksız sayılmazlar. Yazıya, küçük ama çok 
sert bir örnekle başlayacağız; eğer bu örnekten sonra yazının devamını okumuyorsanız; gönül rahatlığıyla çok şekerli hayatınıza dönebilirsiniz. 

Kanser hastalarında, hastalığın vücuttaki yayılmasını tespit etmek için PET/CT (Pozitron Emisyon Tomografisi / Bilgisayarlı Tomografi) adı verilen bir tarama yapılır. Bu taramadan önce, altı saat 
boyunca aç kalan hastanın kan şekeri ölçülür. Kan şekeri belirlenen 
hastaya, bir tür “şeker molekülü (F-18 Florodeoksiglikoz) verilir. Daha sonra çeşitli görüntüleme yöntemleri kullanılarak şeker molekülü takip edilir ve fazla miktarda şeker (glikoz) tüketen bölgelerde 
kanserli hücrelerin bulunduğu anlaşılır. Kanserli hücreler çok daha 
hızlı ve kontrolsüz şekilde çoğaldıklarından, daha çok enerjiye yani 
şekere ihtiyaç duyar. Bu yüzden de şekeri adeta bir mıknatıs gibi çekerler. Yani, vücudunuza şekerin girmesine müsaade ediyorsanız, 
kanserli hücreleri mutlu ediyorsunuz demektir. 

İnsanın gerçekten tadı kaçıyor. Bir anda, “Tamam ya, bırakıyorum 
şekeri. Pasta, tatlı vs. yemiyorum!” gibi iddialı cümleler kurası geliyor. Ancak sonra bir uzman çıkıp diyor ki “Mesele sadece tatlı değil, 
ekmekte de şeker var!” ve daha ilk şoku atlatamadan, ikinci şok geliyor. Ekmeksiz bir ömür geçer mi? 

Kazandığı paraya “ekmek parasr diyen bir millet için, ekmeği bırakmak gerçekten büyük bir mücadele. Ancak ne yazık ki ekmeğin 
içinde de şeker bulunuyor. Ekmeğin içinde bulunan şeker türlerinden fruktoz, sadece kanser riskini arttırmıyor; aynı zamanda diyabet 
ve obezite gibi sorunlara da yol açıyor. Karaciğer hastalıkları ve bahsi geçen tüm bu hastalıkların sebep olduğu ikincil sorunları da göz 
önünde bulundurursak, ekmek yemenin ne kadar zararlı olduğu ortada. Fruktoz sadece ekmekte de bulunmuyor, hamur işi gıdaların 
birçoğunda fruktoz var. 

“Ekmeğimize bile mani olunuyor, nereden çıktı bu şeker düşmanlığı?” diye düşünüyor olabilirsiniz. Aslında şeker karşıtı uzmanlardaha önce de bu fikirleri dile getirseler de en etkili adım 1972'de 


Londralı bir bilim insanı tarafından atıldı. Hikâyeyi biraz daha başa saralım... 1955 yılında ABD Başkanı Dwight Eisenhower kalp krizi geçirir. Eisenhower; olayı gizlemek yerine hastalığının detaylarını 
halkla paylaşmak ister. Ertesi gün, Dr. Paul Dudley White, Başkan'ın doktoru olarak basın toplantısı düzenler ve ABD'lilere kalp 
hastalığından nasıl korunacaklarını anlatır. Tavsiyeler nettir; sigarayı bırakmak, yağlı beslenmekten kaçınıp kolesterolü düzenli tutmak. White, Minnesota Üniversitesinden beslenme uzmanı Ancel 
Keys'in yaptığı araştırmadan alıntı yapar. Kalp hastalıkları, 1920'lerde tüm dünyada çok nadir görülmektedir. ABD Başkanı'nın kalp krizi geçirdiği dönemde bu rahatsızlıkla karşılaşma oranı korkutucu 
boyutlara ulaşmıştır. Bu durum, tüm bilim insanlarını bu hastalıkların sebebini ve çaresini bulma durumuna getirmiştir. Ancel Keys'in 
cevabı, yağsız beslenmektir. Keys'e göre; bir kişi doymuş yağı fazlasıyla tüketiyorsa örneğin; kırmızı et, peynir, tereyağ ve yumurta gibi 
kolesterolü arttıran besinler yiyorsa, damarlarında tıkanıklık oluşuyor ve kan akışı düzgün gerçekleşmediği için kalp krizi tetikleniyor. 
Başkan, doktor ve beslenme uzmanı üçgeni, önemli bir bilgiyi halkla 
paylaşmıştır ve kamuoyunda bu bilgi büyük yankı uyandırır. 

Eisenhower'ın kendisi de doymuş yağı ve kolesterolü yüksek gıdalarıtamamen bırakır ve 1969'da yine kalp krizinden vefat edene dek 
bu şekilde yaşar. Hikâyenin bu kısmına kadar kimse şekeri suçlamamıştır. Ancak, İngiltere'de bir bilim insanı, meseleye farklı bir açıdan 
yaklaşır. O kişi, John Yudkin'den başkası değildir. Yudkin, kalp krizi 
verileriyle, şeker tüketimi verilerinde bir paralellik sezer. Gizli suçlunun yağ değil, şeker olabileceğinden şüphelenir. Hayvanlar ve insanlar üzerinde deneyler yapar ve kendisinden önce de bazı araştırmacıların gözlemlediği gibi şekerin karaciğerde işlendiğini, orada 
yağa dönüştürüldüğünü ve sonra dolaşıma katıldığını görür. Yağlailgili olarak şüphelerini azaltan birkaç sebep vardır. Öncelikle, insanoğlu her zaman etobur olmuştur. Yani yağ hayatında hep vardır. 
Oysa karbonhidratlar, tarım toplumuna geçildikten sonra, yani 10 
bin yıl evvel beslenmeye katılmıştır. Şeker, saf bir karbonhidrat olarak, batılı beslenme alışkanlığına sadece 300 yıl önce girmiştir. Bu da 
evrimsel süreç için oldukça kısa bir süredir. 

Oysa doğmuş yağlar, tam tersine, evrimsel süreçle o kadar ilintilidir ki, anne sütünde bile bolca bulunmaktadır. Yudkin'in düşüncelerine göre, bizi hasta eden şey bu kadar eski bir besin değil, hayatımıza yeni giren şekerdir. Yudkin'in şeker tezi, Keys'in kulağına gider. 
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Ir 


nadıkları için 


şeker pancarı 
bulunur. 


>keri olarak bili 


kozun bir 


bubat, mak 
besinler 
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Keys içten içe bunun kendisininkine 
alternatif bir tez olduğunu bilse de, Yudkim'in teorisini bir saçmalık yığını olarak tanımlar ve Yudkin'i et ve süt endüstrisinin propagandasını yapmakla 
suçlar. Yudkin, 1950'lerden beri, şeker 
olarak tanımladığımız sukrozun, insan 
sağlığı için nasıl bir tehdit oluşturdu- 
Şunu zaten anlatıyordur. Ancak Keys'e 
hiçbir zaman cevap vermez. Kendisi 
mülayim ve polemik sevmeyen bir bilim insanıdır. Sonunda, 1972'de Pure, 
White and Deadiy: How Sugar Is Killing Us and What We Can Doto Stop It? 
(Saf, Beyaz ve Ölümcül: Şeker Bizi Nasıl Öldürüyor ve Onu Durdurmak İçin 
Ne Yapabiliriz?) isimli kitabını yayımlar. Kitabında sadece şekerin insan vücudunda yarattığı tahribatı ele almaz; 
aynı zamanda zaman içerisinde şeker tüketiminin nasıl çılgınca boyutlaraulaştığını, gönüllü deneklerin belirli 


ESMER ŞEKER, MASUM MU? 


sürelerde kasti olarak şeker tüketti- 

&i zaman kan değerlerinde nasıl değişiklikler olduğunu ve farklı besinlerde 
ne kadar şeker bulunduğu gibi birçok 
önemli veriyi paylaşır. Yudkin'in bu kitabı, şeker tüketimiyle mücadelede halenen önemli kaynak eserlerden biri 
olarak duruyor. 

Alışkanlıkları değiştirmek her ne kadar zor olsa da, zararlı bir alışkanlıktan 
vazgeçilemediği zaman durum bağımlılık boyutuna erişebiliyor. Bundan henüz 50 sene önce, sigaranın yılmaz savunucuları vardı. Artık onların esamesi 
okunmuyor. Bütün dünya, sigaranın ne 
kadar zararlı olduğunu anlamış ve kabuletmişdurumda. Kim bilir, belki de 
gelecekte bir gün doğum günümüzde 
pasta yerine biber dolması keseriz. Halı sahada baklavasına değil, kuru inciri- 
ne kapışırız. Kız istemeye çiçeğimizle 
ve kuru yemişimizle gideriz. © 


Beyaz şekerin daha fazla işleme maruz kaldığı için daha zararlı olduğu kanısı, ne 
yazık ki yanlış. Çünkü, daha fazla işleme maruz kalan aslında kahverengi şeker! 
Aslında her ikisi de sukrozdan oluşuyor ancak beyaz şeker üretildikten sonra “melas” 
adı verilen karamelimsi maddeyle karıştırılarak kahverengi renk veriliyor. Yani, vücut 
esmer şekeri de beyaz şekeri de aynı şekilde işliyor ve ikisinin de eşit derecede zararlı 


olduğunu söylemek mümkün. 


ŞEKERSİZ ( AY MI? 
YAĞSIZ ( AY MI? 


Bir ay boyunca hiç şeker tüketmemek mi 
daha sağlıklı, yoksa hiç yağ tüketmemek 
mi? Alex ve Chris Van Tulleken isimli İngiliz 
ikiz kardeşler bu sorunun cevabını aramak 
için ilginç bir deney gerçekleştirdi. Tek 
yumurta ikizi oldukları için birbirlerine çok 
benzeseler de biri IlOkg'ı görmüş, diğeri 
8Okg civarında seyreden iki doktor. Alex, 
tıp eğitimi almak için ABD'ye gittiğinden 
beri kilosunun seyri çok dengesiz 
ilerlemiş. 6Okg da olmuş IlOkg da. Chris 
ise, İngiltere'de yaşarken, kilosunu 
korumayı başarmış. İki kardeş, yıllar 

sonra İngiltere'de buluşunca bir aylık bir 
deneme yapmaya karar vermiş. Alex bir 
ay boyunca hiç şeker tüketmeyecek, Chris 
ise olabildiğince az yağ tüketecek (çünkü 
hiç yağ tüketmemek sağlık açısından 
mümkün değil). İkiz olmalarının ve aynı 
genetiği paylaşmalarının avantajıyla bu 
sayede önemli veriler ortaya koymayı 
hedefleyen Kardeşler, gerçekten şaşırtıcı 
sonuçlar elde etmişler. Yağsız beslenen 
Chris hiç kilo veremezken, şekersiz 
beslenen Alex tam dört kilo vermiş. 
Üstelik her ikisi de sınırlar dahilinde 
sınırsız yeme hakkına sahipken! Alex'in 
tek sorunu konsantrasyon eksikliği ve 
enerji yoksunluğu olmuş. Doktor kardeşler, 
şekerin zararlarının altını çizerken, 
tamamen şekersiz yaşanmaması 
gerektiğini ancak hem yağ hem rafine 
şekeri bolca barındıran paketli gıdalardan 
kaçınılmasını tavsiye ediyor. 


ŞEKERLİ DEYİŞLER SÖZLÜĞÜ 


“Şekerlemek.”: Kısa bir süre uyumak 


“Ne Şam'ın şekeri, ne Arap'ın yüzü.”: Yararı olsa bile bir kişinin istenmemesi. 
“Katrandan olmaz şeker, olsa da cinsine çeker.”: Kötü asıllı kişi daha sonra iyi olmaz. 


(- ŞEKER AHMET PAŞA 
1841-1907 yılları arasında 
yaşayan Şeker Ahmet 
Paşa, Osmanlı'da resim 
sanatının öncülerindendir. 
Tıbbiye ve Harbiye 
Mektebi'nde eğitim 
aldıktan sonra perspektif 
ve anatomi çalışmaları 
sırasında resim yeteneğini 
keşfetmiş ve Sultan 
Abdülaziz tarafından 
Paris'e sanat alanında 
kendisini geliştirmesi 

için gönderilmiştir. 
Natürmort resimleriyle 
bilinir. Mülayim karakteri 
nedeniyle 'Şeker' lakabını 
almıştır. 


2- HALKALI ŞEKER 
Eskişehir yöresinden 
neşeli bir türkü. Kubat'ın 
1999 yılında çıkardığı “Bir 
Ayrılık Bir Yoksulluk Bir 
Ölüm' isimli albümünde 
yer aldıktan sonra daha 
da popüler olmuş, sonraki 
yıllarda Bedük tarafından 
da yorumlanmıştır. 


ŞEKERLE ALAKASIZ 5 ŞEKER 


3- ŞEKER KIZ CANDY 
Orijinal adı Candy Candy 
olan çizgi film Şeker Kız 
Candy, Japonya'da 1976 
yılında yapılmıştır ancak 
Türkiye'de 1990'larda 
meşhur olmuştur. Kyoko 
Mizuki'nin aynı isimli 
romanından uyarlanan 
çizgi film, yetimhanede 
büyüyen Candy isimli kızın 
duygusal hikâyesini konu 
almaktadır. 


5- CANDY CRUSH 


4- ŞEKER PORTAKALI 
Brezilyalı yazar Jose 
Mauro de Vasconcelos'un 
1968 tarihli romanı Şeker 
Portakalı hayal gücü 

çok gelişmiş Zeze isimli 
bir çocuğun hikâyesini 
anlatır. Vasconcelos'un 12 
günde yazdığı roman, naif 
bir dille hem çocuklara 
hem yetişkinlere hayal 
kurmanın güzelliğini ve 
hayatın acı gerçeklerini 
sonuna kadar 
hissettirmektedir. 


Farklı renkteki şekerleri 
aynı hizaya getirerek ya 
da gruplayarak puan 
kazanılan bir oyun olan 
Candy Crush Saga, 

bir ara 201O'lu yılların 

en popüler oyunuydu. 
Otobüste, metrobüste, 
genci yaşlısı herkesin deli 
gibi şekerlerle cebelleştiği 
oyun, 2012'de çıkmış 

ve yapımcısı King'e 
2014'te bir ara üç aylık 
periyotta 493 milyon dolar 
kazandırmıştı. 
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GERÇEK 
FUTBOL 
HİKÂYELERİ 


SAHADA CANAVAR VARI 


debayo Akinfenwa 


İngiliz futbolunun alt liglerinde fenomene dönüşen Nijerya asıllı 
golcü Adebayo Akinfenwa, kelimenin tam anlamıyla rakip defansların 
korkulu rüyası. Sahada üzerine 120 kiloluk, 1,80 cm boyunda bir 
adamın koştuğunu gören savunma oyuncularının her defasında yüreği 
ağzına geliyor. Ona, aynı zamanda 'Canavar' deniyor! 


. Yazı 
GÖKHAN İLKER 


Championship'e bile çıkamayan Adebayo Akinfenwa, ilginç bir 
şekilde Ada medyasının ve oyun şirketlerinin her dönem gözdesi. “The Beast (Canavar) lakaplı 35 yaşındaki golcüyü yakın arkadaşları “hayvan diyerek çağırıyor. Akinfenwa, bu yıl kariyerinin en 
iyisezonunu geçiriyor. Gareth Ainswortlh'ün yönettiği Wycombe Wanderers'ta ikinci yılını geçiren Akinfenwa, şimdiye kadar hiç 
bir dönemde 2011-12'deki 18 gollük Northampton Town'daki performansını geçemedi. Ancak bu yıl ligin bitmesine daha 16 hafta 
varken, 14 gol ve 11 asist yapmayı başardı. Böyle devam ederse giderayak kariyer rekorunu kıracak. Akinfenwa, sadece gol atan bir 
santrafor değil aynı zamanda komple bir takım oyuncusu. Gol attığı kadar yaptığı asistlerle de Wycombe'nin skor yükünü sırtlıyor. 
Ayrıca zaman zaman Sky Sports gibi spor kanallarında spiker, muhabir hatta ponpon kız sırtladığı da oluyor. Akinfenwa kendine ne 
kadar “Canavar” (The Beast) dese de, tribünler onu “Şişman Eddie 
Murphy (Fat Eddie Murphy) diye çağırıyor. 

Klişelerden kaçmak için ne kadar çabalarsak çabalayalım yapacak bir şey yok. Birçok ünlü gibi Akinfenwa'nın da çok zor bir hayatıoldu. 1982'de Londra'nın Islington semtinde Müslüman bir baba 
ile Hristiyan bir annenin çocuğu olarak doğan Akinfenwa, Hristiyanlığı seçti. Londra'da büyümesine rağmen Arsenal, Chelsea 
ve Tottenham gibi şehrin takımları yerine kalbinde her zaman Liverpool'u taşıdı. İdolü ise Liverpool efsanesi ve siyahilerin gururu 
John Barnes oldu. Watford'un altyapısında başladığı kariyeri onu 
Londra'dan çok daha soğuk bir şehre götürdü. 

Akinfenwa, kariyerinin ilk profesyonel anlaşmasını 2002'de Litvanya takımı Atlantas ile yaptı. Artık yeni evi milyonlarca kişinin 
yaşadığı Londra'dan çok uzaktaki Litvanya'nın 165 bin nüfuslu küçük sahil şehri Klaipeda oldu. Takımın ırkçı hatta Nazi taraftarlarıona hayatının en zor dönemini yaşattı. Akinfenwa, Litvanya macerasını şöyle anlatıyor: “Menajerim Litvanyalı bir kadınla evlendi. 
Daha sonra Litvanya'dan bir kulübün başkanı benim Watford'da 
oynadığım bir maçı izlemiş. Beni transfer etmek istemiş. Daha önce Litvanya'yı hiç duymamıştım ama gitmeyi kabul ettim. Maçlar- 
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da ciddi anlamda ırkçı saldırılara maruz kalıyordum. İlk maçımda 
tribünlerden maymun sesleri duydum ve bu böyle devam etti. “Kara, kara... Şut çek lanet olası siyah diye bağırıyorlardı. Bir keresin- 
de takım arkadaşlarımdan biri beni 'Negro' (Zenci) diye çağırmıştı. 
Bunlar her maç tekrar ediyordu. Sezonun ilk yarısının sonuna doğru kendi taraftarlarımdan bile bunları duydum. Daha sonra goller 
atmaya başladım. Goller gelince bu kötü tezahüratlar durdu. Irkçılık sanki buralarda bir norm gibiydi. Durup düşündüğümde ağlıyordum. Ama bir şeyi çok seviyorsanız, azmetmek zorundasınız. 
Litvanya Kupası finalini attığım golle kazandığımızda her şey degişti. Kupayı kazandık, gamalı haç dövmesi olan dazlaklar benimle kutlama yapıyordu. Sokağa bir şeyler yemek için çıktığımda artık 
para ödemiyordum. Kendi kendime düşündüm, ben değişmedim. 
Bu, onların siyahi bir insana karşı olan ön yargılarından kaynaklanıyordu.” 

Koşan dev Akinfenwa, 2002-03 sezonunun başında Galler'in 
önemli takımı Barry Town'a transfer olarak tekrar Ada'ya döndü. 
Canavar, kariyerindeki tek Premier League deneyimini burada yaşadı. İki yıl içinde kişisel müzesine Litvanya Kupası, Galler şampiyonluğu ve Galler Kupası taşıdı. Artık futbolun beşiğine dönme vakti gelmişti. Galler'den kısa süreli sözleşmeler için sırasıyla 
Boston United, Leyton Orient, Rushden&Diamonds ve Doncaster Rovers'a gitti. 2004-05'in başında Torguay United'a transfer oldu. Şimdiye kadar oynadığı en iyi sezonu orada geçirdi. 37 maçta 
14 gol atıp dört asist yaptı ama kulübün ikinci lige düşmesini engelleyemedi. Torguay taraftarları devamlı dambıl kaldıran iri pazulu 
ve geniş omuzlu bu genç adamı çok sevmişti. Sezon sonu taraftarlar arasında yapılan oylamada yılın futbolcusu seçildi. Bu oynadıgıtakımların taraftarlarından alacağı dört yılın futbolcusu ödülünün ilki oldu. 

Sonraki durak yine Galler'di. Swansea City'de iki sezonda çıktığı 
65 maçta 15 gol ve beş asistle vasatın üstünde bir görüntü çizdi. Ancak Swansea taraftarlarının onu asla unutmamasını sağlayacak hareketini 2 Nisan 2006'da yaptı. İngiliz 1 ve 2'nci (Futbol piramidine 
göre 3 ve #üncü lig) takımlarının katıldığı EFL Trophy Kupası'nın 
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finaline çıkan Swansea City'nin rakibi Carlisle United oldu. Galler'in 
önemli şehri Cardiff'deki Milenyum Stadı'nda oynanan final, Swansea'den Lee Trundle'ın üçüncü dakika attığı golle başladı (1-0). 40'ta 
Carlisledan Adam Murray bu gole karşılık verdi (1-1). Bu goldentam 
41dakika sonra sahneye bizim kocaoğlan çıktı. EFL Trophy'de forma 
giydiği tek maç olan finalde attığı golle sezona damga vurdu. 87'de durumu 2-1 yapan Akinfenwa, en az yarısı Swansea'li 42 bin izleyici tarafından ayakta alkışlandı. 

Swensea sonrası başarısız bir Millwall denemesi oldu. Sonra çapayı Northampton Town'a attı. İki yılda attığı 40 gol ile yine taraftarlar 
tarafından yılın oyuncusu seçildi. Arada bir yıl Gillingham'a gitti ama 
dayanamayıp kendisini en çok seven taraftar grubunun olduğu Northampton'a geri döndü. İki senede yine 40'a yakın gol attı. Ancak daha 
önemlisi dünya üzerinde 100 milyondan fazla satan video oyunu F1- 
FA tarafından keşfedilmesiydi. Electronic Arts (EA) tarafından geliştirilen FIFA 12'nin en güçlü futbolcusu olarak oyundaki yerini aldı. Bir 
ara 120kg'ya kadar çıkmıştı. Gerçekten korkutucu bir görüntüsü vardı. 
FIFA serilerinin en güçlü oyuncusu olma rekorunu kimseye bırakmıyordu. Bu özelliği ile Guinnes Rekorlar Kitabr'na girdi. 

İngiliz medyasının kısaca “Bayo' dediği Akinfenwa'nın sahada meslektaşları ile oldukça ilginç anıları var. Tottenham'ın yıldız oyuncusu Dele Alli ile dört yıl önce karşı karşıya kalan Bayo yaşananları şöyle 
anlatıyor: “Dele Alli 17 yaşında Milton Keynes Dons'ta oynarken rakibim oldu. Sadece 17 yaşındaydı ama bana oldukça sert bir müdahalede 
bulundu (Gülüyor). Daha sonra bana “Kapa çeneni, dedi. Korkusuzdu. Bu hoşuma gitmişti. 20 dakika boyunca onu birebir yakalamaya çalıştım ama yaklaşamadım ve kendime “Sakin ol, ikinci yarı yakalarsın, 
dedim. Ancak bu mümkün olmadı. Birkaç yıl sonra onunla Los Angeles'ta karşılaştık. Alli'ye “17 yaşındayken beni parçalamak istemiştin, 
dedim. O da bana “kötü bir niyetim yoktu. dedi. Çok güldük. O gerçekten oynadığım en iyi gençlerden biri.” 

Sahada yaşadığı en ilginç anlardan biri ise çocukluğundan beri tuttuğu Liverpool ile kupada karşılaşmaları oldu. Adebayo Liverpool'a 
bir gol atarken hayranı olduğu kaptan Steven Gerrard'ın formasını ondan başka kimse almaya cesaret edemedi. Hatta daha sonra Gerrard'la 
buluştu. İkilinin beraber çektirdiği fotoğraf sosyal medyada binlerce 
kez paylaşıldı: “Eğer bir takım arkadaşım Gerrard'ın formasını alırsa 
ona vurmak zorunda kalırım (gülüyor). Liverpool maçında gol attığım 
an, kariyerindeki en unutamadığın andır. Diğerleri yanına bile yaklaşamaz. Bunu çocuklarımın çocuklarının çocuklarına anlatacağım! Golü attığım zaman bunun sürreal bir şey olduğunu düşündüm. İçimden 
“Bu gerçek olamaz, bu FIFA (Oyunu kastediyor) diye geçirdim.” 

Dev gibi ama oldukça eğlenceli bir adam. “Suarez seni ısırsaydı ne 
yapardın?” sorusuna, “Onu yumruklamak zorunda kalırdım. Bana saygısızlık yapamaz. Beni ısırsaydı onu yumruklardım. Bence bu normal 
bir tepki olurdu, bu yüzden benden uzak durmalı (gülüyor).” Taraftarlardan birinin “Teknik direktör, senden korktuğu için mi ilk 11'de 
oynatıyor?” sorusuna ise şöyle yanıt verdi: “Sanırım beni kadroya almazsa onunla bench press yapacağımdan korktuğu için oynatıyor. Şaka yapıyorum, beni oynatıyor çünkü futbol oynayabiliyorum!” Akinfenwa, Manchester United efsanesi Rio Ferdinand'la oldukça iyi bir 
dostluğa sahip. İkili ABD'de NBA maçlarında ya da birbirlerinin evlerinde buluşup videolar yayımlıyor. Ayrıca EA ikiliyi oyun tanıtımların- 
da bir araya getirmeye bayılıyor. Akinfenwa son dönemde iyice boksamerak salan Rio Ferdinand'a meydan okudu: “Rio gerçek bir efsane. 
Ona saygı duyuyorum ve alkışlıyorum. Aramızdaki çekişme mi? Birkaç kez boks eldiveni kullandım. Eğer isterse bir şeyler ayarlayabiliriz. 
Belki futbolu bıraktıktan sonra ringde karşılaşabiliriz. » 

Bu kadar sert göründüğüne boks ya da vücut geliştirmeyle ilgilendigine bakmayın. Adebayo evsizlere yardım eden, çeşitli yardım organizasyonlarına katılan bir isim. 7 Mayıs 2016'da ligin son maçında genç 
bir adamı yüreklendirecek oldukça önemli bir iş yaptı. Çok iyi bir sezon geçirmemişti. 38 maçta sadece altı gol atmıştı. AFC Wimbledon'ın 
Newport County'yi ağırladığı maç 0-0 devam ederken AFC Wimbledon 8Pinci dakikada bir penaltı kazandı. Herkes penaltıyı sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Akinfenwa'nın atacağını sandı. Ancak Akinfenwa o anda 73. dakikada oyuna girerek kariyerinin ilk resmi 
maçına çıkan genç oyuncu Toyosi Olusanya'yı topun başına çağırdı. 18 
yaşındaki Olusanya, Akinfenwa'yı hayal kırıklığına uğratmayarak maç11-0 kazandıran golü attı. Maçın ardından Akinfenwa, Instagram hesabından gol anının fotoğrafını paylaşarak, “Bu sezonunu galibiyetlesonlandırdık. Ayrıca 18 yaşındaki forvet Toyosi Olusanya'nın ilklig 
maçında attığı ilk golü için çok memnunum” yazdı. Toyosi Olusanya 
ise attığı tweet'te “Gelmiş geçmiş en iyi his. AFC Wimbledon için ilk 
maçıma çıkıp gol attığım için çok mutluyum. Akinfenwa sen efsanesin,” diyerek Canavar'a saygılarını sundu. Akinfenwa birkaç hafta sonraLig2'nin play-Off finalinde AFC Wimbledon'ı Wembley'de bir üst lige çıkartan golü atan adam oldu. Final maçının ardından, Sky Sports'a 
verdiği röportajda “Teknik olarak artık işsizim. Bu yüzden herhangi 
bir menajer bana WhatsApp'tan ulaşarak iş verebilir.” dedi. Wycombe 
teknik ekibi çoktan mesajı almıştı. 

Kasım ayında hayat öyküsünün anlatıldığı The Beast My Story adlı kitabı çıkan Akinfenwa, bu sezon hızını arttırabilmek için 102 kiloya kadar düştü. Wycombe ile ikinci yılında istatistikleri oldukça iyi 
durumda. Takımdaki ilk sezonunu 18 gol ve yedi asistle tamamladı. 
Wycombe yönetimi yaşlı golcüden o kadar memnun kaldı ki, 17 Nisan 
2017'de Akinfenwa'nın sözleşmesini bir yıl uzattı. Wycombe Wanderers, Akinfenwa'nın yeni sözleşme haberini Twitter'dan, “Eğer kaçırdıysanız, bu büyük adam gelecek sezon da Wycombe oyuncusu olacak.” diyerek duyurdu. Akinfenwa yazının başında belirttiğimiz gibi 
ligin sona ermesine 16 hafta olmasına rağmen 14 gol atıp 11 asiste ulaştı. Wycombe onun muhteşem performansı sayesinde bir maç eksikle üçüncü sırada ve Lig liçin en güçlü adaylar arasında bulunuyor. Bakarsınız bu harika sezon sayesinde “Canavar” bir yıl daha yeşil sahaları 
şenlendirmeye devam eder. 8 


“Günde üç kez 
tavuk yerim.” 


Akinfenwa, alt liglerden kurtulamamasının sebebinin fiziki görünüşü olduğunu düşünüyor. 
Golcü oyuncu, “İstatistikler yalan söylemez. Ben iyi bir golcüyüm ama insanların dış görünüşünüzden kaynaklı önyargılarını 
değiştiremeyeceğimizi çok küçük yaşta öğrendim. Dış görünüşümle barışığım. Farklı ve benzersiz olmayı seviyorum.” diyor. 
Bu kadar iri bir golcü olunca haliyle yedikleri ve yaptığı egzersizler merak ediliyor: “Lakabım 
aldatıcı olabilir. Olabildiğince 
muz ve donut yiyebilirdim ama 
böyle bir şey yapmadım. Neden 
20 tane donut yiyeyim ki? Ben 
tavuk kanatları severim. Günde 
üç kez tavuk yerim. Northampton'da oynadığım dönemde teknik direktör Aidy Boothroyd 
beni suçluyordu. Boothroyd otomobilimin fastfood paketleriyle dolu olduğunu iddia ediyordu. 
Tavuk yemeyi seviyorum ama 
hiçbir zaman fastfood düşkünü 
olmadım.” diyor. Adebayo hem 
özel bir diyet programıyla besleniyor hem de özel olarak vücut çalışıyor. Güne 07.30'da yerfıstığı yağlı iki dilim tost ve yeşil 
çayla başlıyor. Öğlene kadar takımla idman yapıyor. Öğle yemeği tercihi sebzeli biftek. 16.00'da 
tavuk ve karides yiyor. 17.00'de 
ise 90 dakikalık jimnastik egzersizi yapıyor. Her 30 dakikada bir 
yaptığı kros ve kürek çalışması- 
nın ardından alternatif kas çalışmalarına devam ediyor. Akşamları genelde tavuk pilav yemeyi 
seviyor. Salı günleri kaslarını geliştirirken, Perşembeleri omuz ve 
bacak çalışıyor. 


GERÇEK FUTBOL 
HİKÂYELERİ 


TI7 


İl VAKTİ GELDİ. 


LA TANIŞMANIN 
RSIZE' ÜSTLER, 
DAN EMANET 


gil | RENKLER 


izerine.), fular FOK 75 TL 


kazak GIVENCHY (BEYMEN) 3.695 TL 
triko MASSIMO DUTTI 119 TL 
pantolon COS 290 TL 
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kazak ZARA 149 TL 
gömlek ACADEMİA (BEYMEN) 134 TL 
pantolon ZARA 179 TL 

yaka aksesuarı (Moda editörüne ait.) 
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trençkot COS 59O TL 

gömlek HATİCE GÖKÇE 485 TL 

triko MASSIMO DUTTI 199 TL 

pantolon HATİCE GÖKÇE (Fiyat istek üzerine.) 
ayakkabı DIOR (BEYMEN) 4.250 TL 
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ceket H&M 369 TL 
pantolon H&M 179 TL 
triko ZARA 99 TL 


triko eşofman üstü VİNCE (BEYMEN) 2.745 TL 

triko eşofman pantolon VINCE (BEYMEN) 2.545 TL 
balıkçı yaka triko ZARA 149 TL 

ayakkabı DIOR (BEYMEN) 4.250 TL 
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Moda Editörü Asistanı ARNO BAĞDASAR Model PAWEL / Daman Management 


Saç İSMAİL İNAN Makyaj AKIN SERT / Kum Ajans 


— denim ceket VERSUS 
(BRANDROOM) 1.334 TL 
kazak SALVATORE FERRAGAMO 1.851 TL za 
pantolon HATICE GOKCE (Fiyat istek üzerine.) 
fular FOK 75 TL 
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YILDIZINIZ PARLASIN 


Takım elbise 1.925 dolar, CANALI; süveter 67/O 
dolar, MARNI; gömlek 325 dolar, PAL ZILER!; 
kravat 199 dolar, BELVEST; ayakkabılar 425 
dolar, BBUNO MAGLI 


: 


Fotoğraf 
THOMAS WHITESIDE 


Moda Editörü 


MATTHEW MARDEN 


Derleme 
KAAN SANCAR 
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NI8V 140153 


İDDİALI DESEN 
Ceket 1.390 dolar, DRIES 
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ADINA NİÇİN EN İYİ DLDUĞUNU GÖSTEREREK 


EKOSE FARKI 


Ceket 1.690 dolar, polo yaka tişört 
860 dolar, pantolon 79O dolar, 
loafer'lar 875 dolar; SALVATORE 
FERRAGAMO 


NOSTALJİK DURUŞ 
Hırka 79O dolar, FENDİ; gömlek 
475 dolar, BELVEST; kravat 230 
dolar, WOOYOUNGMI 


M4 


GÖRMÜŞ OLDUĞUNUZ BU 
DİKKAT ÇEKİCİ VE NOSTALJİK 
BASKILI PARÇALARI SADECE 
HAFTA SONLARINA SAKLAMAYIN. 

DAHA DÜZ PARÇALARLA BİR 
ARAYA GETİRİLDİĞİNDE OFİS 
ALANINIZI GERÇEK ANLAMDA 
CANLANDIRABİLİRLER. 


BİRAZ EĞLENCE 


Ceket 720 dolar, pantolon 445 
dolar, kemer 125 dolar; AMI ALEX- 
ANDRE MATTIUSSI. Kazak 1.260 
dolar, gömlek 990 dolar; PRADA 


Bu, 42 yaşında bir oyuncu için elbette, büyük bir söylem. Evet, evet, 
Simpson'ın kariyeri neredeyse 20 
yıl önce başlamış. Bunlar arasında en fazla ses getiren yapımsa 
2012 yılında hayatını baştan aşağı 
değiştiren iki olayın ardından 
gerçekleşmiş. Bu olaylardan ilki 
eşi Yeni Zelandalı aktris Melanie 
Lynskey'den boşanması; diğeriyse 
geçirdiği motosiklet kazasıymış. 
Oyuncu, bu olaylar dizisinden 
önceki yaşamını şöyle yorumluyor: “Oynadığım roller konusunda 
bir düzen kurmuştum. Oldukça 
memnundum. Fakat bunun beni tanımlamasına da izin vermiştim. Bir 
ahmak rolü oynayıp kiramı ödeyen 
biri haline gelmiştim. Oyunculuğu 
önemsenmesi gereken bir iş olarak 
görmeye ara vermiştim adeta. Sonrasındaysa hayatım ve bu düzen 
bir anda altüst oldu.” Bu olayların 
ardından oyuncu, oynadığı her 
rolü için çabalayan biri olmaya 
başlamış. 

Simpson, yılın ilerleyen dönemlerinde Andrew Garfield'la birlikte 
“It Follows'un da yönetmeni olan 
David Robert MitchelVin “Under 
the Silver Lake” isimli filminde yer 
alacak. 

Son olarak şunu da belirtmek 
gerek: New Jersey'nin kuzeyinde 
büyüyüp kendini tiyatrolarda geliştiren Simpson, talihi iyi gitse de 
alçakgönüllüğünü koruyan bir biri. 
“Kendimi “Hollywood'da bir astronot” olarak nitelendiriyorum. Gösterişli bir şey yapmak istemiyorum. 
İnsanların bana hediye kıyafetler 
göndermesini istemiyorum. Sadece 
yapmama izin verdikleri bu zanaat 
için minnettar olmak istiyorum.” 


Yazı Emily Poenisch 
Derleme Kaan Sancar 


ÇİZGİLİLERİN ZAMANI 


Takım elbise 3.400 dolar, süveter 
ve gömlek 500 dolar; DOOR 
HOMME. Ayakkabılar 1.34O dolar; 
JOHN LOBB. Çoraplar 4O dolar; 
PANTHERELLA 


İPEK ETKİSİ 
Gömlek 995 dolar; DOLCE & GABBANA 
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(dno9 JDM) Burpay 4ay9 (D4)DIN SA 9DŞ 


Paul Smith 


Gri kaşmir-yün mont, 975 
pound; siyah-beyaz desenli 
gömlek, 215 pound 
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Aynı anda hem şık görünüp hem de sıcak kalmak mümkün mü? 
TV'nin en cesur 'başrol' oyuncularından James Norton'ın bu konu 
hakkında söyleyeceği bir çift sözü var. 
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mo Brejc 


Stil Editörü 


Catherine Hayward 


Pringle of Scotland 


Lacivert yün mont, 950 pound; kaşmir 
balıkçı yaka kazak 475 pound 
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Versace 


Kaşmir palto, 3.095 
pound; lacivert yün balıkçı 
yaka kazak, 435 pound; 
Versace. Optik gözlükler, 
80 pound; Carrera. 


Gucci 


Kaşmir kruvaze palto, 2.840 pound; 
gömlek, 290 pound 
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James Norton'ı tanımak için hikâyenin en başınadönmek gerek. ITV polisiye serisi “Grantchester'da büyüleyici gözleriyle dikkat çeken 
nazik mahalle papazı Sidney Chambers rolü- 
ne bürünmeden öncesine... Yada BBC'nin cinayet dizisi “Happy Valley'de tecavüzcü, katil- 
bir psikopatı canlandırmadan öncesine... Yine 
BBC'nin “Savaş ve Barış” uyarlamasında Prens 
Andrei Nikolayevich Bolkonsky'nin soluduğu 
seyreltilmiş havayı ya da James Bondrolü için 
bahisçilerin en fazla para yatırdığı kişi olmasın- 
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dan öncesine... James Norton'ıtanımakiçin sanatçının çocuk partilerinde animatörlük yaptığı yıllaradönmek gerek. 

Kuzey Yorkshire'da büyüyen Londra dogumlu yıldız “Evet, doğru.” diyor yağmur hafifçe çiselediği bir öğleden sonra mütevazı bir 
kulübün arka masalarından birinde oturmuş 
kibarca cheeseburger'ini yerken. (Önceki geceyemeğine viski eşlik ediyordu; benden duymadınız.) 

“Çocuk partileri organize ediyordum. Hem 


de Cumartesi sabahları akşamdan kalma bir 
halde! 

Varoluşsal sorgulamalarla dolu, bisiklet üzerindegeçen bu sabahların ardından 32 yaşındaki oyuncu, Pazar akşamlarını süsleyen görgüsüz bir yakışıklıdan İngiliz Next Big Thing'de 
Cambridge ve Rada gibi kusursuz referansları harmanlayan bir taht veliahdına kadar pek 
çok şekilde karşımıza çıktı. Bu roller papazdan 
bir suçluya ve Tolstoy saraylısına uzanıyor. Sanatçı için ufukta yine büyük bütçeli bir yapı- 


mın göründüğünü de belirtmeliyiz: McMafi. 

“Bu hikâye mafyaya katılmaya zorlanmış bir 
adam hakkında; klasik Corleone tarzı bir kurgu.” diyor Norton bu yapımda oynayacağı Rusya'da doğup İngiltere'de büyümüş tıpkı babası gibi kasvetli saat 9-5 mesaileriyle boğuşan 
bir maliyeci olan Alex Godman rolü hakkında. 
“Hiçbir zaman karakterin bu olaylardan hoşlanıp hoşlanmadığından ve bu olayların onu 
ne derecede baştan çıkardığından emin olamayacaksınız.” 


BOSS 


Gri kruvaze palto, 
650 pound; örgü 
balıkçı yaka kazak, 
500 pound; Boss. 
Optik gözlükler, 80 
pound; Carrera. 


Misha Glenny'nin kaleme aldığı, 2008'de yayımlanan ve gerçek yaşamdan uyarlanan Mc- 
Mafia: A Journey Through the Global Criminal Underworld isimli kitaba dayanan BBC ve 
Amerikan AMC kanalının ortaklaşa ürettiği sekiz bölümlük yapım; oldukça inişli çıkışlı bir 
olay örgüsüne sahip. Örnek verirsek; Londra, 
Belgrad, Kahire ve Tel Aviv bu mekânlardan 
sadece bazıları. Burolün Norton'a fonetik olarak Rusça öğrenme gerekliliğini doğurduğunu 
da belirtmek gerek. Diğer rollerinde de kanıt- 


ladığı üzere oyuncu kolay yolu pek tercih etmiyor, açıkçası. 

“Happy Valley'deki rolüm gibi rollerle ilgili 
asıl zorluk fiziksel ve toplumun zihniyeti.” diyor Norton ve ekliyor, “Tommy klinik bir psikopat. Böyle bir karakterle nasıl empati kurabilirsiniz ki? Alex'e geldiğimizde o, hem görünüm 
olarak hem de kişilik olarak bana benziyor. Bu 
nedenle kendimi o karakterle özdeşleştirirken 
yaşadığım sorun daha fazla, hayattaki yolculuğu ve seçimleri üzerine oldu.” 

“Bu iş çok sebatsız.” diyor Norton, ağzında 
lokma varken konuştuğu için özür dileyerek. 
“Eğerrole kendinizi verip orolü üzerinize yakıştıramazsanız ve sahnede gerçek hayattaki kişiliğinizi çok fazla yansıtırsanız; kusura 
bakmayın ama başka türlü ifade edemeyecegim; kaba tabirle “s.çtınız?. Her şey yarın bitebilir sonuçta.” 

“Ben şanslıyım açıkçası, evi her aradığımda 
annem “Ayakların yere bassın, James. diyerek 
kapatıyor telefonu. Burada işim bitince Yorkshire'ageri dönüp köpek dolaştıracağım. Yanlış 
anlamayın, işimin şatafat ve cazibesini seviyorumama ben Tom Cruise değilim.” diyor Norton, “Peckham'da yaşamayı seviyorum; bisiklet kullanarak her yere gidebilmeyi ve mahalle 
barında içki içmeyi seviyorum.” 

Norton'un bu Cruisevari olmayan hayatını 
aksatma potansiyeli olan bir olay 2016 Yaz”ındagerçekleşmiş. Nereden çıktığı belirli olmayan bir dedikodu sonrası oyuncunun James 
Bond” rolünü oynayacağı konuşulmaya başlanmış. Norton bu iddiaların tamamen asılsız 
olduğunu söylüyor. 

“Bu iddiaların merkezinde yer almak gerçekten güzeldi fakat hiçbir zaman böyle bir 
durum söz konusu olmadı.” diyor Norton ve 
ekliyor “İddialar ortaya çıktıktan kısa bir süre sonra paparazziler peşimden koşmaya ve 
apartmanımın önünde kamp kurmaya başladı. Bu dönemde apartmanımın dışında kendi 
halimde bisiklet sürerken bir kişinin fotoğrafımı çektiği bile oldu! Daha da garibi bu fotoğraf Daily Mail'de de James North, Bir Yerlere Doğru Bisiklet Sürüyor” başlığıyla yer aldı. 
Nereden nereye gittiğimi bile bilmiyorlardı. 
Gülünç bir olay!” 

“İşimde kendimi geliştirmek ve sahnelerde 
oyun sergilemeye devam etmekistiyorum.” diyor Norton, “Ayrıca, McMafia gösterime girdiğinde kim bilir ne olacak? “Happy Valley'ye 
üçüncü sezonu çekmek de istiyorlar; bir parçasıolmaktan oldukça mutlu olacağım bir proje. Umarım, doğru ve bir anlam ifade edenişler 
benimle olur. Ama belkidetam tersi olur ve çocuk partisi düzenleme işine geri dönerim, kim 
bilir?” Sıkı durun Londra'daki ebeveynler! © 


Yazı Finlay Renwick 
Derleme Kaan Sancar 
McMafia BBC'de Ocak ayında ekranlarda yerini aldı. 
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Dior 
Homme 


Kruvaze palto, 2.300 
pound; balıkçı yaka 
kazak, 980 pound; 
yün pantolon, 540 
pound 


EYL 


Fotoğraf Asistanı: Glen Arkadieff Moda Editörü Asistanı: Emie James-Crook Dijital Editör: Amelia Karisen Saç ve Makyaj: Lee Machin©Caren Agency (RtCo ürünleri ile.) 


gel çek — ver 
» o Dp 
3 Siz 
R 5 
3 w 
oi 
eğ e 9 gi 
553 
a ge 
ö8 LE 
öz 2 
o 
a 5 9D 
Sr 

5 

o 


selem J0 99Ul4d 


s9uU/93 


:punod 049'g 'oyed 


H 


T 


w 


BUAYÖNE © 
ÇIKANLAR 


SİZİ BEKLEYEN EN İYİ ÜRÜNLERİ İNCELEYEN 
SAYFALARIMIZA GÖZ ATMADAN ALIŞVERİŞE 
ÇIKMAYIN! 


FARKLILIK ARAYANLARA 


Milano'dan dünyaya açılan Superglamourous, 
İlkbahar-Yaz 2018 Koleksiyonu'yla şıklığı farklılıkla 
birleştirmek isteyenleri hedef alıyor. Koleksiyonda 


SELFİE SEVERLERE toka detaylarıyla dikkat çeken bot ve slipper 
Fotoğrafçılık konusundaki başarısıyla ayakkabılar ön plana çıkıyor. Birinci sınıf Italyan 
tanınan Sony'nin son ürünü XA2 Ultra derisi ve kösele tabanları sayesinde konforlu bir 
selfie odaklı bir telefon. Çift ön kamerası, kullanım sunan koleksiyon ürünlerinin koyu tonlarda 
ön flaşı ve süper geniş açı seçeneğiyle farklı renk seçenekleri de bulunuyor. 

her ortamda net selfie üretimi vadeden i l 

cihazın arka kamerası da üst düzey www.supergiamourous.com.ir 

özellikler barındırıyor. Yuvarlak hatlı 


kenarlar, geniş ekran, yüksek kapasiteli 
batarya ve parmak izi sensörü gibi 
özelliklere sahip cihaz, Android 8.0 Oreo 
işletim sistemiyle piyasaya sürülüyor. 
WWwWw.sony.com.ir 


BAHAR ŞIKLIĞI 

Mevsim geçişlerini simgeleyen bahar 
ayları farklı tonlar ve farklı tarzlardaki 
parçalarla buluştuğumuz dönemler. 
Damat da ilkbahar-yaz koleksiyonuyla 
bu yaklaşımı devam ettiren markalardan. 
Pastel tonlardan canlı renklere, spor 
parçalardan şık ürünlere birçok 
seçenek sunan koleksiyon gömlekler, 
ceketler, pantolonlar ve daha bir ürünle 
gardırobuna bahar havası getirmek 
isteyenleri hedef alıyor. 


www.damattween.com e 


KİŞİSELLEŞTİRİLEBİLEN 
YALINLIK 

Mevsim, hava durumu ya da sıcaklık 
değişse de giysilerimizle uyumu 
değişmeyen bir konsept var: Minimallik. 
Calvin Klein da geçtiğimiz günlerde 
tanıttığı yeni saat serisiyle minimallik 
yaklaşımını kullanıcılarıyla buluşturan 
markalardan. “High Moon' isimli seri 
farklı kasa ebatları, kadran seçenekleri, 
alternatif bileziklerin yanında çelik veya 
deri kayış seçenekleriyle de sunuluyor. 
www.calvinklein.com 
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MODERN SADELİK 

Farklı doku ve desenlerin öne çıktığı 
İlkbahar-Yaz 2018 sezonunda Cos da bu 
trendi sürdüren markalardan. Fütüristik 
tonlar, örgü kumaşlar, organik kesimler, 
modüler kullanım seçenekleriyle 
şekillenen koleksiyonda tüm parçaların 
sahip olduğu ortak nitelikse kâğıt 
katlama tekniklerinden esinlenmeleri. 
Koleksiyonda trençkot, gömlek, yelek ve 
pantolonların yanı sıra birçok aksesuar 
da yer alıyor. 

WWWw.COSstores.com 
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“COOL! GORUNUM 
Güneşin yüzünü daha fazla 
göreceğimiz bahar ayları 
giyimimiz için de farklı ihtiyaçlar 
doğuruyor. Levi's İlkbahar-Yaz 
2018 koleksiyonunda bulunan 
yeni şapkalarıyla bu ihtiyaçları 


N karşılayabilecek çözümler sunuyor. 


Büyük veya küçük 'Batwing' 
logolarıyla klasik Levi's tarzını 
4 yansıtan şapkalar, markanın 
“Flexfit' ismini verdiği bir teknoloji 
sayesinde başa tam oturarak 
konforlu bir kullanım sağlıyor. 
www.levi.com 


TARZINIZI 
TAMAMLAYIN 


Baharla birlikte canlanan 
doğa, çoğu zaman 
giyimimizin de renkli bir hal 
almasını sağlıyor. Genellikle 
daha canlı renklerdeki 
kombinlere büründüğümüz 
bu mevsimde Brooks 
Brothers da sunduğu 
seçeneklerle yanımızda 
olduğunu vurgulayan 
bir marka. İlkbahar/ Yaz 
Koleksiyonu'ndaki mavi, 
kırmızı, lila, yeşil tonlarına 
sahip gömlekler, ceketler, 
yelekler ve daha mat 
tonlardaki aksesuarlarla 
marka birçok farklı seçeneği 
sizlerle buluşturuyor. 
www.brooksbrothers.com 


BIODERMA 
Sâbium 
Sosn Hye 


CİLDİ KONTROL 
ALTINA ALIN 
Cildinizin aşırı parlamasından ve yağ 
salgılamasından şikâyetçiyseniz; 
sizi Bioderma'nın erkeklere özel 
geliştirdiği S&bium Mat Control bakım 
kremi ile tanıştıralım. Fluidactiv"" 
patentiyle cildin sebum kalitesinin 
ve nem dengesinin korunmasını 
amaçlayan krem, yumuşak dokusu 
sayesinde cilt tarafından kolayca 
emiliyor, parlamayı önlüyor ve aynı 
zamanda cildin dokusunu düzelterek 
gözenekleri de sıkıştırıyor. 
www.bioderma.com.tr 
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DOGAL CANLILIK 

Fransız tasarımcı Franck Boclet'in 

yeni koku koleksiyonları bahar 
mevsimde kullanıcılarına yeni bir benlik 
kazandırmayı amaçlıyor. Daha sert ve 
baharatlı kokulardan daha hafif kokulara 
kadar birçok farklı tarzda olan kokular, 
tamamen doğal malzemelerden üretiliyor. 
Serinin öne çıkan ürünlerinden 'Ashes' 
karanfil, misk, baharatlı amber ve tütsü 
gibi kokuların harmanlanmasıyla ortaya 
çıkarken, 'Heroes' bergamot, sedir, 
vanilya, yosun, Hindistan cevizi gibi 
kokuları bir araya getiriyor. 
www.humer.com.ir 


OZGUN DOKULAR 
Network, İlkbahar-Yaz 2018 
koleksiyonuyla ofisin yanı sıra gündelik 
hayatında da şık, özgür ve farklı 
görünmek isteyenleri hedef alıyor. 

Zen felsefesinin dinginliğinden Urban 
Safari ruhuna, hafifliğiyle öne çıkan 
dokulardan farklı görünümü yansıtan 
takım elbiselere kadar birçok farklı 
seçenek sunan koleksiyon gri, beyaz, 
bej, vizon tonlarının yanında lacivert, 
beyaz, indigo, haki ve asit yeşilinin ön 
plana çıktığı ürünler de barındırıyor. 
www.network.com.tr 
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YENİLENEN 
KLASİK 


Saat dünyasının öne çıkan markalarından Panerai, en beğenilen ürünlerinden birini yeniden 
yorumladı. 3D yazıcıyla üretilen yeni “Lo Scienziato Luminor 1950 Tourbillon Gmt Titanio”; 
titanyum kasası, mekanizması ve görünümüyle fark yaratan mekanik bir saat. Önceki 

nesle göre daha sportif hatlar taşıyan ürün, son derece hafif olmasına rağmen sağlam ve 
dayanıklılığıyladikkat çekiyor. Klasik 47mm çapa sahip saat, yaklaşık 100m derinliğe kadar su 
geçirmezlik özelliğine de sahip. 

www.panerai.com 


#FEELAUSTRIA 
Heyecanım 
ei Aliyi Gil 


— vusturya 


gelin ve 
yaşayın 


austria.info 


DAKİKA ÖLÇEĞİ 904L ÇELİK 


BU SAAT, 
HAVACILIK 
TARİHİNE 
ADANMIŞTIR. 


Havacılığın 1930'lardaki altın çağından ilhamla 
tasarlanan Air-King, Rolex Oyster'ın bu alandaki 
mirasına bir övgüdür. Zorlu koşullarda dayanıklılık 
ve işlevsellik sunmak üzere Rolex'in eşsiz saat yapım 
tarzıyla üretilen bu saat, kolay okunur dakika ölçeği 
ve 3-6-9 saat göstergeleriyle hava navigasyonunda 
optimum okunaklılık sağlamak üzere tasarlanmıştır. 
Anti-manyetik kalkana sahip 40 mm Oyster kasası 
üstün bir doğruluk sağlarken, kadranındaki “Air-King' 
yazısı, 1950'lerdeki ilk modelin tasarımını çağrıştırır. 
Sadece zamanı göstermez. Tarihi de anlatır. 


MAVİ PARACHROM DENGE YAYI 


OYSTER PERPETUAL AIR-KING 


W 


ROLEX 


